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160 adet 
rezidans dairenin 
2. etap satışları 
başladı. 
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Aktif Başkent Kurumsal Pazarlama ve Albaraka Yatırım 
Fonu finansman desteğiyle satışa sunulan başkentin 
gözdesi ONE TOWER DIPLOMATIGUE'de yeni eviniz hazır. 


241,341, 441, 541 ve penthouse daire seçenekleriyle, 
hemen tapu hemen teslim fırsatından yararlanın. 


Detaylı bilgi için: (0312) 483 0 303 
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ONE TOWER DIPLOMATIGUE 
0 e) Kudüs Caddesi NO: 6 Oran - ANKARA 
alBaraka 0 dll BASKENT Satış Ofisi (0312) 483 0 303 
Gayrimenkul Portföy KUR bilgi donetower.com.ir Wwww.onetower.com.tr 


Sizin için 


Türkiye'de gayrimenkul danışmanlığı konusunda sayısız 
COLDUJCLL başarıya sahip olan İlkay Baştuğ, Elmas Gayrimenkul ve uzman 
B ANKER İG ekibinin önderliğinde Coldwell Banker'ın 110 yıllık uluslararası 
deneyimi Ankara'ya taşınıyor. 


. Siz de yatırımlarınızı artırmak ve geliştirmek istiyorsanız, vakit 
ELMAS GAYRIMENKUL kaybetmeden bizi arayın... 


Coldwell Banker markasının 110 yıllık 
deneyimini paydaşlarına en doğru şekilde 
aktarmak üzere çalışıyor. Paydaşlarını 
başarıya götürecek yolda rehberlik ediyor. 


Pazartesi'den Cumartesi'ye 09:00-19:00 
Ilkay Baştuğ 


DETAYLI BİLGİ İÇİN 


0 312 43910 06 


GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK 
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Angora Bulvarı No: 172 
Beysukent, Çankaya, Ankara 
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Www.duayenmobilya.com 


Ankara Siteler 0312 351 1011 | İstanbul Modoko 0216 314 2355 | İzmir Narlıdere 0232 464 2328 | Kayseri 0312 224 7400 | Samsun( 
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J362 266 5555 | Antalya Alanya 0242 5150444 | Mersin 0324 999 0121 
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Evinze Hoşgeldiniz! 


Uma küçük bir fark var; bu kez konuk sizsiniz... Size evinizin rahatlığını 
sıcaklığını, güvenliğini ve olanaklarını konuklara gösterilen özenle 
sunuyoruz. Siz evinizde olmadığınızı unutuyorsunuz, ama biz, konuk 


olduğunuz unulmuyoruz... 


oy 


KING OTEL |GÜVENLİK 


Wdres: Güvenlik Caddesi No.13 Aşağıayrancı 66540 Ankara Telefon: 0312 418 go 99 


www. kingotels.com - mfo€kingotels.com 
# üz 
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Sezon Sonu 
BÜYÜK İNDİRİM! 
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Zak ek www.dorukpeyzaj.com km © mm 


İncek Blv yi k- ANK N 460 18 90 


İncek Bulvarı Çayyolu Kavşağı No: 374 İncek-Gölbaşı / ANKARA 
Tel: *90 312 460 18 90 Faks: *90 3124601891 
bilgi ©dorukpeyzaj.com - dorukpeyzaj©hotmail.com 
www.dorukpeyzaj.com 


MIT 


03124471200 


www.trilye.com.tr 


BEL) itriyerestoran 


Kuleli Caddesi No.32 G.O.P - Ankara 


TRİLYE 


RESTAURANT 


Trilye yeni yerinde 
birinci yılını kutluyor 
Yıllardır olduğu gibi Ankara'nın 
seçkin balıkseverleri 
balık denince, Trilye diyor 


hareketet 
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Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:49, 100.Yıl / Ankara * 0(312) 287 77 55  Vamossports 
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Vamos! 


Sports Complex 


VAMUS 
5 YILDIR 


SPOR ANLAYISINIZA 


Fiziksel ve zihinsel olarak kendinizi bambaşka bir noktada görmeye çok 
yakınsınız... Vamos Sports Complex olarak 5. yılımızda da sporun 
kazanımlarını en üst düzeyde hissettirmeye devam ederken; sporun bir lüks 


değil, bir yaşam alışkanlığı olduğunu kanıtlamaya devam ediyoruz. 
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SEPA'da Bilinç Akışı 
Ankara'da sanat galerilerinin 
yoğun olduğu Çankaya Semti 
Yıldızevler'e yeni bir sanat 
galerisi daha eklendi. 

SEPA Sanat Galerisi yönetmeni 


4. Kuşak Levon Kordonciyan Ankara'daydı 


Geçtiğimiz haftalarda Ankara'ya gelen, Atatürk'ün frag ve smokin gibi 
çok özel elbiselerini diken Levon Usta'nın dördüncü kuşak torunu Levon 
Kordonciyan'ın TED Koleji İncek Kampüsü'ndeki sergisini mutlaka gezin... 


Mira Koldaş: “Amacımız güzel 
sanatlar alanında üretim yapan 
sanatçılarımızın eserlerini 
sanatseverlere ulaştırmak, 
kültürümüze yeni değerlerle 


eçtiğimiz hafta Ankara'dan 
kelimenin tam anlamıyla bir 
yaşayan tarih mirası' geçti. 


Evet yanlış okumadınız; yaşayan tarih 
mirası... 


Büyük önder Mustafa Kemal 
Atatürk'ün frag, smokin ve 
bonjour'larını diken ünlü terzi Levon 
Usta'nın dördüncü kuşak torunu 
Levon Kordonciyan, “Yüzyılın En 
Şık Lideri Sergisi' için TED Ankara 
Koleji'ndeydi. Bunu duyan ben geri 
kalır mıyım, hemen gittim Levon 
Bey iletanışmaya... 


Bir kere her şeyden önce inanılmaz 
mütevazı bir adam. Üzerine basa 
basa “Modacı değilim ben, 
terziyim” diyor. İstanbul Beyefendiliği 
kelimenin tam anlamıyla içine işlemiş. 
Birçok 'ünlü' modacı biliyorum bizim 
Kordonciyan'ın geçmişinin onda birine 
sahip değil, lakin “küçük dağları ben 
yarattım mirim” havalarında gezen. 
Oysa torun Levon Usta sormazsan 
söylemiyor bile. 


Çok uzatmayayım, Levon 
Kordonciyan'ın Cumhuriyet'in yılmaz 
bekçisi TED'de sergi açacağını 
duyunca bizim derginin moda editörü 
Özlem Akyüz ile foto muhabirlerimiz 
Gökhan Gök ve Aycan Aslan'ı 

da peşime takarak TED'in İncek 
Kampüsü'nün yolunu tuttum. 


Derginin ileriki sayfalarında Levon 
Kordonciyan ile yaptığım muhteşem 


röportajı mutlaka okumanızı öneririm, 
zira üstad Levon'dan öğrenecek çok 
şeyimiz var... 


Bu arada sergi 9 Kasım'a kadar açık. 
“Yüzyılın En Şık Lideri Sergisi'nde 
Atatürk'ün terzisi Levon Usta'nın 4. 
kuşak torunu Levon Kordonciyan 
tarafından orijinal kalıpları üzerinden 
yeniden hazırlanan takım elbiseler, 
palto, pelerin, keten kıyafetler, akbaş 
yaka gömlekler, avcı kıyafetleri olmak 
üzere toplam 16 parça kıyafet ve 
Atatürk'e ait aksesuarlar yer alıyor. 


Sevgiler 


Sorlaç Kanla 


hizmet etmek” dedi. Koldaş, 
galerinin ilk sergisinin “Bilinç 
Akışı” ismiyle Erkan Yaprakkıran 
sergisi olacağını da sözlerine 
ekledi. 


DOKAD'dan Etkinlik 


Doğal Kozmetik ve Sağlıklı 
Ürünleri Araştırma Geliştirme ve 
Destekleme Derneği (DOKAD) 
ile bitkisel kozmetik şirketi 
Agarta, geçtiğimiz günlerde 
düzenlediği çevreci etkinlik ile 
tüm dikkatleri üzerlerine topladı. 
İki kuruluş Eymir Gölü'nde 
buluşarak çevreyi temizledi. 


Kolej Lions 
Kulübü'nden Anlamlı 
Hareket 


Ankara Kolej Lions Kulübü 
7-17 yaş aralarında 80 

kız ve erkek mülteci 
Türkmen çocuklarını Kolej- 
İn'de ağırladı. 10.00- 
14.00 arasında mülteci 
çocuklar, havuzda ve oyun 
parkında keyifli dakikalar 
geçirdiler. Ülkemizde böyle 
organizasyonların olması 
beni mutlu etti. Hatta böyle 
etkinliklerin çoğalmasını da 
diliyorum. 


84920 800 


WWw.homekitchenrestaurant.com 
Sinpaş Altın Oran Çarşısı Kat: -2 No:16/17 Çankaya/ANKARA 
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Yaşamı Önemsiyoruz 


Kadın Doğum Bölümümüzle 
Yeni Umutlarımızı Yaşamla buluşturuyoruz. 


Birlik Mahallesi Şehit Kurbani Akboğa Sokak (Eski 4.cadde) No:26 Çankaya/Ankara 
info&cankayayasamhastanesi.com T. (0312) 496 5151 F. (0312) 496 5051 


KANTARCI MEDYA 


İKEN 
Life 


BU DERGİNİN İÇİNDE HAYAT VAR 


TÜV 
CERT 


YAYINCI 


Kantarcı Medya Grubu A.Ş.ADINA İMTİYAZ SAHİBİ VE 
SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ 


Sercan Kantarcı sercan ©l!ife.com.tr 


GENEL YAYIN YÖNETMENİ Nüket Kantarcı nuketankaralife.com.ir 
YAZI İŞLERİ 
GENEL KOORDİNATÖR Sertaç Kantarcı sertaccDankaralife.com.tr 
GRAFİK TASARIM Sercan Kantarcı sercan Dankaralife.com.tr 
EDİTÖR Mustafa Mümin mustafa.mumincankaralife.com.ir 
MUHABİR Berna Özsoy berna Dankaralife.com.ir 
Savaş Tan Uzak uzak Dankaralife.com.tr 
REDAKSIYON Bilgi Boyacıyan bilgi Dankaralife.com.tr 
FOTOĞRAF EDİTÖRÜ Oğuzhan Güzel guzel ©ankaralife.com.tr 
FOTOĞRAFLAR Samet Polat samet Gankaralife.com.tr 
Murat Bağcı murat ©ankaralife.com.tr 
Ferhat Bağcı ferhat Dankaralife.com.tr 
Aycan Aslan aycan ©ankaralife.com.tr 
Gökhan Gök gokhancDankaralife.com.tr 
Royal Color 
REKLAM SORUMLULARI Yağmur Aydemir yagmur Gankaralife.com tr 
Pelin Taşpınar pelindankaralife.com.tr 
OKUR TEMSİLCİSİ Bilgi Tunçhoyacıyan bilgi Dankaralife.com.ir 
YAYIN KURULU Nurettin Özdebir, Hıfzı Kuruşa, Selçuk Karakaya, H. Kürşad Devecioğlu 
KATKIDA BULUNANLAR Süreyya Üzmez, Dr. Semih Süreyya Yazıcı, Hikmet Çetinkaya, Zerrin Tüfekçi, Semra Sancak, 
Sertaç Darcan, Serkan Kızılbayır, Vecdi Uzun, Utku Demirsoy, Özgün Özmen, 
MATBAA HİZMETLERİ 


BASKI VE CTCP KALIP 


YAYIN TÜRÜ 


Pelin Matbaacılık 


İvedik Organize Sanayi Bölgesi Matbaacılar Sitesi 1514.Sokak No:28 Yenimahalle/Ankara 
Telefon: (0312) 395 25 BO nh) Faks: (0312) 395 25 84 


www.pelinofset.com.tr 


kli YEREL SÜRELİ 
YAYIN SÜRESİ AYLIK 
BASKI TARİHİ KASIM 2017 : 
DAĞITIM DUNYA SÜPER DAĞITIM A.Ş. 
YÖNETİM ADRESİ 
Ankara (Merkez) 


LİZBON CADDESİ (Eski 1065. Cadde) 38/13 KAT:2-3 ÖVEÇLER ÇANKAYA ANKARA 
FAKS: --90 312 473 9708 , E-POSTA: bilgi ©ankaralife.com.ir www.ankaralife.com.tr 
İstanbul Temsilciliği 


Avrupa Yakası: Beybi Giz Plaza Büyükdere Caddesi Meydan Sokak Numara:1 Kat :15 Maslak Şişli / İstanbul 
Anadolu Yakası: Akasya Rezidans Çeçen Sokak Acıbadem Kadıköy / İstanbul (0212 970 1383) 
” Uşak Temsilciliği 
Unalan Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi 14/B Uşak Merkez/Uşak (0276 227 7266) 
İzmir Temsilciliği j 
Adalet Mahallesi Manas Bulvarı Folkart Towers Numara: 47 Kat:28 2809/2810 Bayraklı/İzmir (0212 970 1383) 


Ankara Life Kantarcı Medya Grubu A.Ş. tarafından T.C. yasalarına uygun olarak yayımlanmaktadır. Derginin isim ve yayın hakkı Kantarcı Medya Grubu A.Ş.'ye aittir. Dergide 
yayınlanan yazı ve fotoğrafların her hakkı saklıdır. Izinsiz ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz. 


Reklam sayfalarının içeriği ve markalar konusunda sorumluluk reklam verene aittir. 
Kasım 2017 Sayı: 105 


TELEFON: 4-90 312 473 9702 (PBX) www.life.com.ir 


Kantarcı Medya Grubu A.Ş. ve Ankara Life Dergisi 


— “ği ..? DEN 77 
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üyesidir. 


Şehrin en çok okunan yayınlarından Ankara Life Dergisi'ni okuduktan sonra, henüz okumamış birine hediye edebilirsiniz. Çünkü bilgi halkındır. Ayrıca dergimizi okuduktan sonra geri 
dönüşüme göndermeniz geleceğimizi korumak için doğru bir adım olacaktır. Kantarcı Medya Grubu A.Ş., tüm okurlarını geleceğimiz için geri dönüşüme katkıda bulunmaya çağırıyor. 


SATILIK ÇOK ÖZEL VİLLA 
VEYA İŞYERİ 


BEYSUKENT' te 800 m2 arsalı, 
4 katlı, 950 m2, 
Il odas ll yardımcı odalı, 
şömineli büyük salonlu, 

özel dekorlu kış bahçeli yüzme havuzlu, 
asansörlü, garajlı, önü kapanmaz ve 

park sorunu olmayan, jeneratörlü, 
» peyzajlı bahçeli çok özel yapılmış 
a malikane 


İŞYERİ OLARAK 
KULLANILACAKSA 


21 odalı 

(14 tanesi 20 m2 çok büyük), 

oturma ve yemek için 

*” kullanılabilecek büyük salonlu, 
—A park sorunu olmayan, 

büyük bahçeli villa 


SAHİBİNDEN 
0532- 417 10 36 
0532- 737 95 84 
0536- 27381 98 


 DAMAKLARI 
“GÜZEL”LEŞTİRMEYE 
DEVAM... 


Mağaza Yaşamkent Mahallesi, Besa Nova Plaza 3222. Cadde No: 16/17-18, Yaşamkent-Çankaya / Ankara * Çiftlik: Eskişehir Yolu 25. km 


ÜZEL 
asap 


DOĞAL 1962 
TAZE 
Yukarı Yurtçu Mah. Şehit Ali Köyü Yolu No: 110, Ankara PIŞMIŞ © 


1962'den beri 

kasap dükkanında 

en doğal ürünlerini 
sizlerle buluşturan 
Güzel Kasap, 

şimdi sizi restoranına 
davet ediyor. 
Lezzetin en 'Güzel'ini 
yerinde tadın diye. 


() (8) CI) /guzelkasap 217 0 218 


infoWomozart-haus.com 


İçindekiler 
Kapak Röportajı 


Cemi iyet 


İtalyan Twinset 
Armada AVM'de Açıldı 


34 Genç Ressamlar 
Still Life'da 
38 Nallıhan'ın Moda ile Dansı 
42 AGDS'den Muhteşem Defile 
50 Cemiyet Ata Estetik'te 
54 Davet Perisi Kapılarını Açtı 
56 İncek Loft Art Gallery by RC 
Açıldı 
60 Koçyiğit'ten 30. Yıl Resepsiyonu 
62 Yeni Yüzüyle ChronoStation 
66 Yeni İtalyan Lezzeti Cucina 
68 Gayrimenkulde Yeni Dönem 
Akça Gayrimenkul 
72 Beymen'den Yeni Sezona 
Merhaba 
Pet Sağlığ | 
152 Vet. Tarkan Dİ ada 


Köpeklerde Kış Aylarında Görülen 
Hastalıklar 

154 Dr. Vet. Levent Uğurlu 
Köpeğimi Traş Ettirmeli Miyim? 


Moda 

26 Dilek Tozlu ile Woda 
Taurus AVM'de 

44 Smokine Ruh Veren Terzi 


Levon Kordonciyan 
146 Sertaç Darcan ile Erkek Modası 


Makale 


128 Özgün Özmen 
Öz Saygı Nedir? 
148 Hikmet Çetinkaya 
Hepimizin Bir Sözü Var! 
158 Dr. Semih Süreyya Yazıcı 
Doktorun Seyir Defteri 


Sağlık 


104 


108 


110 


112 


116 


124 


130 


Dr. Dt. Emre Dayangaç 
İmplant Tedavisi 

Dr. Erkan Özgün 

MicroFue Yöntemi İle Saç Ekimi 
Dt. İdil Kızılırmak 

Pedodonti Nedir? 

Dt. Gürkan Erenel 

Etkileyici Gülüşün Formülü 

Doç. Dr. Osman Özdemir 
Çocuklarda Görülen Kalp 
Hastalıkları 

Doç.Dr. Ozan Bitik 

Kimden Bir Dudak Alsak? 

Dyt. Ayşegül Öztürk 
Yedikleriniz Psikolojinizin Aynası 


Röportaj 


118 


122 


126 


132 


134 


156 


Ataköşk Otel 

“Muhteşem Düğünlere İmza Atıyor 
Özdemir Exclusive'den 

VIP Hizmet 

Adnan Karatekin 

Önceliğimiz İş Disiplini 

Aris Çukurambar VIP 

Sadece Bayanlara Özel Vip Hizmet 
S Hair 

Saçlarınızın Yeniden Çıkmasını İster Misiniz? 
Müge Şahinli ile 

Lazer Epilasyon Hakkında 

Kim Yongmoon 

Kore Sanatını Ankara'ya Getiriyor 


Gurme 


16 
78 
80 
84 


86 
90 


Harbiden Gurmeler Tüten Ocakbaşım 
Yoğun Bir Güne Kısa Bir “Mola” 

Lezzet Avcıları Tagazzi Restaurant 
Tüten Ocakbaşım da 

Bir Oburcan Günü 

Özgür Aksuna ile Fiorenza Pizzaria 

Bir “Slow Food” Mekanı 

Kuzina by Biscotti 


BUTİKKONSERSALONU 


Nilgün sokak. Bağ Apartmanı Numara:14/2 Çankaya / Ankara 
www.mozart-haus.com 


Ilgın Salman 05333697450 
Koray Okyay 0532 7098840 
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Rezervasyon 


436 36 14 
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Taurus AVM'de 


j Fr Başkent Ankara'da hızlı geçen sosyal yaşam gün 
| geçtikçe renklenmeye devam ediyor. Birbiri ardına 
PİR açılan yeni ve özgün mekanlar hızla dolup taşar- 
Pl ken, insanlar havaların soğumasıyla birlikte alışveriş merkezlerinin yolunu tutuyor. Hal böyle olunca 
da cemiyetin alışveriş rotasındaki beklentileri hızla 
artıyor. Ankaralı hanımlar ve beyler daha konforlu, rahat ve seçkin marka karmasına sahip alışveriş 
merkezlerini tercih ederken, bu mekanlar sosyal hayatın içinde varlıklarını hızla daha yoğun hissettiriyorlar. 


Başkent cemiyet hayatının tanınmış simalarından Md 
Dilek Tozlu, bu ay yakın dostlarını şehrin en popüler | pr 
N adreslerinden Taurus Alışveriş Merkezi'nde ağırla- idi 

z dı. Medyadan da aşina olduğumuz Burcu Yörübulut “8 K 

ve Alev Tuna ile mükemmel bir gün geçiren Tozlu, bağ 

Taurus'un sürprizlerle dolu koridorlarında saatler- . 

ce alışveriş yaptı. Neredeyse gün boyu ğ 

Taurus AVM'de gezen üç yakın dost, alışverişten o 

"ii arta kalan zamanlarda ise merkezin cafe ve i 
restoranlarında uzun uzun sohbet etti. 


* Haber: Berna Özsoy berna©ankaralife.com.tr XX vii 
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Alışverişe Kısa Bir Mola 


İş hayatı, koşuşturmaca ve trafik derken hızla ilerleyen 
yaşam, ister istemez dostlar arasına mesafe açıyor. Hal 
böyle olunca arkadaşlar ister istemez birbirlerine daha 
az vakit ayırabiliyor. Günlük koşturmacada ise sosyal 
hayatın önemli buluşma adreslerinden biri haline gelen alışveriş merkezleri, dostlukların pekişmesine de 
yardımcı oluyor. Çünkü insanlar tüm ihtiyaçlarını tek 
bir çatı altında karşılayabileceği alışveriş merkezlerine 
daha sık gidiyor. Bununla beraber geçtiğimiz günlerde 
Taurus Alışveriş Merkezi'nde bir araya gelen Burcu Yörübulut, Alev Tuna ve Dilek Tozlu alışverişten arta kalan 
zamanlarında bol bol hasret giderdiler. Alışveriş için 
Zara'yı tercih eden üç yakın arkadaş, Mark Webber'den 
aksesuar aldılar. 


Birçok seçkin markayı bünyesinde barıdıran Taurus 
AVM'nin koridorlarında dolaşan üç samimi arkadaş, 
yorgunluklarını da yine AVM içindeki cafe ve restoranlarda attılar. Sabah saatlerinde Liva'da kahvaltıda buluşan arkadaşlar, alışveriş molasını C'Viz'de verdiler. 
Öğle yemeği tercihlerini ise El-Paso'dan yana kullandılar. 


kâ 


— Mae 


KANYALTI 


voŞT 


TAURUS'TA 2018'E 


HIZLI, EĞLENCELİ 
RENKLİ GİRİN 


29 Ekim - 29 Ocak arasında 
200 TL'lik alışverişe 
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IWINSEİ 
Italyan Marka Twinset Armada'da 


Dünyaca ünlü İtalyan 
giyim markası Twinset 
ARMADA AVM'de açıldı. 


Romantizm ve şıklığı, göz 
kamaştırıcı ve kadınsı 
çizgileri mükemmel 

bir uyum içerisinde 
birleştiren Twinset 
açılışıyla Ankaralı 
kadınların dikkatini 
çekti. 


Zamana yeni bir ruh 
katan ve benzersiz 
tasarımları markasının 
kökleri ile birleştiren 
Twinset; 2017-2018 kış 
koleksiyonu ile özgür ve 
sıra dışı kadınların yeni 
tercihi olmaya aday. 
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99o'ln yılların 
başında kurulan ve 0 | | KEN 
kurulduğu günden 7d | İ | İ N he | g” 
itibaren başta Italya ” 
olmak üzere, dünya KETERİ 
moda sektörüne ilham 
veren, öncü markalardan 
biri olmayı başaran 
Twinset artık bir adım 
ötenizde. Twinset'in 
alamet-i farikası olan 
trikolar her geçen 
sene gelişen teknoloji 
ile beraber motifler, MN > 
aplikeler, değişik baskı | W | N < ir 
ve boyama teknikleri ile iri Alman İk | 4 | 
İtalyan fabrikalarında “WA BARBjE 
sizlerin beğenisi için 
özel tasarımlar ile 
hazırlanmakta. Twinset, 
trikoların yanı sıra bu 
sene pilili eteklerde 
kullandıkları payetleri, 
uzun pantolonlara ve 
üst giyime de taşımış 
ve bu tasarımlar ile 
koleksiyonu hem feminen 
hem de orijinal bir 
seviyeye getirmiştir. 
Kendini ulaşılabilir 
lükse hedefleyen 
Twinset, moda 
sektöründe benzersiz 
tasarımları, farklı stil 
teknikleri, güçlü kimliği 
ile beraber dünya 
markası konumunu 
sağlamlaştırmaktadır. 
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Armada Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen açılışa şehir sosyal hayatından çok sayıda önemli isim 
katıldı. Basının da yoğun ilgi gösterdiği açılışta davetliler şıklıklarıyla göz kamaştırdı. 
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mes NEJAT TEKİN ve O'nun sevdikleri 
er 


Ankara gayrimenkul sektöründe adı büyük harflerle yazılabilecek 
girişimcilerden Nejat Tekin, bu ay şehrin en çok okunan 
yayınlarından Ankara Life Dergisi'nde! İş dünyasında olduğu 
gibi sosyal yaşamda da oldukça aktif olan Remax Yatırım 
danışmanlarından Tekin, sektörün saygın simalarından. Şehrin 
birçok hatırı sayılır isminin gayrimenkul danışmanı da olan Nejat 
Tekin, Ankara Life Dergisi'nin en çok okunan sayfalarından 
O'nun Dünyası'nın konuğu. 


Ve karşınızda Nejat Tekin ve O'nun Dünyası... 


Düzenleme: Berna Özsoy berna(Gdankaralife.com.ir 
Fotoğraflar: Oğuzhan Güzel guzel Dankaralife.com.tr 


4RIDGESTONE > 


Sinema, alışveriş veya leziz bir yemek molasının keyfini sürerken aracınız 
bize emanet. Siz Armada AVM'de dilediğiniz gibi vakit geçirirken aracınızın 
lastikleriyle ilgilenmeyi bize bırakın. 


Kadın sürücülerimize özel hediyelerimiz 
Ozcanlar Lastik Armada mağazamızda sizleri bekliyor. 


4 adet yeni lastik alımında; bir adet Lastik değişimlerinde; çift kişilik 
NetWork marka bayan cüzdanı ve Armada Cinemaximum 
çift kişilik Armada Cinemaximum , o Sinemabileti 
sinema bileti Ozcanlar'dan hediye! Ozcanlar'dan hediye! 
NetWork 


m, 4446312 <-> 
OSTİM * KAZAN |E-5) * ARMADA 
www.ozcanlarlastik.com.tr 
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STİLL LİFE'DA 
GENÇ RESSAMLAR BULUŞTU... 


till Life Sanat Galeri- j 2” — 
: m . 
si, geçtiğimiz günlerde Lı bei v 
düzenlediği sergi ile * v 


farklı alanlardan çok sayıda 

NM tasarımcıyı bir araya getirdi. 

Ünal Nilay Unal, Aysun Tütüncü, 
i 


Özge Arpaç, Ebru Karakimseliler, Payam Latifi, Zeliha 
Akçaoğlu, Yağmur İfan, Aynur Ocak ve Hülya Güreş gibi 
sanatçıların bir araya geldiği 
etkinliğe ilgi yoğundu. Hadi “ LE 
buradan bişeylere bakınalım? & 
isimli sergi açılışına şehrin vi | 
önde gelen isimleri katıldı. i * i 
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İ ı Kantarcı 


Kaynakça 
Dünya Sağlık Örgütü Ye LIKSIZ BESLEN 
TURDEP-1 


sports rehab & spa 


OBEZİTENİN 


TİP 2 DİYABET 
Pp 


?” METABOLİK 
7 
) SENDROM 


KAS İSKELET SİSTEMİ 8 
PROBLEMLERİ / 


KANSER 
KALP DAMAR 
| RAHATSIZLIKLARI 
| 
İPUÇLARI NEDENLER 


* Düzenli Egzersiz Ea Hareketsiz Yaşam Tarzı 

4 Besin Öğesinden Dengeli BEsig & Fazla Tuz, Şeker Kullanımı 
wv Günde 2,5 Litre Su Tüketimi &8 Hazır Ürün Tüketimi 

A Günde 10.000 Adım 


HER Prof drâhmet Kışlalı Mh. 2760 Sk. No:10/12 MT 
IMOS (Uludağ Restorant Arkası) ÇAYYOLU Lif e 


10312-285 6068 
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E 5 Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:49 Çankaya 
(Wamos Sports Complex -2 kat) a) 


Kerem Tokay, gayrimenkul sektöründe tanınan ve aldığı portföyü en 
kısa zamanda işleme dönüştüren başarılı bir gayrimenkul profesörü. 
İş hayatında olduğu kadar sosyal hayatında da aktif rol oynuyor. 
Çevresindekiler tarafından da hem profesyonel hayatında hem de 
sosyal hayatta takdir edilen Kerem Tokay, özel hayatı ile ilgili merak 


edilenlerle Ankara Life Dergisi'nde... 


/ sosyal hayatta sana en çok nerede rastlarız? 


Spor salonunda ve Uğur Mumcu Caddesi'ndeki 
Pool Pub'da rastlayabilirsiniz. Koyu bir Beşiktaşlıyım 
ve burada maç izlediğim zaman hiç maç 
kaybetmiyoruz. 


Son okuduğun kitap? 


aluk Oral'ın “Bir Roman Kahramanı ORHAN 
EL“ kitabını okudum. 


“E 


3 Nasıl hir Kadın seni etkiler? 


Güler yüzlü, sokulgan, hoş sohbet olan ve 
beraber zaman geçirirken gözlerine bakmaktan 
zevk aldığım bir kadın beni kesinlikle etkiler. 


| 7 İkili ilişkilerde kendini nasıl tanımlarsın? 

enim için gri ton yoktur. Ben ya severim ya 
da sevmem. Çok fedakarımdiır ve sevginin 
en önemli ölçüsünün fedakarlık olduğuna 
nanırım. 


t 7 Sence hir erkek nasıl olmalı? 


Önce dürüst olmalı sonra çocuğuna iyi 
bir baba olmalı. İş hayatında başanlı, özel 
hayatında ise Ki hayatla ilgili bir 
şeyler katabilecek biri olmalı. 


Kıskanç mısın? 


Hayatımda olan kişi en kutsalımdır. 
Ona kötü niyetle yaklaşma cesaretine 
gösteren herkes Rocky Balboa 
yanımla karşılaşabilir. :) 


AnkaraLife Kasım 2017 
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e 129353 


Hoşdere Caddesi Numara:127 


Nallıhan Belediyesi tarafından 
düzenlenen Ankara Büyükşehir 
Belediyesi ve Sosyal Hizmetler 
Eğitim ve Yardım Vakfı 
destekleriyle “Nallıhan İğne 
Oyasının Dokuma ile Dansı” 
ismiyle bir defile gerçekleştirildi. 
Defilede Nallıhan'ın yöresel 
motiflerini ve iğne oyası 
işlemelerini kıyafetlere 

yansıtan emekli Öğretmen 
Hamiyet Gürelli'nin tasarımları 
modaseverlerin beğenisine 
sunuldu. Nallıhan Belediye 
Başkanı İsmail Öntaş ve eşi 
Aydan Öntaş'”ın ev sahipliğindeki 
defile Kocatepe Kültür ni © < 
Merkezi'nde gerçekleşti. 


İN 


Haber: Bilgi Kohen bilgi©ankaralite.com.tr 
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Defilede Nallıh 
işlemelerini kıyafetlere yansıtan emekli Öğretmen Hamiyet 
Gürelli'nin tasarımları modaseverlerin beğenisine sunuldu. 
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Defne Ünlü , Mardin 
Işın Çetinkaya 
Kurşaklıoğu 


Öztemel 


Nurcan Özyurt 
Alkevli 
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m il eğ m BER zir iğ 5 Midi 4 e. : A çi e SA el Pr a 
Kocatepe Kültür Merkezi konferans salonunu dolduran davetliler Hamiyet Gürelli'yi ve mankenleri dakikalarca 
alkışladı. Nallıhan Belediye Başkanı'nın eşi Aydan Öntaş, Nallıhan'ın yöresel motiflerinin tanıtımda sağladığı 

katkılardan dolayı Gürelli'ye plaket takdim etti. 
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Fransız kökenli L'OCCITANE en 
Provence markası, doğal içerikli 
güzellik ve bakım ürünleri ile 

kişisel bakımı keyifli bir ritüele 
dönüştürüyor... Akdeniz kökenli 
esansiyel yağlarla ve geleneksel 
yöntemlerle üretilen L'OCCITANE 
ürünleri tamamen doğal, gerçek birer 
yaşam sanatı ürünleri... 


Ürünlerde paraben, mineral yağlar 
ve haysansal içerikler kullanılmıyor, 
ürünler hayvanlar üzerinde test 
edilmiyor ve hammadde temini adil 
ticaret ve sürdürülebilir kalkınma 
ilkelerine göre yapılıyor... Sadece 
kaliteli ürünleri ile değil, şık şişe ve 
ambalaj tasarımları, renkli hediye 


Hayriye 


sztemel 


paketleri ve Provence ambiyanslı 
nostaljik mağazaları ile de dikkat 
çekiyor... Geniş ürün yelpazesinde, 
cilt ve vücut bakım ürünlerinden 
parfümlere, banyo ürünlerinden mum 
ve sabunlara 500'e yakın farklı ürün 
seçeneği bulunuyor. 


Ankara'nın ünlü stil danışmanı 

Sertaç Darcan ev sahipliğinde, 
Provence'in yenilenen yüzü ve yeni 
yerinde gerçekleşen organizasyon 
cemiyet hayatında yine Ses getirmeyi 
başardı. Provence'ın eşsiz atmosferini 
keşfetmek ve farklı ürün seçenekleriyle 
tanışmak için özel indirim ve 
sürprizlerle L'Occitane, Panora'da yeni 
yerinde sizleri bekliyor. 
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parklevent&odedeman.com 


İstanbul'u keşfetmek için 
rehbere ihtiyacınız yok... 


PARK DEDEMAN Levent'teyseniz, İstanbul'u keşfetmek için doğru 
yerdesiniz. Merkezi konumuyla gitmek istediğiniz yere ulaşım 
hem çok kolay hem de çok hızlı. Şehri keşfetmeye kalbinden başlayın. 


PARK 
DEDEMAN 


LEVENT : İSTANBUL 


Dama Eğitim tarafından moda tasarım öğrencileri için 
düzenlenen Yeşilçam temalı defile ve moda tasarım 
yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Başkent'te moda 
rüzgârı estiren organizasyona ilgi büyüktü. 

Ankara Giyim Sanayicileri Derneği'nin desteğiyle Dama 
Eğitim tarafından düzenlenen yarışma ve defile, Ataköşk 
Otel'de yapıldı. Tasarımcıları, modaya ilgi duyanları 

ve tekstil sektörünün temsilcilerini bir araya getiren 
organizasyon, yarışmayla başladı. Dama Eğitim'in 23 
öğrencisi tarafından hazırlanan Yeşilçam temalı birbirinden 
güzel giysiler, mankenler tarafından podyuma taşındı. Türk 
filmleri müziği eşliğinde podyuma çıkan mankenler, hem jüri 
hem de izleyiciler karşısında ter döktü. 

Jüride Ünlü İsimler 

Ankara Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı ve Karton 
Giyim Yönetim Kurulu Başkanı Canip Karakuş, Selen Giyim 
Ortağı Derya Güneş, Seçil Giyim Yönetim Kurulu Başkanı 
Faik Güngör, Ghisa Göktaş Giyim ortaklarından Yücel 
Göktaş, Semanta Giyim Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 


öt rinin gm 
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MDA pe piya 
Buy 


MM ya payi 


Karsak, World Wella Paris Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun 
Kaplan, Ünlü Modacı-Tasarımcı Ayla Yıldız, Modacı Özgül 
Peker, Modacı Ece Salıcı ve Modacı Neşe Aykut ile Ahsen 
Giyim Genel Müdürü Hamdi Bezek'ten oluşan jüri, her biri 
profesyonelce hazırlanmış tasarımları oyladı. 
Hazırlıkları Aylarca Sürdü 

Yapılan oylama sonucu tasarımcılardan Aysun Kavrar 
birinci, Hilal Polat ikinci, Suzan Arslan üçüncü ve Sibel 
Şahin dördüncü oldu. Yarışmacılardan Sera Korkmaz'ın 
tasarımı birinci mansiyon, Asiye Kılınçat'ın tasarımı ise 
ikinci mansiyon aldı. Organizasyona Soie Design ve Best 
Briedhe da kişisel defileleriyle renk kattı. Dama Eğitim 
Kurucu Ortağı ve Ders Öğretmeni Burçin Özdemir, Başkent 
Ankara'da moda rüzgarı estiren bu güzel organizasyon 

için aylardır yoğun bir hazırlık içinde olduklarını söyledi, 
kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. 

AGSD Başkanı Canip Karakuş da yarışmaya katılan tüm 
tasarımların birinciliği hak ettiğini belirterek, yarışmacıları 
kutladı. 


Dünyanın her yerine uçak biletleri, 


H ayali n İZd e Ki Tati | turlar, otel seçenekleri, havalimanı 


transferleri ve araç kiralama 


TAVPO RI.CO M la fırsatlarıyla dört mevsim 


ayrıcalıklı seyahatlerin adresi 


Parmağınızın Ucunda! aveorr.com! 
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İEREN TERİ: 


LEVON KORDONCİYAN 


Geçtiğimiz haftalarda Atatürk'ün terzisi Levon Usta'nın dördüncü kuşak torunu Levon Kordonciyan Ankara'ya geldi.Yaptığı 
“Yüzyılın En Şık Lideri Atatürk Kıyafetleri Sergisi'nde kelimenin tam anlamıyla izdiham yaşandı. Türk Eğitim Derneği (TED) Koleji İhcek Kampüsü'ndeki etkinliğin açılış kurdelesini TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, TED Ankara Koleji Vakfı Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet Çörtoğlu, Vakıf Genel Saymanı Semih Apa, Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi Haşmet Kasapoğlu, 
Genel Müdür Sevinç Atabay ve serginin yaratıcısı Levon Kordonciyan birlikte kesti. 


Röportaj: Sertaç Kantarcı sertac ©life.com.tr Fotoğraflar: Gökhan Gök gokhan ©life.com.tr Aycan Aslan aycan ©O)|ife.com.tr 


torunu Levon Kordonciyan tarafından orijinal kalıpları 

üzerinden yeniden hazırlanan takım elbiseler, palto, 
pelerin, keten kıyafetler, akbaş yaka gömlekler, avcı kıyafetleri 
olmak üzere toplam 16 parça kıyafet ile Atatürk'e ait aksesuarlar yer aldı. Böylesine önemli bir ismin şehre gelmesi üzerine kentin en çok okunan yayını Ankara Life Dergisi olarak 
Levon Kordonciyan ile çok özel bir röportaj yaptık. İstanbul'da 
4 kuşaktır smokin ve frak üreten Kordonciyan ailesi, başta 
Atatürk olmak üzere, Eski Cumhurbaşkanlarından Abdullah 
Gül, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un yanı sıra Barack 
Obama, Sean Connery, Daniel Craig, Marlon Brando, Brad 
Pitt, Russell Crowe ve Robert De Niro gibi Hollywood yıldızlarını da giydirmiş. Kordonciyan ailesinin hikayesi ise kelimenin 
tam anlamıyla tarih belgeseli gibi. Torun Kordonciyan ile aynı 
ismi taşıyan dedesinin babası Levon Kordonciyan, Rum bir 
ustanın yanında terzilik öğreniyor ve mesleğinde kısa sürede 
parlıyor. “...ve büyük dedemin dönüm noktası: Atatürk dedemin babasını keşfediyor! Tabi o yıllarda İstanbul kalabalık 
değil, herkes birbirini çok iyi tanıyor. Atatürk, dedemin babasını altı terzi kalfasıyla birlikte Paris'e gönderiyor. Levon Usta, 
Paris'te, E. J. Malle Akademisi'nde smokin, redingot, frak, 
jaketatay, bonjour ve terzilik eğitiminin püf noktalarını öğreniyor. Altı sene sonra da eve dönüş. Ardından da Atatürk'ün, 
yaverlerinin ve milletvekillerin kıyafetlerini dikmeye başlıyor. “ 


Gini Atatürk'ün terzisi Levon Usta'nın 4. kuşak 


Ve Dede Kordonciyan'ı Hollywood Keşfeder 
Ankara Life Dergisi'ne verdiği röportajda Kordonciyan ailesi- 


nin geçmişini anlatan Levon Bey, dedesinin Sean Connery ile 
tanışmasını şöyle anlatıyor: 

“James Bond film serisine başlandığında Sean Connery 
filmin İstanbul çekimleri için kente gelir ve dedemi öğrenir. 
Ardından da dedemi atölyesinde ziyaret eder. Ardından da 
Frank Sinatra'yı dedemle tanıştırır ve dedem Sinatra'ya da bir 
smokin diker. O dönem 'Baba' adlı filminin sponsoru olan Sinatra, filmde dedemin smokinlerini giydirir. Böylece Hollywood 
piyasasına da Kordonciyan ailesi girmiş olur...” 


Sizin terziliğe girişiniz nasıl oldu? 

Dedem Leons Kordonciyan da babasından işi öğrenerek 
mesleğe devam ediyor. Babam İskender Kordonciyan da 
kendi babasından işi devralıyor. Ardından ben de babamdan 
aldığım eğitimle bu işi devam ettiriyorum. 


Ne kadar zamandır terzisiniz? 

Mesleğe 7 yaşında başladım. Alaylıyım. Terzilik eğitiminin 
yanı sıra 6 yıl kuyumculuk eğitimi de aldım. Lakin smokin, 
redingot, bonjour, frak, jaketatay dikmek kuyumculuktan çok 
çok daha cazip geldi ve tercihimi terzilikten yana kullandım. 


Cumhuriyet Terzihanesi Müzesi muhteşem bir fikir... 
Dedelerimin yaptığı 200'den fazla smokin, sahipleri tarafından 
bana hediye edildi ve fikir böylelikle oluştu. 
“Kordonciyan ailesinin geçmişi, 
Türkiye'nin yakın tarih belgeseli gibi...” 


ankaralife.com ir 
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Kordonciyan ailesi 4 kuşaktır smokin ve frak üretiyor. İlk James Bond Sean Connery ve sonuncusu Daniel Craig, Baba filmindeki Marlon Brando'yu, Soysuzlar Çetesi'ndeki Brad Pitti, ABD eski başkanı Obama'yı, Oscar törenleri için Russel! Crowe'u, 
Samuel Jackson'u ve Hugh Jackman'ı, Robert De Niro'yu, Nobel törenindeki Orhan Pamuk'u giydiren hep onlar. 


Birkaç sene evvel 29 Ekim'de kurulan 
müzede, kıyafetlerin yanı sıra dedelerimden yadigar makaslar, kömürlü 
ütüler, dikiş makinaları, dikiş kutuları gibi 
eski tarz terzi malzemeler de müzede 
yer alıyor. Bu arada şunu da belirtmek 
isterim ki “Cumhuriyet Terzihanesi 
Müzesi” projesi “Yüzyılın En Şık Lideri” 
sergisine ışık tuttu. 


Bu çalışma sayesinde Atatürk'ün şıklığını, dönemin modasına nasıl öncülük 
ettiğini yeni nesillere anlatma fırsatı 
buldum. 


Ankara Life Dergisi'ne verdiği röportajda 
dedesinin Atatürk hakkındaki fikirlerini 
de aktaran Levon Kordonciyan, Mustafa 
Kemal'in tam bir centilmen olduğunu 
söylüyor. 

“Atatürk, sırf kendi değil, yaverlerini 
korumalarını, garsonlarını dahi aynı 
vizyonda giydirirdi” diyen Kordonciyan, 
Atatürk'ün günlük kıyafetlerde daha 

çok koyu rengi tercih ettiğini belirtirken 
“sırf lacivert elbise de giymezdi' diyor. 
Kıyafetlerinin çizimlerini tamamen kendi 
yapıp, dede Levon Usta'ya yolladığını da ifade eden torun Kordonciyan, 
Atatürk'ün büyük dedesine hediye ettiği 
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şapka ve bostonunu 4 kuşaktır sakladıklarını da sözlerine ekliyor... 


Smokin ve frak giderek daha az mı 
giyilmeye başlıyor? 

Hiç olur mu, tam tersine gün geçtikçe 
popülaritesi artıyor. Smokin artık doğum günü partilerinden okul mezuniyet törenlerine kadar daha sık tercih 
edilmeye başlandı. Gençler, smokinle 
kendilerini daha karizmatik hissediyorlar. 
Düğünlerde de sadece damatlar değil, 
en yakın akrabalar dahi smokin giyiyor. 
Hatta, sünnet çocukları dahi bize, yani 
“Atatürk'ün terzisi'ne smokin ya da frak 
diktirmek istiyor. 


Siz smokin de kiralıyorsunuz. Bu 
pazarınıza zarar vermiyor mu? 

Hayır. Hatta genişletiyor bile diyebiliriz. 
Bu kıyafetler gerçekten pahalı kıyafetler. Biz, kiralama işini hayata geçirerek, 
daha cazip hale getirdik. İnsanlar, atölyemize geldikleri zaman, kıyafetlerimizin 
hijyen ve rahatlığını görerek, hiç çekinmeden kiralayabiliyorlar. 


Fiyatlar nasıl peki? 

Papyon, kuşak, cep mendili ve eldiveniyle beraber 300-500 lira arasında 
kiralanabiliyor. 


NE NEDİR? 
Sabah saat 08.30 ile 10.30 arasında giyilir. Frak'ın kuyruksuz olanı. Pantolonu 
beyaz olmalı. Saat 11.00 ile 12.00 arası 
giyildiği zaman pantolon çizgili olmalı. 
Kişi, kural olarak, bu saatlerde, bu şekil 
giyinmemişse, davete kabul edilmez. 


Diz altı ceket. Siyah ve gümüş çizgili 
pantolon. Ata yaka gömlek. Siyah, krem 
ya da beyaz kravat bağlanan dış mekân 
kıyafeti. 

Halka seslenen kişi, çizgili gümüş renkte 
pantolon, gümüş renk yelek, fular ve silindir şapka giyer. Dinleyicilerin de siyah 
pantolon, siyah yelek ve siyah fularla 
gelmesi gerekir. 


Frak, davette ev sahibinin giydiği kıyafettir. Gelen davetliler önce smokinle 
geceye katılır, eğer bir vals gösterisi 
varsa, smokinlerini değiştirerek fraklarını 
giyerler. 

Yeleği, papyonu, kuşağı ve eldiveni 
beyaz olması şarttır. Bir hanımefendiyi 
dansa kaldırırken, eldiveninin elinde 
takılı olması gerekir, dans sonunda 
hanımefendiyi elinden öperek, eldivenini 
elinden çıkartır. 
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kimi nın en sevilen 
ve gözde güzellik 
merkezlerinden olan 


Ata Estetik, 7 Ekim Cumartesi 


günü Çayyolu'ndaki yerinde 

dikkat çeken bir etkinlik 

düzenledi. Moderatörlüğünü 

Dilek Tozlu'nun yaptığı 

etkinliğe Oküloplastik 

Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı 

Doç. Dr. Altuğ Çetinkaya, 

modacı Volkan Arıkanoğlu ve 

Make-Up Artist Hasan Soley 

konuk olarak katıldı. 

Etkinliğe gelen misafirlere 

yapılan kısa seminerde Doç. 

Dr. Altuğ Çetinkaya “Yüz ve 

Göz Bölgelerinde Gençleştirme 

Teknikleri”, Volkan 

Arıkanoğlu “ Kış Trendleri ve air Ge 
Kendi Stilinize Göre Giyim”, : , y 4 
Hasan Soley ise “Makyajda a 
Doğru Bilinen Yanlışlar ” 


Dr. Altuğ 
Çetinkaya 


Evrim 
Çetinkaya 


Evrim 
çaaka 


Oldukça kalabalık geçen etkinlikte Evrim Çetinkaya, 
konuklarıyla ve kendisini yalnız bırakmayan misafirleriyle 
yakından ilgilendi. i 
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Hobyar Mahallesi Hamidiye Caddesi No:16 Sirkeci - Istanbul/Türkiye 


infolegacyottomanhotel.com Tel: *90 (212) 527 6767 


ürkiye'de eşine fazla 
rastlanmayan, özel 
günlerde kıyafet 


kiralama uygulamasını 
Başkent Ankara'ya getiren 
Davet Perisi, misafirleri için 
kapılarını açtı. Bayanları özel 
gün, mezuniyet, balo, doğum 
günü, davet, nişan, düğün 
organizasyonları için kıyafet 
seçme derdinden kurtaracak 
olan Davet Perisi, bugünlerde 
başkenili kadınların gözdesi. 
Her kategoriden ve her 
bedenden, tek seçenek ve tek 
renk bulunduran Davet Perisi, 
bu uygulamayla davetlerdeki 
çakışmayı önlemeyi planlıyor. 


Haber Berna Özsoy bemadlite.com.tr 


Davet Perisi'nin sahibeleri 
Gülden Uğurlu ve İrem 
Şahin, getirdikleri 

bu uygulamayı, 

Ankara'da özel gün 
organizasyonlarında abiye 
bulmakta zorlandıkları 
için hayata geçirdiklerini 
belirttiler. Açılışta konuşan 
İrem Şahin; “yaptığımız iş 
bir nevi stil danışmanlığı. 
Onlarca butik gezerek 
görebileceğiniz elbiseleri 
moda ve trendleri dikkate 
alarak sizin yerinize 
beğenip, bir çatı altında 
topluyoruz. Elbiseleri 
seçerken farklı beden 
yapılarındaki kadınların 
giyebileceği seçenekler 
oluşturmaya çalıştık” dedi. 
Gülden Uğurlu ise; “Elbise 
kiralama dünyada bir trend 
ama bizim ülkemizde hala 
gelişim aşamasında. Biz bu 


i 


trendi başkeniten yaymaya 
z e Davet Perisi'nin kendi deneyimlerinden yola çıkarak oluştuğunu 


belirten Gülden Uğurlu ve İrem Şahin, açılışa katılan 
misafirlerin ilgisinden memnun olduklarını dile getirdiler. 


çalışacağız” açıklamasında 
bulundu. 
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Davet Perisi'nin açılışına giyimine özen gösteren birçok Ankaralı katıldı. Giyim dünyasına yeni bir stil getiren 
Davet Perisi'nin açılışına yoğun ilgi vardı. 
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İncek Loft Art Gallery by Re'nin açılışına Ankaralı birçok sanatsever katıldı. Misafirler sanat konusunda başkente 
böyle ilklerin getirilmesinden memnun olduklarını belirtti. 
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Ünlü küratör ve müzayedeci Rahmi Çöğendez, sanatın yaşam merkezlerine girmesinin, ülkemizde sanatın gelişmesi 
yönünde doğru bir adım olduğunu söyledi. 
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emalleriniz bize gok yakın. 


www.cinarkasri.com 


İncek Bulvarı Ersü Sk. No:6 İNCEK / ANKARA 
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Koçyiğit'ten 30. Yıl Resepsiyonu N 


Gayrimenkul sektörü 
Ankara'da yükselişe 
geçerken, emlak ve 
gayrimenkule yıllarını 
vermiş olan başarılı iş 
adamı Cem Koçyiğit, 
sektörde geride bıraktığı 
3o. yılını King Otel'de 
gösterişli bir resepsiyonla 
kutladı. Resepsiyona 
emlak ve gayrimenkul 
sektöründen birçok 
tanınmış iş insanı katıldı. 
300 davetlinin katıldığı 
resepsiyona katılım 
oldukça yoğundu. 
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Berke 
Resepsiyonda Başkent Koçyiğit 
Gayrimenkul Müşavirleri 
Derneği Başkanı Ömer 
Sabri Yolaş, 30. yıl şerefine 
Cem Koçyiğit'e plaket 
takdim etti. 


—MEŞRUTİ 


Haber: Berna Özsoy bemalife.com.t 
Fotoğraflar. Sedat Bağcı sedat©iite.com.tr 


Emirhan 
Koçyiğit 


Zem 


> 


# 


Koçyiğit 


arora YELE IU 


/X KOÇYİ 
7 EMLA 


Ankara'da emlak denilince akla ilk gelen iş adamlarından olan Cem Koçyiğit 30 senedir sektörün liderleri 
arasında gösteriliyor. Emlak, turizm ve otelcilik alanlarının yanı sıra farklı sektörlerde de faaliyet gösteren 
Koçyiğit'in farklı şehirlerde de yatırımları bulunuyor. 
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UMOSTATİNN YENİ YÜZÜYLE KENDİNE HAYRAN BURAKTI 


nkara'da geniş kapsamlı tek aile yaşam merkezi özel hazırladığımız P.T. stüdyolarında dilediğinizce 
Asin ChronoStation, yaz aylarında girdiği detaylı spor yapabilirsiniz. Bundan sonra tüm misafirlerimizi 

tadilatı bitirerek 22 Ekim'de kapılarını misafirlerine bekliyoruz. Hepimize hayırlı olsun” dedi. Açılışa özel 
açtı. Disney karakterlerinin küçük bir bandoyla minik yapılan Disney pastasını da Kahraman ailesinin tüm 
misafirlerini karşıladığı açılışta, çocuklar olduğu kadar fertleri birlikte kesti. 


aileler de eğlenmeyi ihmal etmedi. 


Açılış sonrasında oyun alanına geçen küçük misafirler, 
yüz boyama etkinliğinden sonra sihirbaz ve bubble show 
etkinliğiyle eğlenceye doydular. Geniş ve ferah alanıyla 
tamamen çocukları düşünerek tasarlanmış oyun alanının 
içindeki top havuzunda da oynamayı ihmal etmeyen 
minikler, çok sevdikleri Disney karakterleriyle de fotoğraf 
çektirmek için yarıştılar. 


Açılışta ChronoStation'ın yeni yüzüyle beraber 
misafirlerine bir de sürprizi vardı. Türkiye'de tek 
olarak ChronoStation içinde açılan Disney Store, minik 
misafirlerin akınına uğradı. Misafirler eşliğinde Disney 
Store'un açılışını yapan Birlik Yapı Yönetim Kurulu 
Başkanı Mevlüt Kahraman, böyle bir yerin Türkiye'de 
ilk olduğunu ve böyle bir atılımın gurur verici olduğunu 


belirtti. ; ; 

Ses getiren açılışıyla Ankaralı ailelerin vazgeçilmez 
ChronoStation sahibi Gülnur Kahraman ise açılışta; eğlence merkezi olacak olan ChronoStation, içinde çeşitli 
“ChronoStation'ıtüm minik misafirlerimiz ve aileleri doğum günü alanları, oyun alanları ve 300 m? top havuzu 


için daha kullanışlı bir hale getirdik. Disney Store ile de bulunduruyor. Oyun alanı içinde bulunan Lilly Puts 
merkezimizi taçlandırdık. Çocuklarınız burada eğlenirken Evleri; hastane, market, okul, ev, tamirhane ve babyland 
siz de hem kafemizde oturup dinlenebilir hem de size konseptleriyle çocuklar için farklı bir eğlence sunuyor. 


Gülnur 


Kahraman Bdniie 


Kahraman 


TURK EĞİTİM DE 
ÇALEEK HİZM 
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Yenilenen yüzünde aileler de 
için kolaylık sağlıyor. Ayrıca 
insanity workout seçenekleri 
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alt katında yetişkinler için bir de Pers 
yle spor yapmak isteyenleri bekliyor. 
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onal Training Stüdyosu var. Pilates, crossfit ve 
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DEKARTAYUZ 


Yılların tecrübesi, özenli işçiliği ve ileri teknoloji olanaklarıyla Dekart Havuz, mekanınıza uyumlu, mükemmel çözümler sunar. 
Siz sadece yerini gösterin, her forma ve amaca uygun alternatiflerimizle tasarımlarınızı hemen gerçekleştirelim. 
Detaylı bilgiyi (0312) 444 0 124 numaralı hattımızdan veya www.dekarthavuz.com web adresimizden alabilirsiniz. 


DEK-ART İNŞ. LTD. ŞTİ. Tel: (0312) 235 99 51pbx E-mail: info&dekarthavuz.com —> j5 5 i 
1920 Cadde No: 31 Beysu Villakent Sitesi | Havuz Bakım Hattı: (0312) 444 01 24 | www.dekarthavuz.com Firmamız APSP * üyesidir. 


06800 Beysukent Ankara Fax: (0312) 235 99 52 
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KARA'NIN YENİ İTALYAN LEZZETİ AÇILDI 


açılan mekanlara doymuyor. 
çılan mekan, Ankaralıları 
etmeye de teşvik ediyor. 
k” diyenlerin aksine Anka 
hayatına nefes katan mekanlar, 
çmak isteyenlere de bir fırsat 


aşkent Ankara yeni 
Başkente her yenia 
yeni yerler keşf 
yapılacak bir şey yo 
gündüz hem de gece 
yoğun iş temposundan ka 


Bu fırsatlardan biri de Cucina... 


Alternatifleri çoğaltan ve kalitesiyle de oldukça iddialı 


an Cucina, Uğur Mumcu Caddesi'ndeki yerinde 


leri “com Cucin& 


dikkat çeken bir organizasyonla kapılarını açtı. Açılışta 
misafirlerine özel yemeklerini tattıran Cucina, açılışa 
gelen davetlilerden tam not aldı. 


Açılışa özel verilen yemek sonrasında misafirler, canlı 
müzik ile de kulaklarının pasını sildi. İş ve cemiyet 
hayatından birçok kişinin katıldığı açılışta davetliler, 
mekanın fotoğraflarını paylaşmadan da duramadı. 
İtalyan lezzetlerinin yanı sıra et ve balık grubu 
yemeklerde de iddiasını ortaya koyan Cucina, ufak bir 
kaçamak yapmak isteyenleri bekliyor. 
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talyan Lezzetleri 
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reklam 
genel internet 


kazanç ,fanıtım ihtiyaç | 
hızlı 
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değişim 


tasarım planlama 


ranchise 


lezzet sençam paket 
memnuniyet kalite 
servis rekabetçi 


dizaynyenilik hedef 
lokasyon 


< SENCAMI 
KÖFTECİSİ 


“Kömür Ateşindeki Lezzet” 


4441971 


WWw.sencam.com.itr 
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eçtiğimiz günlerde sektörün öncü isimlerinden, sektörde 23 yıldır hizmet veren ve yaptığı değerleme 

çalışmalarıyla Ankara'ya gayrimenkul ile ilgili yeni 
bir soluk getiren Akça Gayrimenkul, Yıldız'da Rabindranath 
Tagore Caddesi'nde yeni ofisinin açılışını yaptı. 


Akça Gayrimenkul Proje Yönetim Kurulu Başkanı Murat 
Akça açılışta yaptığı konuşmada, Akça Gayrimenkul'un 23 
yıllık tecrübesinin temelinde rahmetli babasının “güven duyulan ve emin olunan insanlar” vasiyetinin olduğunu belirtti. 
Akça, ülkemizde son yıllarda en hızlı değişimin inşaat ve 
gayrimenkul sektöründe olduğunu, tüketici grubunun 3-5 yıl 
öncesine göre daha bilinçli olduğunu ifade etti. 


Kendileri için önemli olanın yatırımcılara doğru zamanda 
doğru yönlendirme yapmak olduğunu söyleyen Murat Akça, 
“Akça Gayrimenkul, proje olarak arsa, arazi, proje satış 
pazarlaması, ticari mülklerin kiralanması ve satılması, otel 
akaryakıt yatırımlarına geçmiş birikimin ve yenilenmiş kadrosuyla hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi. 

Akça ayrıca, Akça Gayrimenkul'un başarısının giderek daha 
da artacağını, abisi Çetin Akça ve kardeşi Ferhat Akça ile de 
daha güzel işlere imza atacaklarının altını çizdi. 


Açılışa, Ak Parti Ankara milletvekili Ahmet Gündoğdu, Ak 
Parti Diyarbakır milletvekili Galip Ensarioğlu, SGK Başkanı 
M.Selim Bağlı, TKDK Başkanı Ahmet Antalyalı, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, İMKON Genel Başkanı Tahir 
Tellioğlu, TÜGİAD Genel Başkanı Ali Yücelen, ASIAD Başkanı Eda Ersoy Tombakoğlu, CHP Adana Eski milletvekili 
Uğur Aksöz, Devlet Eski Başkanı Salim Ensarioğlu, Eski 
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İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Ak Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin 


Özdebir, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve çok sayıda iş adamı katıldı. 
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Yeni koleksiyonda şehir dışına yapılan minik kaçamaklar, ilham alan manzara detaylı eğlenceli sweatshirtler, 


uzun hafta sonları, yeni yolculuklar ve deneyimlerin hem iş hem de günlük hayatta rahatlık sağlayan jarse 
yarattığı heyecan, yeni şehirler ve mimarilerden ilham ceket gruplarının ön plana çıkarıldığını görüyoruz. 
alınmış. Neşeli küçük çiçek desenleri, baskılarda ve üç boyutlu 
Bu sezon tasarımlarda benzer renk grupları ya da zıt işlemelerde hayat buluyor. 

renkler bir araya getirilerek koleksiyon oluşturulmuş. Davete katılan misafirler, koleksiyonda özellikle zıt 
Dantel ve volanlar ile feminen bir görünüm kazanan renklerin birbiriyle uyumunu çok beğendiklerini dile 
Kadın 2017-2018 Sonbahar-Kış Koleksiyonu'nda getirdiler. Koleksiyon, özel davetliler tarafından tam not 
uzun elbise ve cropped pantolonlar, kış mevsiminden aldı. 
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Harbiden Gurmeler: Tüten rma 


Şehrin en çok okunan yayını Ankara Life Dergisi Lezzet Avcıları, Kasım ayında kentin yeni yeme&içme mekanı 

Tüten Ocakbaşım'ı ziyaret etti. Ekip yine muhteşemdi kuşkusuz. Her biri alanlarında uzman dergi ekibi, Tüten 

Ocakbaşım'ı her açıdan değerlendirdi ve tarafsız olarak not verdi. Ekipte kimler var kimler; Deli Yengeç Mutfak 

Şefi Faruk Gezen, Ara Sıcak Mutfak Şefi Mehmet Gezen kardeşler ile sosyal medya bloggerı Aylin Diler ve Modacı 
Özlem Akyüz bu ay Ankara Life Harbiden Gurmeler köşesinin konuğu oldu... 


Düzenleme: Savaş Tan Uzak uzak& 


entpark AVM'nin hemen arka 
k caddesinde Mustafa Kemal 

Mahallesi'nde açılan Tüten 
Ocakbaşım, kesinlikle ocakbaşı kültürünü iyi bilen bir işletme. Ocakbaşı 
denilince aklınıza hemen mangal 
çevresinde masalar gelmesin. Mekana haksızlık etmiş oluruz. Zira Tüten 
Ocakbaşım Restoran, sadece adında 
değil, özünde de gerçek bir ocakbaşı. Tek bir farkla emsallerine göre 
son derece konforlu olan mekanın en 
büyük artısı misafirlerin bir yandan 
da çocuklarını izleyebilecekleri kamera 
tertibatına sahip güvenli ve geniş bir 
çocuk oyun alanı ile vale hizmetinin 
oluşu... Genel ortalama şöyle: 
Kebaplar: 5 Meze: 4 Tatlı: 5 
Fiyat: Emsallerine göre ekonomik 


AnkaraLife Kasım 2017 


.com.tr - Fotoğraflar: Gökhan Gök gokhan 


.com.tr Aycan Aslan aycan life.com.tr 


Faruk Şef: “Maalesef ülkemizde ocakbaşı denilince akla öncelikle nispeten 
daha salaş mekanlar geliyor. Oysa konforlu ocakbaşı restoranlar da salaş 
lezzetleri yakalayabileceği gibi geçebilir de. İşte Tüten Ocakbaşım aynen 
böyle bir restoran. Tüten Ocakbaşım Restoran, oldukça konforlu bir restoran 
ve lezzet açısından Ankara'nın en iyi, Türkiye'nin de sayılı ocakbaşı restoranı 
olmaya aday. Ben bu tarz yerlere gelince çiğ köfte, köz patlıcan ve yoğurtlu 
mezelerle yemeye başlarım. Bu lezzetlerin yanında şalgam suyu içmenizi tavsiye ederim lakin mekanın ayranı muhteşem. Karar sizin. Ben ikisini de çok 
beğendim. Tüten Ocakbaşım'da tatlı bir Adanalı usta, Urfalı usta rekabeti yaşanıyor. Tabi bu durum en çok biz misafirlere yarıyor. İki usta da son derece 
yetenekli, adeta bir orkestra şefi edasıyla işlerini yapıyorlar ve ustalar şöleni 
başlıyor. Tüm kebaplar önünüzde hazırlanıyor. Arada cam bir paravan var. 
Lenger üzerinde gelen ocakbaşı lezzetleri çok iyi. Ciğer lokum gibi. Deneme- 
den ayrılmayın. Adana ve Urfa kebaplar lokum gibi. Büyük bir rekabetin ürünü ne de olsa. Ben patlıcan kebabı çok sevdim. Çekimler yapılırken patlıcan 
mevsiminin son demleriydi. Siz bu satırları okurken nasıl olur bilemem. 
Tatlılarda kesinlikle şıllık ve billuriyeyi denemelisiniz.” 


Kebaplar: 5 Meze: 4 Tatlı: 5 Fiyat: Emsallerine göre ekonomik 


Mehmet Şef: “Tavuk şiş özel 
marine edilmiş ve az yerde bulabileceğiniz türden, Urfa ve Adana 
Kebaplar'ın eti üfleseniz ayrılacak 
gibi. Son derece yumuşak ve çok iyi 
zırhlanmış. Usta misafirleriyle son 
derece yakından ilgileniyor.Adanası cidden harika. Tatlı konusunda 
tercihimi kesinlikle künefeden yana 
kullanıyorum. Zaten mekan da 'künefede iddialıyız”diyor. 

Kebaplar: 4 Meze: 4 Tatlı: 5 
Fiyat: Gayet normal, hatta bir miktar artırılabilir... 


Aylin Diler: Kömür ateşinde gözünüzün önünde pişen etler, daha 
yemeğe başlamadan beni mest eden 
ritüellerden sadece bir tanesi. İşinin 
ehli ustaların amcalarımızın, abilerimizin şişleri çevire çevire yaptıkları 
şov ise birçok master şefe taş çıkartır. Bence Tüten Ocakbaşım'ı özel 
kılan şeyler özellikle etleri çok iyi, 
mezeler taze ve lezzetli ayrıca ortam 
samimi. Tavuk şişi çok beğendim, 
ciğer taktire şayan. Şıllık tatlısı başarılı ayrıca ayranı çok beğendim, 
Kebaplar: 5 Meze: 5 Tatlı: 5 
Fiyat: Emsallerine göre ekonomik 


“Tüten Ocakbaşım'ın. 
havalandırması çok iyi. Öyle 
“ üstünüz başınız mangal ya da 


da mekanı ailelerin de tercih 
etmesine olanak veriyor. 


“Kış aylarının keyifli 
aktivitesidir ocakbaşına 
gitmek. Öyle iş yemeği 
ya da gerilim yaratacak 
buluşmaların değil, koyu 
muhabbetin yeridir. Tüten 
Ocakbaşım'a sıkı dostlar ile 


gidilmesi tavsiye edilir.” 


Özlem Akyüz: Ben kolay kolay 
kebap beğenmem. Dolayısıyla çıtayı 
çok da yükseltmeden geldim ancak 
yanıldığımı itiraf ediyorum.Ustalar 
çok başarılı. Ocakbaşında devleşiyorlar adeta. Gelelim yemeklere! 
Tüten Ocakbaşım'ın efsane çöp şişi, 
kebapları ve mezelerden ziyade beni 
mest eden başka bir olayı daha var: 
Siparişlerinizden önce getirdikleri 
fındık lahmacun ve tereyağlı pufla- "« 
vaş beni benden aldı. Tatlı konusun- © a 
daki hassasiyetimi herkes bilir. Yeter W* 
ki kaliteli tatlı olsun kilometrelerce 
yol katetmişliğim de vardır. Genelde 
ocakbaşı restoranlarda tatlıya pek 
önem vermezler. Oysa burada durum farklı. Tatlı ustası yeteneklerini 
konuşturmuş adeta. Şıllık tatlısını 
Ankara'da nadir iyi yapan yerlerden 


yemeden sakın mekandan ayrılmayın. Künefe de oldukça başarılı. 


Kebaplar: 5 Meze: 5 Tatlı: 5 
Fiyat: Gayet normal 


Mustafa Kemal Mahallesi 2120. Caddesi Numara:21 Telefon: 0312 285 92 85 


www.tutenocakbasim.com 


Yaz tatili, bayram tatili derken Ankara'ya döndüğümüzde kocaman bir yoğunluğun içine düştük. Gezmeye, eğlenmeye, sabah geç kalkmalara, uzun süren keyifli kahvaltılara alışmışken kendimizi sabahları 
elimizde atıştırmalıklarla işe koşar halde bulduk. 


Haber: Berna Özsoy berna Da 


"Yazın deniz kenarında keyif yaparken betonların arasına 
düştük” dediğinizi duyar gibiyim. Hatta tüm Ankaralılar 
olarak bu kadar yıldır bu şehre bu yüzden hep haksızlık ettik. 
“Gidilecek, yapılacak etkinlik yok. Ankara AVM'lerden ibaret. 
Havası kötü” diye bahaneler bulup kendimizi de eve hapsettik. 
Halbuki biz şehirde neler oluyor, şehrin kalbi nerelerde atıyor 
diye zahmet edip hiç araştırma da yapmadık. Bu yüzden deniz 
olmasa da haksızlık edemeyeceğimiz bu şehri biz hiç anlamadık. 


Kulağıma yine fısıltılar geliyor. “İş yoğunluğundan, yorgunluktan nereye gidelim, nasıl enerji bulalım?” diyor birileri. 
Çok uzaklarda aramaya gerek yok aslında. Hepimizin evlerine, 
iş yerlerine, okullarına yakın, kendimizi ödüllendireceğimiz ve 
gitmekten büyük zevk alacağımız bir mekanla tanıştıracağım 
sizi: MOLA MOLA. 


Mola Mola, Bestekar Sokak'ta bulunan, ferah ve şirin bir 
restoran. Adını Mola Mola Balığı ya da bilinen adıyla Güneş 
Balığı'ndan alıyor. Devasa cüssesi ve etkileyici görünümüyle 
restoranın ilham kaynağı olmuş. İşletmenin gayesi, kaliteli 
hizmet ve verilen paranın hizmete değmesi. Yani, her zaman “value for money”den yanalar. Fiyat ve kalite ikilisinin 
dengede olmasına çok dikkat ediyorlar. Bir de ürünlerin taze 
olması zorunlu. Sadece bunlar bile bir araya geldiğinde kalite 
de kaçınılmaz oluyor tabi ki. 


Mola Mola, deniz ve et ürünlerini bulabileceğiniz bir restoran. 


fe.com.tr Fotoğraf: Oğuzhan Güzel guzel Da 


e.com.tr 


Eğer “deniz ürünleri benim için vazgeçilmez” diyorsanız ben 
tavsiye ediyorum. Çalışanların ve özellikle işletmecilerin sıcak 
kanlı ve güler yüzlü davranışları zaten mekana ilk girdiğinizde 
“iyi ki gelmişim” demenizi sağlıyor. Özellikle de Mola Mola, 
Feleksiz Sonradan Gurme ve Deli Yengeç Bilkent'i bünyesinde barındıran ortakların buluşma noktası Boğaç Özdemir'e 
rastlarsanız ne demek istediğimi anlayacaksınız. Boğaç Bey dışında Mola Mola'nın işletme müdürleri Ersin Aydın ve Ermal 
Bejte de sizi en iyi şekilde karşılıyorlar. 


180-200 kişi kapasitesi olan mekanda deniz ürünleri olarak 
taze ege otları, deniz mücveri, pullu balık, balık tandır gibi 
tatlar bulunuyor ve sunumlarını kendilerine özgü yapıyorlar. Balkan usulü ciğer, İzmir usulü kokoreç ve ara sıcaklar 
da restoranın diğer tatlarından. Bunun yanında bir de öğlen 
menüleri var. 


Mola Mola iş yemekleri için, iş çıkışında buluşmalar için, 
doğum günü kutlamaları, kız kıza toplanmalar için, kısacası 
hayatınızda ne zaman bir “mola” vermek isterseniz o “mola” 
anları için en uygun yerlerden. Yaş yelpazesi geniş. Kulislerde 
“keyifli zaman geçirmek isteyen, kaliteli yemek yemek isteyenlerin buluşma noktası olacak” diye fısıltılar da yükseliyor, 
benden söylemesi. 


Mekanın en beğendiğim yanı sahiplerinin mutfağı boş bırakmamaları. Hatta çok da yakından ilgileniyorlar diyebilirim. 
Beğenmedikleri, tatmadıkları hiçbir ürünü misafirlerine ikram 


MOLA MOLA | Bestekar Sokak Numara: 84 ÇANKAYA / ANKARA Telefon: 0312 468 66 52 


etmiyorlar. Bu konuda da oldukça katılar. Kendileri de mutfaga girip çoğu meze, ana yemek ve ara sıcakları kendileri çıkarıyorlar. Bu da işlerini ne kadar severek yaptıklarını gösteriyor 
tabi. Mutfakta kendilerini nasıl geliştirebilirler diye düşünüp 
misafirlerine farklı ve özel tatlar da yaratmaya çalışıyorlar. 
Bence bunu başarıyorlar da. 


Güzel bir de mottoları var: “kimse buradan mutsuz çıksın 
istemiyoruz.” Bunun için de misafirlerin beğenmediği bir 
ürün var ise bunu hesaba yansıtmıyorlar. Amaçları iyi ve güzel 
anılmak. Bunun için de canla başla çalışıyorlar. 


Bir ay sonra açılmaya hazırlanan sokak konseptli küçük bir 
bar yolda. Kışın varillerde ateşler yanacak ve motosikletli 
misafirler bara park edebilecek. Kulağa oldukça ilginç geliyor 
aslında. Ben heyecanla bekliyorum. 


Bir ay sonra hizmete açılacak küçük bir mahzenleri de olacak. 
O da açıldıktan sonra mekan tamamlanmış olacak. Kokteyllerinde epey iddialılar. Kokteyller Ankara'nın kült olan değeri, 
eski Siyah Beyaz ailesinden Ermal Bejte'nin elinden çıkacağı 
için bu iddia ve bu iddiada da haklı olduklarını düşünüyorum. 
Bar açıldıktan sonra Jazz ve Blues ağırlıklı akustik performanslar Ankara'ya renk katacak. 


Bu kadar güzel şeyler anlatmışken Mola Mola'nın kardeşi 
“Feleksiz Sonradan Gurme”yi de anlatmadan geçemeyeceğim 
tabi. Feleksiz Sonradan Gurme de Mola Mola gibi aynı samimiyet ve hizmet politikasında. Esas olan misafirlerin mutlu 
ayrılması. 


Feleksiz Sonradan Gurme, tam bir butik meyhane. Herkesin 
seveceği tarzda aslında. Samimi, salaş, küçük ve sevimli bir 
yer. Sevdiklerinizle zaman geçirmeye doyamayacağınız bir 
mekan da diyebilirim. Yine Mola Mola'da olduğu gibi taze mezeler ve kaliteli yemekler esas politikaları. Samimi ortamların 
yaratıldığı, iş çıkışında gelebileceğiniz, sevdiklerinizle kaliteli 
zaman geçirebileceğiniz hatta samimi iş toplantıları yapabileceğiniz bir mekan. Hafta içi de hafta sonu da kaçamaklarınıza 
eşlik etmesini isteyebileceğiniz bir yerden bahsediyorum size. 
65 kişilik kapasitesiyle butik meyhanenin tam karşılığı diyebiliriz. 


Benim orada dikkatimi çeken 1955 yılına ait Cumhuriyet 
Gazetesi oldu. İşletme sahibine ait gazete koleksiyonundan o 
yıla ait gazeteleri revize ederek kendi haberlerini de aynı formatta gazeteye basmışlar. Servisi bu revize edilmiş gazeteyle 
yapıyorlar. Yaratıcı ve başarılı bu uygulama, mekanın merak 
edilmesini de kesinlikle sağlıyor. 


Yine mutfağa şefleri dışında kendileri de giriyorlar ve burada 
da her şey ellerinden geçiyor. Bütün yemekleri ve mezeleri 
işletme kendisi yapıyor. Kaliteden hiçbir ödün yok gördüğüm 
kadarıyla. Feleksiz'in en favorileri ise tavuk ziyrat, Balkan 
usulü ciğer ve sakatat. Yemeyenlere bile farkında olmadan sakatat ürünlerini yedirip sevdirdiğine dair duyumlar da aldım. 
Denemenizi tavsiye ederim. 


Küçük, samimi ve salaş mekanları seviyorsanız ve kaliteden de ödün vermiyorsanız aynı aileden olan bu iki mekana 
gidin, görün derim. Hiç olmazsa gidip puanını kendiniz verin. 
Ankara'da yeni yerler keşfetmenin çok keyifli olduğunu göreceksiniz... 
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“LEZZET AVCILARI” 
TAGAZZİ RESTAURANTTA 


Yaşamkent'te yeni açılan ve dekorasyonuyla olduğu kadar menüsüyle de oldukça dikkat çeken 
Tagazzi Restaurant, Ankara'nın yeni gözdesi olmaya aday. Hiçbir maliyetten kaçmayarak neredeyse 
her malzemeyi yerinden getiren Tagazzi, gelen misafirlerinin mekandan lezzetleri beğenerek ve 
mutlu ayrılmasına önem veriyor. Tagazzi Restaurant'ın ortaklarından Volkan Alkan, misafirlerin 
beğendikleri yemekleri dile getirdiklerinde mutlu olduklarını belirtirken, aldıkları her öneriyle de 
kendilerini geliştirdiklerini söylüyor. Lezzet Avcıları bu nezih ve hoş mekanı keşfetmek için Tagazzi 

Restaurant'ın yolunu tuttular ve biz de onlara kulak misafiri olduk. 


** Aksuna 


aş 


Tülay Akın: Mekanın dekorasyonunu çok sevdim. Sertaç Kantarcı: Masada çok lezzetli yemekler görünüyor. Tütsülenmiş 
Kendine çeken ve insanı Avrupa'daymış hissi somon ruloları, sushi sevenler için birebir bence. Hele de çoğunlukla vejetarveren bir yapısı var. İçeri girdiğinizde siz de öyle yen sushi yiyenlerin denemesi gerek. Çünkü somon tütsülenmiş ve çiğ balık 
hissetmediniz mi? yiyemeyenlerin favorisi olabilir. 

Bora Çınar: Gerçekten, tam anlamıyla ne yaşat- Bora Çınar: Sıcak başlangıçlar çok lezzetli görünüyor. Menüyü inceledim, 
tığını anlattın Tülay. Bu kadarını beklemiyordum. tavuk kraker ve vegetable tempura chicken'da tempura sos var. Nedir bu sos? 


Işıklarından, tezgahtaki mermere kadar ne denli 
özenildiğini mekan kendisi belli ediyor. 


n: Tempura favori soslarımızdan bir tanesidir ve hem ara sıcaklarda bei de ana yemeklerimizde kullanıyoruz. Farklı bir tat verdiğine dair 


ÖzgürAksuna: İnsanlar buraya geldiklerinde olumlu geri dönüşler de aldık. 

mekanın iç ferahlatıcı ortamından yemeklerin 

ne zaman geldiğini anlamıyorlar galiba. Tatmaya Şefimiz tempura sosu un, yumurta, süt, maden suyu ve süzme bal ile yapıyor. 
başlasak mı? Tabi bunların ölçülerini tutturmak marifet istiyor. 


© TAGAZZİ Adres: Yaşamkent Mahallesi 35158 Caddesi Numara:32/C-12 Çankaya/Ankara Telefon : 0312 21717 34 


; | RESTORAN E-posta: infodatagazzi.com.tr Www.tagazzi.com 


Şefin sırrını mı aldık biz şimdi? 


Volkan Alkan: Sır değil aslında. Biz Tagazzı'ye gelen 
tüm misafirlerimizle yaptığımız şeyleri paylaşıyoruz. 
Hatta sitemizde şefimizin birkaç tarifi de bulunmakta. 
Yaptığımız yemekleri evde denemek isteyenler için 
sitemizde de böyle bir bölüm açtık. Tempura sosu da 
orada açıkladık. Epey ilgi görüyor ve bundan da memnunuz. 


na: Pastırma dolgulu kızarmış mozarella çok 
EE i Sanırım bunu kendim de evde yapmayı deneyeceğim. Ya da sırf bunun için buraya da gelebilirim. 
Sertaç Kantarcı: Gecenin esas şöleni şimdi geldi. Ana 
yemekler daha karşıdan gelirken bile cezbetmiyor mu 
sizi de? 


Bora Çınar: Yemekleri tadarken Volkan Bey'den biraz bilgi aldım. Özelli 
çıtır soğanlı kontrfile, my back steak ve lav burger bana çok lezzetli geldi. 
Lezzetinin sırrı lav taşında ızgara edilmesiymiş. Ciddi anlamda tadında farknn Rak Ben çok beğendim. Bravo.. 

lay Akın: Çıtır enginarlı salata benim Sadi oldu. Farklı tatları seviyorum ve ii çıtır enginarlı salata bildiğimiz salatayı bırakmamıza neden olabilir 
diye düşünüyorum. Yeşilliklerin yanında dil peyniri, kapya biber var ve 
benim için en can alıcı nokta tel kadayıf ile çıtırlaştırılmış enginar kalpleri bu 
salatayı zirveye çıkaranlardan. 


Benim lezzetine doyamadığım şitaki mantarlı acı soslu tagliatelle. Şitaki mantarla sotelenmiş tagliatelle içinde acı domates sos harika bir 
lezzet yaratmış. İçecekler çok lezzetli ve kaliteli. Ben hepimizin adına tam 
puan veriyorum. 
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RC'NİN KIŞ MÜZAYEDELERİNİ KAÇIRMAYIN 


ürkiye'nin en saygın sanat galerilerinden RC 
| Sanat Galerisi'nde düzenlenen kış müzayedeleri, birbirinden önemli eserlerle dikkat çekmeye 
devam ediyor. “Her duvar bir orijinali hak eder sloganıyla 
yerli ve yabacı birçok sanatçının eserlerini müzayedeye 
sunan RC, bugüne kadar binlerce duvarı orijinal eserlerle 
kavuşturdu. Bu bağlamda RC'nin mevsim sonuna kadar 
sürecek müzayedelerini sakın kaçırmayın... 


Türkiye'nin ünlü küratörlerinden Rahmi Çöğendez, 
Kasım ve Aralık aylarında birbirinden farklı, dikkat çeken 
müzayedelerle Ankaralı sanatseverlerin karşısına çıkmak 
için hazırlanıyor. Ankara'da bir konut projesindeki ilk sanat galerisi olan İncek Loft Art by RC ile dikkatleri iyice 
üzerine çeken RC Sanat Galerisi, kış sezonunda yapacağı 
müzayedelerle de başkente bir canlılık getirecek. 


RC'nin müzayede tarihleri ise şöyle; 12 Kasım Bilkent, 
19 Kasım İncek, 25 Kasım İstanbul Hilton, 3 Aralık 
Bilkent, 10 Aralık Bilkent, 17 Aralık Bilkent ve 24 Aralık 
Bilkent. Sanata doymak isteyenler bu müzayedeleri 
kaçırmayın... 
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Baharın zarif çizgilerini ve eşsiz renklerini 
Taç'la evinize taşıyın... 
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Ankara'da yeni yerler keşfetmek için bir yerlere bakayım derken, lezzetleri tam damağınıza göre bir 

yer buldum. Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan Tüten Ocakbaşım Urfa'nın geleneksel lezzetlerini 

özgünleştiren ve memleket kokusunu özleyenler için birebir bir mekan. Kendilerini de şöyle tanıtıyorlar: 

“Kebabın en iyi hali. Tadını hiçbir yerde yakalayamayacağınız, burnunuzda tüten bir başka et kokusu...” Beni bilirsiniz. Biri ortaya bu kadar büyük bir iddia koyduğunda oraya gidip mutlaka bu iddiayı 
görmem gerek. 


girişte karşılama benden puan aldı. Müşterilerine karşı 

oldukça ilgililer. Menüye göz atmak istedim öncelikle ve 
şaşırdım. Yemekler oldukça uygun. Buradan da puan aldıktan 
sonra tatmak için daha da sabırsızlandım tabi. 


Vie dayanamadım Tüten Ocakbaşım'a gittim. İlk 


Tüten Ocakbaşım, adından da anlayacağınız gibi kebap ve şiş 
üzerine hizmet veren bir mekan. Ben hem şiş grubundan hem 
de kebap grubundan yemekler denemek istedim. 


Şişler ve kebaplar her menüde olduğu gibi tam ve yarım olarak 
ayrılıyor. Benim tavsiyem her bir gruptan yarım porsiyon söylemeniz ve lezzetlerin keyfine varmanız. Çünkü bir kuşbaşı şiş 
yerken bir Adana Kebap'a dönebiliyorsunuz. Kuşbaşı ve tavuk 
şişte terbiyeli ve terbiyesiz olmak üzere iki seçenek bulunuyor. 


Kebapların içinde bildiğimiz Adana ve Urfa dışında denemek 
isteyebileceğiniz Urfa Haşhaş Kebap, yaprak tavuk kanat, yaz 
karışık, Birecik karışık ve soğanlı kebap seçenekleri var. Hepsi 
de birbirinden leziz. Benim en sevdiğim de beyti sarma. Beyti'yi 
sevenler her yerde yenmeyeceğini bilirler. O yüzden diyorum ki 
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gelin burada yiyin. Kararı siz verin. 


Gelelim tatlılara... Bu kadar şey yedikten sonra tatlıya yeriniz 
kalır mı? Evet, tıka basa doysanız bile o tatlıların tadına bakmadan çıkamıyorsunuz mekandan. Zaten yemek sonrasında çayınız gelmiş oluyor. Çayınızla beraber tatlıyı da bitirebiliyorsunuz. 


İster kaymaklı ister kaymaksız künefe seçenekleriyle sizi cezbediyor Tüten Ocakbaşım. Kalabalık bir grup olarak gidecekseniz 
5 kişilik künefe seçeneğiyle de sizin kurtarıcınız olabilir. “Şıllık” 
tatlısını da bilmeyen yoktur. Tatlının müdavimleri için söylüyorum; kaymaklı, kaymaksız ve fıstıklı seçenekleriyle damağınızda 
muhteşem bir şölen oluşturuyor. Buradan da puan topladı. 


Sonuç olarak; ben geldim, gördüm, yedim. Hem şişlerini hem 
kebaplarını hem de tatlılarını oldukça beğendim. Farklı yerler 
keşfetmek, aynı tatlar olsa da bunları farklı yerlerde tatmak 
hem damak tadınızı geliştirir hem de farklı yerler keşfetmenin 
hazzını yaşarsınız. Bunun için eğer Tüten Ocakbaşım'a hala 
gelmediyseniz keşfetmeniz için iyi bir başlangıç olabilir. Keyifli 
keşifler... 


info mdrenewhome.com.tr 


TEL: 349 2223 
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İşimiz ÜÜGÜMÜZ YEMEK 


İşimiz Gücümüz Yemek'te bu ay şehrin butik lezzetlerinin en yenisi Fiorenza Pizzeria'da aldık soluğu. Özgür Aksuna'yı bilirsiniz... Şef damarımla keşfetmeye yeni lezzetler denemeye bayılırım. Şehir merkezinin biraz uzağında yine bir butik çarşı olan 
Sarnıç AVM içinde bulunan bu özel yerde, sıcak sohbeti ve gülen gözleriyle sevgili Jülide Zeynep Aydın bize bu yolculuğa nasıl 
çıktıklarını keyifle anlattı. 


Lavoj Flovers Çiçek Organizasyonu Konsept markası ile 
başladıkları yolculukta zaman içerisinde tam hizmet organizasyon işleri yapmaya uzanan bir süreçte organizasyon 
işinde yemek tarafının eksikliğini hep yaşamışlar. 3 kuşaktan beri ailedeki geleneksel pizza kültüründen dolayı “neden 
bir pizzacı açmıyorsunuz?” sorusuyla ilk ışıkların yandığı ve 
geçen sene atılan adımlarla bugün annesiyle birlikte işlettiği bu sıcacık aile işletmesi, 2 aydır tazecik bir lezzet durağı. 


Sizi çok güzel çiçekler ve kareli masa örtüleri ile keyifli ve samimi bir ortam karşılıyor. Öncelikle kış bahçesinden giriyorsunuz. 
İster içeride ister kış bahçesinde oturabiliyorsunuz. “Fiorenza, 
çiçeklendirmek anlamına geliyor” diyor Zeynep Hanım. “Amacımız da masanızı, damağınızı ve midenizi çiçeklendirmek” diyor 
ve bunu çok iyi yapıyorlar. Hemen lezzet denemelerine başlıyoruz. Menüye bakarken limonata geliyor, büyükçe bir bardakta, 
ev yapımı ve anne usulü, katkısız mis gibi bir limonata. 3 bardak 
içtim, o yüzden limonatayı yemekle içmenizi tavsiye ederim. 


İlk olarak kırmızı küçük döküm bir tencere ile yanında kruton 
ekmek ve mozarella rendesiyle köz biberli domates çorbası 
süslüyor kırmızılar içinde masamızı. Salça ve başka hiçbir ek 
malzeme olmadan tamamen doğal leziz bu çorbayı her gün 
çıkarıyorlar ve afiyetle ne zaman gelirseniz içebilirsiniz. Başka çorbaları da var; mesela “Fransız Soğan Çorbası” yine 


özel lezzetlerinden... İyi bir soğan çorbası arıyorsanız tam da 
burada sizi bekliyor. Başlangıçlar olarak İtalyan başlangıçları 
keyif veriyor, klasik bruschetta ve patlıcanlı bruschetta tadıyoruz. Ben biraz daha sarımsaklı beklerken tatlı soğanlı ve sarımsaksız olduğunu fark ediyorum, oldukça hafif geliyor bana. 
Sarımsaklı ekmek ve Caprese Salatası denemeye değer. 


Ekmek ve grissinilerini kendileri imal ediyorlar, taze ve çok 
lezzetli. Her şey kendi üretimleri olunca “zeytinyağını da 
kendiniz mi üretiyorsunuz” diye sordum. İzmir'de aslında sadece ihraç edilen ve Türkiye'de sadece onlara özel üretilen 
bir yağ kullandıklarını söylediler, oldukça etkilendim. Salatalar çok orijinal geldi. “Kızarmış Risotto Toplu Arancini Salatası” ve “Kızarmış Ton Balığı Topu Salatası” ayrıca en çok 
istenen ve fotoğraf çekmek için bile sipariş edilen “Roka 
Cabanna Salatası” favorilerden, makul fiyata şık bir salata için oldukça başarılı, fotoğraf çekmeden duramıyorsunuz. 


Makarnalara başlamadan Zeynep Hanım soğuk makara 
salatasını özellikle dile getirdi. Çünkü her yerde olan bir salata değil tahmin ettiğiniz gibi. Klasik İtalyan makarnalarını 2 sos seçeneği ile sunuyorlar, sosunuzu seçiyorsunuz, 
öyle hazırlıyorlar. Linguine Fiorenza özel makarnalarından... Limonlu, cevizli, ev kremalı ve tavuklu keyifli bir makarna. Geleneksel ve Fiorenza Spesiyalleri olarak 2 kategori 


FIORENZA PIZZARIA 
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Asıl konumuz pizzalar ve merakla pizzaları beklerken 3 muhteşem pizza ile masa şenleniyor. Burada vejetaryenleri de mutlu 
edecek pizzalar da, etsevenleri mestedecek pizzalar da, çocukların seveceği özel pizzalar da var. Ben füme kaburgalı pizzaya 
bayıldım, hatta en çok ondan yedim diyebilirim. Köz patlıcanlı 
ve kavurmalı pizza da çok leziz. Pancar soslu hamur tabanında 
domates sos olmayan, pancar sosu ile yapılan keçi peyniri ve 
çamtfıstığı ile süslü vejetaryen pizza kilo kontrolü için harika. Geleneksel pizzaları dikdörtgen, klasik pizzalar ise standart 30 cm 
ve yuvarlak hazırlıyorlar. Gelen pizzanın geleneksel mi spesiyal mi olduğunu oradan anlayabilirsiniz. Ouattro Formaggio ise 
en çok talep gören pizzalarından... Mozarella, cheddar, rokfor 
ve gorgonzala peynirleriyle yapılan 4 peynirli efsane bir pizza. 


Ürünlerde her şey taze kullanılıyor, donmuş ürün yok. Bu 
benim için çok önemli. Yemek sonrasında tatlı vazgeçilmezimdir. Fiorenza'nın tatlıları paylaşmaya uygun büyüklükte. 
Yemekten sonra “yerim yok” demeyin, ortaya söyleyin ve 
mutlaka Tiramisu sipariş edin. Kedi dilleri İtalya'dan özel getiriliyor, düşünün gösterilen özeni. Çaylarına çok güveniyorlar. Özel bir harmanla hazırlanan leziz çayları var. Ayrıca kış 
ve detoks çayları da mevsimsel olarak tercih edilebilir. Kahve 
sevenler çok sevinecekler. Güzel ve aroması yüksek Guatemala, Kenya, Panama ve Blue Mountain çekirdekleri ile harika kahveler yapıyorlar. Top yekün keyifle yemek yiyebileceğiniz aile sıcaklığı ve güveni ile ailecek tercih edebileceğiniz, 
butik ve özel bir yer arıyorsanız, buldunuz demektir. Sosyal 
medyada ©FiorenzaPizzeria adresinden takip edebilirsiniz. 


Adres: Ahmet Tener Kışlalı Mah. 2902. Sok Samıç Park AVM No:5 Çayyolu, Ankara Telefon: 0312 225 40 30 


SIRT, BEL, BOYUN EKLEM AĞRILARINIZDA 
SPORTİF REHABİLİTASYON 


10312 -285 60 68 T0312- 285 60 68 
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 KUZINA BY BISCOTTI 


Düşünün, arkadaşlarınızla buluşmak için, sevdiklerinizle uzun zaman geçirmek için bir yere oturuyorsunuz. Ya siz ya da yanınızdaki kişiler yemeği ya da ortamı beğenmiyorlar. Veya ortam çok kalabalık ve 
sesten rahatsız oluyorsunuz. Böyle bir yerde uzun zaman geçiremezsiniz değil mi? 


Haber: Berna Özsoy berna Dan 


yemek yemediniz. Ama etrafımız o kadar çok fast food 

restoranlarıyla dolu ki hemen karnımızı doyurup çıkıyoruz. Buna da alıştırıldık üstelik. İş yerinde öğle yemeğine 
gitmek yerine çoğu zaman üşenip hızla yiyebileceğimiz yiyecekler sipariş veriyoruz. Vücudumuza ve sağlığımıza verdiğimiz zarar da cabası. Sanki “sen bu kadar konuştun, sonunda 
nereye geleceksin?” diye soruyorsunuz... 


B elki de uzun zamandır keyfini çıkara çıkara dışarıda 


Bütün fast food alışkanlıklarınızı değiştireceğiniz, yemek yerken keyif alacağınız, keyif alırken de sağlıklı beslenebileceğiniz 
bir yeri size anlatmak istiyorum. Uğur Mumcu Caddesi'nde 
bulunan ve uzun zamandır nezihliğiyle de mutlaka gözünüze 
çarpmış olan Kuzina by Biscotti... 


Kuzina by Biscotti alışılagelmiş restoran anlayışından çok 
uzakta. Ilk başta içeri girdiğinizde büyüsüyle sizi etkisi altına 
alıyor. Daha girer girmez sizi güler yüzlü, samimi çalışanlar 
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karşılıyor ve masanıza kadar da eşlik ediyor. Hani basmakalıp 
güler yüzlü demiyorum. Gerçekten içten, samimi bir şekilde 
karşılanıyorsunuz. Tabi ki bunun mimarı da mekanın sahibesi 
Şehnaz Abdik. 


Şehnaz Abdik, hayatınızda görüp görebileceğiniz en sağlıklı 
yemekleri yapmak için özellikle uğraşıyor. “Slow Food” alışkanlığını kazandırmak istiyor ve mekan da tamamen bunun 
üstüne kurulu. Mekandaki tüm yemeklerin ve tatlıların reçetesi Şehnaz Hanım'ın elinden geçmiş. 


Mutfağa özellikle kendisi giriyor ve her şeyin mükemmel 
olmasını sağlıyor. Siz oturuyorsunuz, sohbete dalmışken 
kokusunu aldığınız lezzetli yemeğiniz geliyor. Hızlı hızlı yiyip 
kalkmak yok burada. Zaten yemeğinizden bir lokma aldığınız- 
da bunu yapma şansınız yok. Tatlarına doyamayacağınız ve 
hemen bitirmek istemeyeceğiniz için, güzel bir sohbetle harika 
vakit geçiriyorsunuz. 


Uğur Mumcu Caddesi No:86 Çankaya/Ankara Telefon: 0312 436 51 00 


Burada hazır, dondurulmuş yiyecekler yok. 
Her şey taze geliyor. Her sabah, malzemeler 
o gün yapılacak yemek planına göre taze 
taze hazırlanıyor. Benim en çok sevdiğim 
ise yemeklerin yanında gelen sosların 
Şehnaz Abdik'in kendi elleriyle hazırlaması. 
Kuzina'nın yemekleri için hiç tereddüt etmeden “anne elinden çıkmış gibi” diyebilirim. 


Kuzina by Biscotti'de kimyasal katkı maddeleri, gıda boyası, glikoz ve mısır şurubu, 
tatlandırıcı, jelatin, şanti, hazır gıda ve 
sosları, dondurulmuş gıdalar, konserve, 
kızartma, hazır makarna ve ekmek, poşet 
çaylar yok. Bunu özellikle söylüyorum 
çünkü Ankara'da iddialı bir şekilde bunları 
sayıp “biz bunları kullanmıyoruz” diyebilecek bir yer ben bilmiyorum. 


Bir de en can alıcı nokta tatlılar var. Hem 
hafif olup hem de bu kadar lezzetli ve 
katkısız tatlıları yiyince ne diyeti ne de 
kaloriyi düşünüyorsunuz. Hatta ikinciyi bile 
yiyebilirsiniz. Çünkü bazı tatlılarda un ve 
yumurta bile kullanılmıyor. Ayrıca glütensiz 
beslenenler, glütensiz ürünleri Kuzina'da 
rahatlıkla tüketebilirler. 


Özellikle çalışanlar için söylüyorum, öğlen 
yemeği için çıkardıkları bir set menü var. 
Her gün farklı lezzetler çıkarıyor ve her gün 
gitmek için sabırsızlanıyorsunuz. Ama şimdiden uyarayım; öğlen yemeğini Kuzina'da 
yemek istiyorsanız mutlaka rezervasyon 
yaptırmanız gerek. Ani bir planla giderseniz 
yer bulamayabilirsiniz. Akşamları sakin, ferah ve rahatlatıcı ortamıyla iş çıkışlarınızda 
vazgeçilmeziniz olacağından eminim. 


Kendinizi hafta sonu sürekli kahvaltıya oraya giderken bulursanız da sakın şaşırmayın. 
Çünkü yediğiniz lezzetlerden vücudunuz 

o kadar mutlu olacak ki, zaten kendinizi 
Kuzina'ya giderken bulacaksınız. Bir de 
müziklerine aşık olacaksınız. Kuzina by Biscotti, tüm müziklerini özenle seçiyor ve hep 
farklı müzik çalmaya özen gösteriyor. 


Eğer her gün öğle yemeğine Kuzina'ya 
giderseniz yemeğinize eşlik eden müziğin 
hep farklı olduğunu fark edeceksiniz. Yani 
burada en ince ayrıntısına kadar her şey 
sizin için düşünülmüş... Sağlıklı, katkısız ve 
“anne eli değmiş” yemekler için Kuzina by 
Biscotti'ye uğrayın... 


DİLARA KARACA 


Fotoğraflar:Oğuzhan Güzelguzelölife.com.tr E Ibise:Züleyha Kuru - Yelda Aslan 


Makyaj :Kıvanç Can Bektaş Saç :Eyüp Aydaşoğlu 
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Dilara, mesleğe nasıl başladın? 

İlkokul çağlarımda, henüz spikerlik mesleği çok da revaçta değilken, benim gibi mini mini arkadaşlarım doktor, öğretmen, oyuncu, şarkıcı hatta kızların çoğu dansöz olacağım derken :) ben içgüdüsel bir şekilde spiker olacağım derdim. Hepimiz çocukluğumuzda aynanın 
karşısında elimizde parfüm şişeleriyle şarkılar söylemişizdir. Ben elime parfüm şişelerini alıp o yaşlarda aynanın karşısında gazete, dergi okurdum. Okullarda da özel günlerde mikrofonu kimseye kaptırmazdım. Üniversite tercihimi Radyo-Televizyon Bölümü'nden yana 
kullanmadım. Çünkü çoğu ailenin, çocuğunu daha garantili, iş bulma olasılığı daha yüksek bir meslek edinmesi gayesiyle başka bölümlere yönlendirmesi durumunu ben de yaşadım. Böylece Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı'ndan mezun oldum. Ama aşk 
bir kere düşünce bir kalbe, bir daha çıkması zor oluyor. Ve karşı konulamaz bir şekilde sürüklüyor sizi ardından. Ben de ne olursa olsun 
mikrofonun peşinden gittim hep. Okuldan mezun olduktan sonra Hakan Öztürk, Burak Törün, Bülent Ay, Rüştü Asyalı gibi kıymetli 
hocalardan eğitim aldım. İşi erbaplarından öğrendim. Hala da öğrenmeye devam ediyorum çünkü öğrenmenin sonu yok. 
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Sahneye ilk çıkışını hatırlıyor musun? 

İlkler hiç unutulmaz ki... Sahneye topuğumu ilk vurduğumda, 
mikrofon masalımın başlangıcındaki o ilk heyecanı hiç unutmadım 
hiç de kaybetmedim. Küçücük izleyici kitleleriyle başladığım bu 
yolculuk, yıllar içerisinde kendini büyük kalabalıklara bıraktığından bu yana benim bir tarafım hala hep o ilk sunuşunu yapan kızın 


heyecanını taşır. İşin mutfağından gelmiş olmayı çok önemsiyorum. 


Merdivenleri ağır ağır, sindire sindire çıkıyorum. 


İlk sunumum; bir engelli derneğinin gecesi içindi. Hem ilk olması 
hem de bir hayır işi olması açısından benim için çok anlamlıydı. 
Şimdi o ilk sunumlarımı izlediğimde yüzüme oturan kocaman bir 
gülümseme ile diyorum ki; insanın kendisiyle yarışması ne güzel... 


Yıllar içerisinde sahnelerin aranan yüzü oldun. Bunu nasıl 
başardın? 
Radyo ve televizyon dışında sahne sunuculuğu diye ayrılan bir dal 
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olduğunu düşünüyorum bizim meslekte. Hiçbir radyo ve televizyon 
programında görmediğimiz ama sahne sunumunda çok başarılı olan 
sunucu arkadaşlarım var. Ben mikrofonu her mecrada sevdiğim için 
mesleğim ile ilgili her alanın içinde olmak beni bütünlüyor. 


Radyo, televizyon ve sahne; benim hiçbir parçasından vazgeçemeyeceğim bir bütün. Sahneden bahsedersek; bir balerinin dans 
ederken dünyadan soyutlanıp oraya, o zamana aitmiş gibi hissetmesi ile aynı şey. Sahnedeyken dünyam orası oluyor. Sesleri, ışıkları 
içimde hissediyorum. Seyirciden aldığım enerji beni besliyor, kanatlandırıyor. 


Tabi ne sunumunda olduğunun da önemi var. Bir kongre, konferans 
ya da protokol sunumu ile bir konser sunumu arasındaki fark gibi. 
Protokol sunumundaki gerektiği kadar ciddiyeti ve resmiyeti de, 
konser sunumundaki doğal akışı ve seyirciyle sinerji oluşturmayı 
da çok seviyorum. 


voağar, 


Mezun olduğun bölümün mesleğine katkısı oldu mu? 

Olmaz mı... Her şeyde bir hayır olduğuna inanmışımdır hep. Okulum mesleğime büyük bir katkı sağladı ve sunumlarıma İngilizce ile 
Fransızcayı dahil ettim. 


Şu an birçok yabancı şirketin Türkiye'deki sunumlarını yapıyorum. 
Ayrıca dünya çapında, Türkiye'de bakanlıklar, üniversiteler, çeşitli 
kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen kongrelerin de 
yabancı dilde sunuculuğunu üstleniyorum. 


Televizyon programlarından bahsedelim mi? 

İlk göz ağrım, ilk televizyon programım; “Güzel Ülkemin Güzel İnsanları” idi. Televizyona geçtiğimde yapmak istediğim ilk projeydi. 
Her türlü fikri bana aitti. Delice sevdiğim güzel ülkemin büyük işler 
başarmış, koca yürekli, örnek insanlarını, ama bilinmemişlerini, 
duyulmamışlarını anlatmak istedim. 


Nasip oldu. Gözyaşlarıma hakim olamadığım bir bölümün konusu 
mesela hiç çocuğu olamayacak bir çiftin evlat edinmesi ve “evlat 
edinmek bir doğum şeklidir ve yüksek sesle konuşulmalıdır” sloganı ile bir blog oluşturup bunu haykırmaları, böylece birçok çocuğu 
ailesine kavuşturmalarıydı. 


86 yaşında hala maraton koşan şampiyonumuzun öğütleri, biri do- 
Suştan diğeri sonradan görme engelli olan bir çiftin mutluluğu, Ali 
abinin hiç görmediği notalarla yaptığı besteler hala kulaklarımda... 
Araba tamirciliğinden Arjantin'de tango ödüllerine kadar uzanan 
bir başarı öyküsü ile, ilkokul mezunu bir köy kızının imkansızlıklar 
nedeniyle saçından fırça yaparak hayat verdiği tuvaller pek çok 
kişiye ilham oldu. 


“Güzel Ülkemin Güzel İnsanları” benim için anlamını hiçbir zaman 
yitirmeyecek. 


Şimdi ne yapıyorsun? 

Şu an “Kültür Kervanı” programını sunuyorum. Adından da anlaşılacağı gibi 
programda kültür taşıyoruz. Kültürümüzün kervanını Türkiye'nin her yerine 
yürütüyoruz. Yörük şenliklerine katılıyoruz. “Kültür Kervanı” bana değişik 
bir enerji kattı. Ülkemin samimi insanlarına bayılıyorum. “Bizim kız” oluyorum gittiğim her memlekette. Yediriyorlar, içiriyorlar, hediyesiz yollamıyorlar. 
Hepsinin bir hikayesi var ve ben hayatıma yeni hikayeler katmayı çok seviyorum. Benim hikayem de onlarınkine karışıyor. Farklı tatlar keşfediyorum 
zengin mutfağımızdan. Programda yöresel kıyafetler giyiyorum ve hepsini 
zevkle taşıyorum. 


Bu işlerde ekip çok önemli. Çalıştığın insanlar ile oluşan sinerji programa 
yansıyor. Bu anlamda çok şanslıyım. “Kültür Kervanı” bana bir de “Yılın En 
Iyı Kültür Sanat Program Sunucusu” ödülünü getirdi. 


Peki, radyo programı? 

Radyo hayatım, önünden geçerken önümü iliklediğim, bence bu mesleğin 

en iyi okulu olan TRT'de başladı. “Günaydın Ankara” programı ile. Radyo 
bambaşka bir dünya. Sınava giderken arabada seni dinleyen bir öğrenciye 
söylediğin bir cümlenin ona ilham verme olasılığını düşünerek bile saatlerce 
stüdyoya kapatabilirim kendimi. Şarkılarından, günün konusuna, konuğuna 
kadar sana teslim edilmiş bir dünyadır orası. Ve o dünyada kendi samimiyetini 
TRT disipliniyle dinleyiciye iletebilmek esastır. “Günaydın Ankara” da geçen 
yıl bana “Yılın En İyi Çıkış Yapan Radyo Spikeri” ödülünü getirmişti. 


Başarıya doymuyorsun :) Bu kadar başarının arasında aşık olduğun 
mesleğin sana neler kattı? 

Öncelikle hayalimi gerçeğe dönüştürebilmenin mutluluğunu kattı. Az önce 
bahsettiğim gibi hayatıma bir sürü hikaye kattı. Farklı alanlara dair de birçok 
şey öğrendim, öğreniyorum sunumlarımı yaparken. Daha önce duymadığım 
“Dünya Meyve Suyu Günü”nü sundum mesela. Ya da” Bilinen Yumurtanın 
Bilinmeyen Gerçekleri” konferansında yumurta hakkında bilmediklerimi 
öğrendim. Ayrıca ülkemi karış karış gezme imkanı buluyorum ve gezdikçe 
daha da hayran oluyorum. 


Senin kendine özgü, doğal bir tarzın var. Enerjine hayran kaldım ve 
kesinlikle seni sevilen bir sunucu yapan faktörlerden biri bu doğallığın :) 

Çok teşekkür ederim. Sevginin enerjisinin karşılıklı olduğu zaman yükseldiğini düşünüyorum. Öncelikle insanları çok seviyorum. Her yaştan, her meslekten, her kültürden... Bir de içinde bulunduğum işe ait olmayı seviyorum. Ait 
hissettiğin yerde doğal oluyorsun, sen oluyorsun. “Kültür Kervanı”nda yörük 
kızı oluyorum, konserlerde kendimi tutamayıp sahnede roman oynadığım oluyor. Genellikle şaşırıyorlar ve “bir gün sizi şalvarlar ile keşkek kazanına kepçe 
daldırırken görüyoruz, bir gün etek ceketin ciddiyeti ile. Bu hızlı geçişler 
birbirine karışmıyor mu?”diye soruyorlar. Sanırım cevabı bulunduğun kabın 
şeklini alırken doğallığını koruyabilmekte. Kamera arkası da benim için çok 
önemli. Bürokrat, oyuncu, şarkıcı, öğrenci veya doktor... Konuğunla program 
öncesi içten bir sohbet, kamera “kayıt” dedikten sonraki sohbeti de güzelleştiriyor. 


Tarzını kendine yakın bulduğun, ilham aldığın bir sunucu var mı? 

Var. Sarah Silverman. Şovunda, seyirciye evinin bahçesine partiye gelmiş gibi 
konuklarına doğal davranışlarını, esprilerini, o samimiyeti çok seviyorum. Bir 
gün ben de kendi ülkemde o tarz bir program sunmayı çok isterim. 


Bu sıcacık mesleki sohbetten sonra son olarak Dilara Karaca'nın 
“Ankara”sını sormak istiyorum. 

Tipik bir İzmir kızı olarak, memleketimi ne kadar özlesem de, Ankara benim 
için çok özel. Kendine ait sakinliğiyle karışık bir güvenilirliği var Ankara'nın. 
Hamamönü'nde nostaljisi, Hacı Bayram'ında maneviyatı, Seymenler'inde 
sohbeti var. Gündüzü, gecesi var. Simidi, döneri var. Ankara'ya, Ankaralılara, 
Ankara Life ekibine ve şu an bu röportajı okuyan herkese içten sevgilerimi 
iletiyorum. 
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CİHANGİR KAPADOKYA 


Yazın olacak düğünler için daha şimdiden organizasyon şirketlerini, düğün mekanlarını araştırmaya başlamışsınızdır. Yaz düğünü deyince de mutlaka açık hava bir yer arıyorsunuzdur ama düğününüzü 
mutlaka bir kır bahçesinde ya da havuz başında yapacaksınız diye bir kural yok, unutmayın. Siz farklı 
olanı seçin.Evlenecek çiftler için oldukça güzel alternatifler var. Bu alternatiflerden biri de beş yıldızlı Ata 
Köşk Hotel... Bol seçenekli, farklı balo ve düğün salonlarıyla hizmet veren Ata Köşk Hotel, sizin için her 
şeyi düşünmesinin yanında tüm planlamaları da size bırakabiliyor. Biz de tüm ayrıntıları 
öğrenmek için Ata Köşk Hotel'e gittik ve Ata Köşk Grup Otel Satış Pazarlama Müdürü Nursel Arslan'dan 
tüm detayları sizler için öğrendik... 


Röportaj: Berna Özsoy berna Dank e.com.tr Fotoğraf: Gökhan Gök gokhan ©life.com.tr 


ATAKÖŞK (oyu Kızılırmak Mahallesi, Mevlana Biv. No:148, 06520 Çankaya/Ankara Telefon: 0312 238 38 38 
www.atakosk.com.tr infodatakosk.comitr 


Nursel 
Arslan 


Nursel Hanım, öncelikle Ata Köşk Hotel'i 
bize anlatabilir misiniz? 

Ataköşk'te, zevk sahibi konuklarımızın maksimum memnuniyeti için “üst düzey ve samimi bir 
hizmet tasarımı” yapıyoruz. Otelimiz 48 standart, 1 engelli, 12 corner ve 2 deluxe odası ile toplamda 63 VIP odaya sahip, Çukurambar lokasyonunda yapılanmış, yaklaşık 2 yıldır hizmet veren 
5 yıldızlı bir oteldir. Aktivite ve dinlenme alanları, SPA ve fitness merkezi, bay/bayan kuaförü, 
250 araç kapasiteli otopark ve vale hizmetlerine 
ek olarak Türk/Dünya mutfağından özenle seçilmiş menülerimiz ve konuklarımıza sunacağımız 
VIP hizmet anlayışımız ile siz değerli misafirlerimize hizmet vermekteyiz. 


Düğününü otelimizde yapan çiftlere balayı odasını 
hediye ediyoruz. 


Otelde ne tür organizasyonlar yapılabiliyor? 

Banket hizmetler olarak ifade edebileceğimiz her türlü organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyoruz. Düğün başta olmak üzere; kına, nişan, özel şirket yemekleri, elçilik geceleri, doğum 
günü organizasyonları, baby shower gibi organizasyonlara ev 
sahipliği yapıyoruz. 


Balo ve düğün salonlarınız oldukça geniş ve ferah. 
Yapılacak balolar ve düğünler için salonlarınızı anlatabilir misiniz? 

Banket düzeninde biri 500 kişilik, 636 m2 BEYKOZ salonumuz; diğeri ise bölünebilir özelliğe de sahip de olan 1012 m2ve 
1000 kişi kapasiteli EMİRGAN salonu olmak üzere 2 adet 
büyük balo salonumuz bulunmaktadır. Balo salonlarımızın en 
büyük özelliği üst katta olmaları, gün ışığı almaları ve şüphesiz 
Ankara'da çok nadir bulunabilen kolonsuz bir yapıya sahip 
olmalarıdır. Bu özelliğinden dolayı salonlarımız çok talep 
görmektedir. Yılın her ayı üst düzey ve protokol olmak üzere 
Ankara'nın önde gelen ailelerinin düğünlerine ev sahipliği 
yapmaktayız. Otelimizin en büyük avantajlarından biriside 
lokasyonudur. 


Salonlarımız geniş fuaye alanlarına ve çalışma odalarına sahip 
1000 kişi kapasiteye kadar olabilecek çok amaçlı konferans, 
toplantı, seminer ve benzeri organizasyonlar için hizmet verebilmektedir. Her türlü toplantı, etkinliğinize hizmet verebilecek teknik donanıma sahiptir. Organizasyonlarınızı rahatlıkla 
verebileceğiniz en son teknolojik donanımlara sahip 6 adet 
toplantı salonlarımızı sizler için hazırladık. 


Ayrıca Panoramik Ankara manzarasına sahip, 1200 kişiye kadarki tüm organizasyonlarınızda sizlere hizmet sunmaya hazır 
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büyük terasımız; Ankara manzarası adı altında yoğun geçen iş 
stresinden uzaklaşacağınız sevdiklerinizle güzel vakit geçirebileceğiniz LE CHATEAU BAR, otelimizin en üst katında 
yer alan 80 kişi kapasiteli sakin bir müzik melodisi eşliğinde 
keyifli bir ortamda gecenizin son durağı olan VIP KEYPUP 
Barımız yer almaktadır. Ortalama 20'şer kişilik kapasiteleriyle 
4 adet VIP toplantı odamız mevcut olup her daim hizmetinize 
sunulmaktadır. 


Balo ve düğün salonlarınızda yılın her dönemi hizmet veriyor musunuz? 

Balo salonlarımız kapalı mekânlar olduğu için yılın her günü 
düğün organizasyonları yapıyoruz. Organizasyon çalışma 
yapımız seçenekli olmakla beraber hem kendi bünyemizde 
mevcut hazır düzenlerimizi kullanabilir hem de dışardan 
organizasyon firması desteği alabilirsiniz. Kendi bünyemizde 
yaptığımız organizasyonlarımızda her şey dâhil sistemle çalışıyoruz. Bunun içinde düğün öncesi menü tadımı, 44-1 orkestra, barkovizyon dahildir. Misafirlerimiz kendileri istedikleri 
takdirde dışardan orkestra da getirebiliyorlar. Düğününü 
otelimizde yapan çiftlere balayı odasını hediye ediyoruz. 


Düğünlerde seçebileceğimiz menüler var mı? 

Menü seçeneklerimiz mevcuttur. Kırmızı ve beyaz et olarak 
seçeneklerimiz vardır. Çiftlerimizin taleplerine göre farklılık 
göstermektedir. 
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UY 
OPTİMUM HAZANDIRDIKÇA KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYOR... 


Ankara'nın ilk outlet alışveriş merkezi Optimum Outlet AVM iki büyük sürpriz ile alışveriş severlerin yüzünü güldürüyor. 
Harley Davidson ve Son model BMW X3 otomobil motor kazandıran kampanyalardan ilki Ekim ayında başlıyor. 


nkara Optimum Outlet AVM'den | 
As Ekim 2017 -3 Aralık 2017 tariheri arasında 150 TL ve üzeri alışveriş yapan Optimum Club üyeleri Harley 
Davidson Street Rod motor kazanma 
şansı yakalarken, 4 Aralık 2017- 1 Nisan 
2018 tarihleri arasında aynı gün içerisinde 
toplamda 150 TL ve üzeri alışveriş yapan 
Optimum Club üyeleri ise; son model 
BMW X3 sDrive20i kazanma şansı elde 
ediyor. 


Şansına güvenen Ankara Optimum Outlet 
AVM ziyaretçileri kampanya kapsamında 
her 150 TLlik alışverişle yeni bir çekiliş 
hakkı kazanıyor. 


Kampanyaya katılım sağlayabilmek için 
alışveriş yaptıkları fiş ya da faturaları ile 
danışmaya uğrayan müşteriler Optimum 
Club formu doldurarak kampanyadan 
yararlanabiliyor. 
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İMPLANT 


TEDAVİSİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR 


Dişlerimiz beslenme, estetik ve konuşmada son derece önemli rol oynamaktadır. Çok çeşitli sebeplerden dolayı dişlerimizi kaybedebilmekteyiz. Bu sebepler arasında travma, çürük ve ileri derecede dişeti iltihapları sayılabilmektedir. Diş 

kayıplarından sonra kısa süre içerisinde protetik restorasyonlar yapılarak eksik diş restore edilmelidir. Eksik dişin restorasyonu yapılmadığı takdirde oluşan görüntü kişinin öncelikle gülüşünü bozarak kişinin özgüveninin azalmasına, sosyal 

ilişkilerinde zorluklara neden olabildiği gibi dudak ve yanakların çökmesine ve kırışmasına, sonuçta yüzde daha yaşlı ve 

zayıf bir görüntü oluşmasına sebep olabilmektedir. Ayrıca komşu dişler eksik diş bölgesine devrilerek, karşıt dişlerin eksik 
diş bölgesine uzamasına ve dolayısıyla çiğneme fonksiyonunun azalmasına yol açabilir. 


Fotoğraflar: Oğuzhan Güzel güzel Dankaralife.com.tr 


Devrilen ya da uzayan dişlerde temizlik ve bakım zorlaşacağı için 
çürük, hassasiyet, dişeti iltihabı nedeniyle ağrı ve diğer dişleri 
kaybetme riski de artar. Eksik dişler nedeniyle alışılmış çiğneme 
düzeni de değişir. Sağlıklı bir çiğneme çift taraflı olurken tek taraflı 
çiğneme ile çene eklemlerinde ağrı, ses, kilitlenmeler oluşabilir. 
Eksik diş bölgesinde çiğneme fonksiyonu olmadığı için çene kemiğinde incelme ve erimeler olur. Diş eksiklikleri ayrıca diğer dişlerin 
aralarının açılmasına ve dişlerin orta hattı ile yüzün orta hattı 
arasında uyumsuzluğa ve asimetrik görünüme yol açabilir. Eksik 
diş nedeniyle iyi çiğnenmeden yutulan yiyecekler kilo alımına veya 
mide problemlerine sebep olabilir. Kaybedilen dişlerin çiğneme 
fonksiyonunu ve estetiğini sağlayabilmek için geleneksel tedavi 
yöntemi; dişsiz boşluğa komşu olan dişlerin kesilerek porselen 
köprü restorasyonlar veya takıp çıkartılarak kullanılan hareketli 
protezlerdir. 


Dişsiz bölgeye komşu olan sağlam dişlerin kesilmesi bizlerin tercih 
etmediği bir durumdur. Dişler kesilerek yapılan porselen ne kadar 
mükemmel olursa olsun dişin doğal formunu bozmak sadece çok 
gerekliyse yapılmalıdır. Hareketli protezler ise gerek büyüklüğü 
gerek kullanım rahatlığı gerekse de kullanım şekli açısından çok 
konforlu değildir. 


Günümüzde ise komşu dişlere herhangi bir işlem yapmadan sabit 
restorasyonlara sahip olabilmek için implant tedavisine başvurulmaktadır. İmplant, en başta bahsettiğimiz sebeplerle kaybedilen 
dişlerin restorasyonu amacıyla kullanılan, dış görünüşü bakımından 
vidaya benzeyen, diş kökünün görevini yerine getirmesi beklenen 
titanyumdan yapılmış materyallerdir. İmplantlar biyolojik olarak 
vücutla uyumlu bir metal olan titanyumdan yapılmıştır. İmplantların 
vücutta herhangi bir kanserojen veya alerjik etkisi bulunmamaktadır. Sonuç olarak implant tedavisi şu anda güncel yaklaşımlar 
arasında doğal dişe en yakın tedavi biçimi olarak bilinmektedir. 
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İmplant tedavisine başlamadan önce detaylı bir muayene yapılması 
gerekmektedir, çünkü implant tedavisinin başarısındaki en önemli 
etken uygun hasta seçimidir. Büyüme ve gelişimini tamamlamış 

ve geçirilmiş ciddi bir rahatsızlığı olmayan her hastaya implant yapılabilmektedir. İmplant tedavisi uygulanacak hastanın genel sağlık 
durumu dikkatle değerlendirilmelidir. Eğer hastanın genel sağlık 
durumunda bir düzensizliği veya geçirilmiş önemli bir rahatsızlığı 
varsa ilgili hekimden konsültasyon alınmalıdır. Daha sonra implant 
planlanan bölgedeki çene kemik miktarı (yüksekliği, genişliği, kalitesi) panoramik film ve/veya dental tomografilerle değerlendirilmelidir. Uygun hasta seçimi, uygun malzeme seçimi, doğru bir cerrahi 
yöntem uygulandığı takdirde başarısızlık (implantın çene kemiği ile 
kaynamaması) ihtimali çok düşüktür. 


Sigara kullanımı yara iyileşmesini ciddi anlamda olumsuz etkileyebilmektedir. İmplant cerrahisinden hemen sonra kullanılan sigara 
yara yerinin kapanmamasına veya iltihaplanmasına sebep olabilmektedir. Bu durum erken dönem implant kaybına yola açabilir. 
Özellikle üst çenede sinüslere yakın bölgelerde yapılan implant 
operasyonlarında sigara kullanımı ciddi komplikasyonlara neden 
olabilmektedir. Osseointegrasyon döneminde kullanılan sigara ise 
ımplantın tam kaynaşmamasına neden olarak tedavinin başarısızlıkla sonuçlanmasına sebep olabilir. 


Ön muayeneden sonra eğer bütün şartlar uygunsa artık sıra 
ımplantların yerleştirilmesine gelmektedir. Bu işlem lokal anestezi 
altında yapılabildiği gibi sedasyon veya genel anestezi altında da 
yapılabilmektedir. Tam bir anestezi sağlandığından işlem sırasında herhangi bir ağrı/acı yaşanma ihtimali yoktur. Bütün şartların 
normal olduğunu varsayarsak bir implantın yerleştirilme süresi 
ortalama 15-20 dakika olabilmektedir. İmplant operasyonu sonrasında ise ilk 72 saat içerisinde ağrı kesicilerle geçen ağrıların olması 
çok normaldir. İmplantlar yerleştirildikten sonra hekim tarafından 


birtakım öneriler anlatılacaktır. 


Bu önerilere uyulduğu takdirde de operasyon sonrası yaşanacak 
diğer sıkıntılar (şişlik, ağız açıklığında azalma, sararma-morarma 
gibi) en az olacaktır. 72 saatten sonra bu rahatsızlıklar giderek 
azalır. Daha sonra implantların çene kemiği ile kaynaşma (0sseointegrasyon) süresi beklenmelidir. Bu süre çene kemiğinin durumuna, kalitesine göre iki ile altı ay arasında değişmektedir. İmplant 
yerleştirilebilmesi için ilave cerrahi yöntemlere başvurulduysa 
implantların çene kemiği ile kaynaşma (0sseointegrasyon) süresi 
biraz daha uzayabilmektedir. 


Bu süre içerisinde hastanın talebi olursa ve hekim tarafından uygun 
görülürse geçici bir diş yapılabilmektedir. Genellikle geçici bir diş 
yapılması implantların çene kemiği ile kaynaşmasını (0sseointegrasyonu) olumsuz etkileyebileceğinden tercih edilmemektedir. 
Ancak çiğneme ve estetik açıdan çok büyük sıkıntı yaşanacaksa 
ımplantlara temas etmeyen veya en az temas eden geçici bir diş 
yapılabilmektedir. Bu süre içerisinde implant yerleştirilen bölgeye 
ciddi bir darbe alınmaması ve ilgili bölgenin temiz tutulması gerekmektedir. 


Çene kemiği ile kaynaşma (0sseointegrasyon) süresi beklendikten sonra protez aşamalarına geçilir. Yapılan implantların başarılı 
olup olmadığı tam olarak bu aşamada ortaya çıkmaktadır. Yapılan 
uluslararası araştırmalarda implantların 9497'sinin çene kemiği 

ile başarılı bir şekilde kaynaştığı belirtilmiştir. Osseointegrasyon 
süresi beklendikten sonra çift aşamalı implantlardan kullanıldıysa 
önce iyileştirme başlıkları takılır. Lokal anestezi altında yapılan bu 
işlemde yerleştirilen implantların üzerinde dişetini şekillendiren 
başlıklar takılmaktadır. Bu başlıklar takıldıktan sonra dişetinin 
iyileşmesi için ortalama 1 hafta beklenmesi tavsiye edilir ve daha 
sonra protez aşamasına geçilir. Protez aşamasında çeşitli implant 
parçaları yerleştirilir ve çıkartılır. Bu aşamada implantların çene 
kemiği ile kaynaşıp kaynaşmadığı ortaya çıkmaktadır. Çene kemiği 
ile kaynaşmamış olan bir implant bu aşamalarda çok kolay bir şekilde yerinden çıkmaktadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde 
implantın çıkarıldığı bölge temizlenip belirli bir süre beklendikten 
sonra tekrar implant operasyonu yapılmaktadır. İmplantların ağız 
içerisinde uzun yıllar boyunca sağlıklı bir şekilde kalabilmesi için 
ımplant-porselen-diş eti birleşim noktasının çok güzel temizlenmesi gerekmektedir. Bu noktanın temizlenmesi için özel diş ipleri ve 
tasarımı çam ağacına benzeyen çeşitli büyüklüklerde olan ara yüz 
fırçaları bulunmaktadır. 


Hangi fırçanın veya diş ipinin size uygun olduğunu diş hekiminiz 
size detaylıca anlatacaktır. Bu bölgenin bakımının eksik yapılması, 
dişetinde iltihap gelişmesine neden olacak ve bu iltihap kemik 
içerisindeki implantı etkileyebilecek ve bu implantın kaybına neden 
olabilecektir. Bütün tedavi bittikten sonra hekiminiz size aksini 
söylemedikçe kontrole gitmeniz ve film çekilerek implantınızın 
durumunu kontrol ettirmeniz gerekmektedir. 


İmplantlar canlı yapılar olmadığından işler yolunda gitmediği zaman 
bile size bir rahatsızlık vermeyebilir. O yüzden düzenli diş hekimi 
kontrolü ağız içerisindeki problemlerin büyümeden önlenmesinde 
önemlidir. İmplant tedavisine karar verme aşamasındaki hastaların 
dikkat etmesi gereken temelde iki nokta vardır. Bunlardan biri 
hekime güvenmeleri diğeri ise ilgili tedavinin maliyetidir. Piyasada 
yüzlerce implant firması bulunmaktadır. Hekim hastasının sağlığından ödün vermeyecek en uygun fiyatlı implantı seçmekle yükümlüdür. Piyasada bu kadar çok implant firması varken haliyle de bir o 
kadar değişik fiyatlandırma bulunmaktadır. 


Burada dikkat edilmesi gereken nokta olası bir problemin oluşması 
halinde uzun yıllar sonra bile aynı firmanın bulunabilmesidir. Her 
ne kadar böyle bir durumun oluşması halinde bu hekimin sorumluluğunda olsa da bazen hasta ve hekim arasında iletişim sıkıntısı 
olabilmektedir. O yüzden yapılan implantın bilgilerini içeren bir 
sertifikanın alınması ilerleyen zamanlarda -hekimle iletişime geçilemese bile- yaşanabilecek sıkıntının çözülmesi açısından önemlidir. 
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Erkeklerin ve kadınların en önemli kozmetik sorunlarından biri de saç dökülmesidir. Genellikle 18 yaşından itibaren karşılaşılmaya başlanan bu sorun ilerleyen zamanlarda artar ve özgüven kaybı, yaşlı 
hissetme, sosyalleşme isteğinin azalması gibi problemlere neden olabilir. Ancak gelişen teknoloji ile 
birlikte gelişen modern saç ekim yöntemleri, saç dökülmesi sorununun daha konforlu bir şekilde ortadan 
kaldırılmasına imkan tanımaktadır. Memorial Ankara Hastanesi'nde uygulanan MicroFUE (Follicular Unit 
Exctraction) yöntemi ile saç derisi kesilmeden transfer yapılarak çok daha verimli sonuçlar alınabilmektedir. Memorial Ankara Mezoterapi ve Saç Ekim Merkezi'nden Dr. Erkan Özgün saç ekiminde MicroFUE 
tekniği hakkında bilgi verdi. 


Saç ekimi ameliyathanede, doktor ve uzman personel 
eşliğinde yapılmalı 

Saç ekimi, saç dökülmesinin kısmi veya tam kellik ile sonuçlandığı kişilerde, saç kaybı olan bölgelere kafanın saçlı 
bölgesindeki ense ve kulak üzeri bölümünden saç derisini 
kesmeden sadece lokal anestezi altında, saç köklerinin tek tek 
alınarak saç nakli yapılması işlemidir. Ameliyathanede, doktor 
ve uzman personel tarafından tam steril ortamda yapılması, 
sık ekim yapılabilmesi için çok ince kanal açıcılar kullanılması 
bu işlemin sağlığı açısından bir zorunluluktur. Saç ekiminin bir 
doku nakli olduğu, canlı bir dokunun bir bölgeden başka bir 
bölgeye nakledilerek orada yaşamasının sağlandığı unutulmamalıdır. Dolayısıyla, hava yoluyla bulaşacak enfeksiyonlardan 
tam olarak arındırılmış ortamda, yani ameliyathanede yapılması en önemli şarttır. 
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Ön görüşme ve saç analizi şart 

Sağlıklı bir saç ekimi operasyonu için öncelikle detaylı analiz 
ve uzman doktor muayenesi gereklidir. Hastanın aklındaki tüm 
sorulara cevap bulması ve her açıdan tatmin edici cevaplar 
alması önemlidir. Muayene esnasında saç analizi ile hastanın 
saç sağlığı, saç teli kalınlığı ve saç teli yapısı incelenir. Saç 
dökülme oranı ölçülür ve hastaya saç ekimi operasyonuna 

ne kadar ihtiyacı olduğunu matematiksel olarak hesaplayarak 
bilgi verilir. Tüm bu bilgiler verildikten ve hastanın istekleri 
dikkate alındıktan sonra, karşılıklı olarak operasyona karar 
verilirse operasyon randevusu oluşturulabilir. 


MicroFUE tekniği ile saç derisi kesilmeden transfer 
Memorial Ankara Hastanesi'nde saç ekimi MicroFUE yöntemiyle yapılmaktadır. Yani dokular, başın arka tarafından tek 


tek mikro motor vasıtayla çıkartılmakta, tekli veya çoklu dokular ayırılmakta, ekim veya nakil yapılacak alanda tek tek kanal 
açılmakta ve bu kanalların içerisine tek tek yerleştirilmektedir. 


Dokuların tek tek çıkartılması sebebiyle, alım bölgesinde hiç 
bir dikiş izi veya benzeri yara dokusu oluşmamaktadır. Bu işlemler sırasında bölgeler lokal anestezi ile uyuşturulmaktadır. 


Ekimden birkaç gün sonra iyileşme süreci başlar 

Saç ekimi işleminden sonraki gün hastanın istirahat etmesi 
gerekmektedir. İkinci gün ise ilk saç yıkaması yapılır. Bu işlem 
hastanede yapılmalıdır. 


Detaylı bir şekilde saç yıkamasının nasıl yapacağını ve nelere 
dikkat etmesi gerektiği açıklanarak, hasta periyodik olarak 
kontrollere davet edilir. Saç ekiminden birkaç gün sonra iyileşme süreci başlar. Eğer yurt dışından geliniyor ise 3 gün sonra 
uçağa binilebilir. Bir hafta, 10 gün sonra rahatlıkla duş alınabilir. 1 ay sonra havuz, solaryum ya da denize girilebilir. 15-45 
gün içinde ekilen saçlar bir defaya mahsus dökülür. 4.aydan 
itibaren kalıcı saçlar çıkmaya başlar. 6.ayda saçların 9080'i 
çıkma işlemini tamamlar. Ortalama 8 ile 10 ay içinde saç ekimi 
işleminin sonuçları belirgin bir şekilde ortaya çıkar. 


Dr. Erkan Özgün 
a. 


Saç ekimi ile ilgili akılda tutulması gereken 3 gerçek 

- Saç ekimi doku naklidir, mutlaka ameliyathanede yapılmalıdır. 
- İşlem hekim tarafından ve onun kontrolünde yapılmalıdır. 

- Saç ekimi yapan merkez veya hastanenin, işlem sonrası da 
muhatap bulabilmek açısından güvenilir ve kurumsal bir yer 
olmasına dikkat edilmelidir. 


Memorial Ankara Hastanesi güvencesinde saç ekimi 
Memorial Ankara Hastanesi Saç Nakli Ünitesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümü bünyesinde faaliyet göstermektedir. Tüm saç nakilleri Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi uzmanı 
ve Medikal Estetik hekimi kontrolünde değerlendirilir ve hekim 
tarafından gerçekleştirilir. Memorial Ankara Hastanesi Saç 
Nakli Ünitesi tarafından gerçekleştirilen tüm işlemler ameliyathanede yapılır. Üstelik bu işlemin yapıldığı ameliyathane 
Laminar Flow havalandırma sistemine sahiptir. Bu da hava 
yoluyla bulaşacak enfeksiyonların önlenmesi açısından çok 
önemlidir. 


Memorial Ankara Hastanesi Saç Nakli Ünitesi'nde işlem 
yapan ekip, hekiminden hemşiresine kadar, hastanenin kendi 
personelidir. Dışarıdan anlaşma ile çalışan bir ekip değildir. İlk 
ve en önemli şart, hastaların sağlığını korumaktır. 
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PEDODONTİ NEDİR? 


Latince'de “çocuk dişleri” anlamına gelmektedir. Doğumdan itibaren, çocuğun ortalama 13 yaşına kadar süt ve kalıcı dişlerinin 
korunması ve tedavisi ile ilgilenerek, çene-yüz gelişimini takip eden bir diş hekimliği uzmanlık alanıdır. Diş Hekimliği Fakültesi'ni 
tamamlayarak, Pedodonti Anabilim Dalı'nda eğitimine devam eden diş hekimlerine ise pedodontist adı verilmektedir. 


çocuklar ile iyi anlaşabileceğinize mutlaka emin olmanız gerekiyor. Sabırlı ve şefkatli olmak bu işin olmazsa 
olmazları olarak sayılabilir. Ben de bu alana yönelirken, bu 
özelliklerime güvendim diyebilirim. 


P edodonti alanında uzman olmaya karar vermeden önce 


Pedodontistler neler yapar? 

Bir pedodontist olarak görevimiz yalnızca tedaviye yönelik 
değildir. Aynı zamanda çocuğun ağız ve diş sağlığı hakkında bilgi 
vermek ve koruyucu önlemler almaktır. 


İlk dişlerin çıkmasından itibaren çocuğun ağız ve diş gelişimi 
takip edilmelidir. lik diş hekimi muayenesi 1 yaşında mutlaka 
yapılmalıdır. 


Bir yaş, çoğu anne babaya çok erken gelse de, bu muayene tedaviye yönelik değildir ve oldukça faydalı bilgiler verilmektedir. 
Örneğin; çocuğunuza yönelik beslenme önerileri, çürük yapan 
gıdaların kullanım sıklığı ve zamanının ayarlanması, dişlerin hangi yaşlarda nasıl temizleneceği konuları mutlaka konuşulmalıdır. 
Çocuğun çürük oluşumu riskine göre muayene aralıkları ortalama 6 ay olarak hekiminiz tarafından belirlenmelidir. 


Yıllar içinde çocuğun çene ve yüz gelişiminin ilerleyişi kontrol 
altında tutulmalıdır. Gerekli durumlarda erken bir tedavi ile 
önlem alınarak, ileride oluşabilecek herhangi bir dişsel ya da 
kemiksel bozukluğun önüne geçilmelidir. 


Pedodontide bir diğer önemli konu ise çocukla iletişimdir. 


EVRENSEL AĞIZ SAĞLIĞI 


VE DİŞ POLİKLİNİĞİ 


Hekimler arası en çok fark yaratan nokta da bu denilebilir. Ben 
yapım gereği fazlaca sakinimdir. Sanıyorum bu yapım çocukları 
da biraz dinginleştiriyor. Özellikle 5 yaş altı hasta grubunda 
korkuyu, taşkınlıkları, meraklı tavırları sabırla tolere etmek 
gerekiyor. Hem arkadaş gibi hem de otoriter olabilmenin yolunu 
mutlaka çocuğun karakterine göre belirlemek gerekiyor. 


Ebeveynlere tavsiyem, diş hekimi muayenesinden önce, tedavinin bir ceza olmadığını, onun sağlığı için işlem yapılacağını 
çocuğa iyice açıklamalarıdır. İnternetten ulaşabilecekleri eğitici 
videolar da bu konuda oldukça yardımcı olacaktır. Biraz ön bilgilendirme işimizi oldukça kolaylaştırıyor. 


Küçük yaştaki çocuklara tedavi yaparken her işlemi oyunlarla 
anlatıyoruz. Açıklanmadan yapılan herhangi bir aşama çocukta 
korku yaratarak tüm uyumu bozabiliyor. Çocuk gibi düşünerek 
anlattığınız eğlenceli açıklamalar bu aşamada devreye giriyor. 
Hayal gücünüzün sınırlarını zorlamak için de sanırım bir yanınızın hala çocuk kalmış olması gerekiyor. 


Daha büyük yaş gruplarında ise çocuklara yetişkin gibi davranarak açıklama yapmakta fayda var. İnanın düşündüğünüzden çok 
daha cesurlar. Ayrıca anne babanın tedirginliğini ve korkusunu 
da anlıyorlar. O yüzden diş hekimine gelirken ebeveynlerin 
çocuklarını cesaretlendirmeleri, yanlarında kendi olumsuz deneyimlerini ya da korkularını anlatmamaları gerekiyor. Unutmamak gerekir ki korku sonradan öğrenilir. Hiç tecrübesi olmayan 
bir çocuk bile anne babadan etkilenerek, fobik bir halde kliniğe 
gelip işlem yapılmasını reddedebiliyor 
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DT.GÜRKAN ERENEL 


ETKİLEYİĞİ GÜLÜŞÜN FORMÜL: 


DİŞ ESTETİĞİ 


Herkes etkileyici bir gülüşe sahip olmak ister. Bazen karşımızdaki kişiyi etkilemek için tek bir kelime yerine bir gülüş yeter. Hem 
sosyal ortamlarda hem de iş hayatımızda artık güzel bir gülüş vazgeçilmez bir kriter. Tabi bunun yolu da diş estetiğinden geçiyor. Kimi dişlerinde sorun olduğundan dolayı kimi estetik için kimi de moda olduğu için diş estetiğine başvuruyor. Ama önemli 
olan tabi ki öncelikle diş sağlığınız. Güzel bir gülüşe sağlıklı dişler ve pespembe diş etleriyle de sahip olunabileceğini söyleyen 

Dt. Gürkan Erenel, diş estetiğini ve diş sağlığının önemini Ankara Life Dergisi'ne anlattı. 
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Gürkan Bey, öncelikle diş estetiği nedir? 

Dişlerimiz hem sağlık hem de sosyal yaşantımız açısından 
büyük önem taşır. Herhangi bir dişimizi kaybettiğimizde yaşamımız her iki açıdan da zorlaşır. 


Çiğneme ve konuşmada yaşanan zorluk ve gülerken duyulan 
tedirginlik her açıdan tedavi ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. 


Bu noktada da diş estetiği ortaya çıkar. Kişinin yüz ölçüleri 

ve hatları ile tamamen uyumlu, dişlerin, diş etlerinin, ağız, 
dudak ve çevresinin doğal, simetrik, orantılı bir görünüm elde 
edebilmek için estetik diş hekimliğinin birçok alanındaki tedavi 
yöntemlerini diş estetiği için bir arada kullanıyoruz. 


Diş estetiği uygulamalarının olumlu sonuçlarının olması 
için neler gerekli? 

Başarılı uygulamalar için diş çürüklerinin, aşınmış dişlerin, 
renkleşmiş dişlerin(beyazlatma), hassas dişlerin, aralıklı, kırık 
dişlerin, şekil, doku ve form bozukluğu olan dişlerin, hafif çapraşıklıkların bütünsel ve kombine bir tedavisini içeren bir plan 
yapılması gerekir. Bu tedaviler için ışıklı beyaz dolgulardan, 
fiber uygulamalardan, beyazlatma yöntemlerinden, hassasiyet 
gidericilerden ve lamina uygulamalardan faydalanılmaktadır. 


“Gülüş tasarlamak, muhteşem bir 
elbise dikmekle aynı şey...” 


Diş estetiği ya da diş dizaynına talep oldukça fazla. Bunun nedeni nedir? 

Herkes güzel bir gülüşü hak eder. Aslında gülmek psikolojik 
açıdan bizi rahatlatan bir eylem. Dişlerinden memnun olmayan insanlar dişlerini saklayarak ya da ağzını kapatarak 
gülerler. 


Bu da en çok sosyal ortamlarda kendini belli eder. Bir de 
özgüven kaybına neden olur. Bu yüzden insanın hem aynaya 
baktığında kendini iyi hissetmesi hem de insan ilişkilerinde 
daha ön planda olması için bunun yapılması gerektiğini düşünüyorum. 


Diş estetiği isteyenlerde genel sorun çeşitli sebeplerle diş 
yapısından ya da renginden memnun olmamaları. Bunun 
yanında mesleki ve sosyal sebepler kadar psikolojik faktörler 
de kişiyi bu uygulamaya itiyor. 


Günümüzde her alanda “güzellik” kavramı prim yapıyor hatta 
“güzellik” dayatılıyor diyebilirim. Herkes mükemmel görünmeli 
gibi bir algı yaratılıyor bu da talebi artırıyor. Bir de “moda” 
olduğu için gelenler var. Tabi önemli olan kişiyi dinlemek, sebeplerini iyi anlamak ve kişiyi doğru şekilde yönlendirmek. 


Aslına baktığınızda kişinin gülüşünü tasarlamak, kişiye muhteşem bir elbise dikmekle aynı şey. Siz bunları yaptığınızda 
kişiyi tamamlıyorsunuz. Gülüş tasarımı insanın hayatı boyunca yanında olacak bir şey ve bunu karşınızdaki kişiye verdiğinizde kocaman bir mutlulukla karşılaşıyorsunuz. Bu da diş 
tasarımını yapan hekim için enerjisini yükselten bir şey. 


Tedaviye gelen hastalarınızda dentafobia olduğunda neler 
yapıyorsunuz? 

Eskiye oranla dentofobia epey azaldı diyebilirim. Şimdi 
kullandığımız teknolojiler sayesinde bu oran düştü. Ama yine 
de yanlış tedavilerden kaynaklanan ya da farklı sebeplerden 
kaynaklı dişçi korkusu olan hastalarım geliyor. 


Ben bütün hastalarımla tedaviye başlamadan önce konuşuyorum. Hangi işlemin yapılacağını, işlemin nasıl uygulanacağını 
anlatıyorum. Bu şekilde kişi size güveniyor ve kendini daha 
rahat hissedebiliyor. Burada önemli olan hastanın doktora 
duyduğu güven. Bir doktor olarak hastanıza öncelikle güven 
vermelisiniz ki hasta sorunsuz ve iyi sonuçlarla mutlu bir şekilde ayrılsın. 


“Yurt dışında diş hekimi muayenesi 
hayatın parçası...” 


Ülkemizde kişilerin ağız sağlığına verdiği önem yurt dışına oranla ne durumda? 

Ne yazık ki ülkemiz insanı diğer sağlık konularında olduğu 
gibi bir şikayet yaşayana kadar doktora başvurmuyorlar. Hatta 
şikayetler artık çekilmez hale gelene kadar bekleyenler de var. 


Erken teşhis ve tedavi diğer tıp alanlarında olduğu gibi diş 
hekimliğinde de oldukça önem arz ediyor. Hiçbir şikayeti 
olmadan rutin kontrollerine gelen bir hastada teşhis erken 
sağlandığından hem tedavi masrafları düşüyor hem de tedavi 
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kısa sürede kolaylıkla bitebiliyor. Yani kişi için her iki açıdan da 
kazançlı bir durum. 


Yurt dışında ise rutin diş hekimi muayenesi insanların hayatlarının bir parçası olmuş durumda. Hayatlarının rutin programları olmasının bir nedeni de aslında sigortalarının genelde 
diş tedavilerini de kapsaması. Kontrollerine gitmeyen kişilerin 
sonrasında yaşayacakları sorunlar ve ortaya çıkacak tedaviler 
sigorta kapsamında olmadığından bu zorunluluk yaşam biçimi 
olarak da yerleşmiş durumda. 


Ağız ve diş sağlığının hayatımızdaki önemi nedir? 
Atalarımız ne demiş: “bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.” 
Diş sağlığı için de bunu söyleyebiliriz. Ağız ve diş sağlığı 
kişinin her şeyi için gerekir. En basitinden şunu düşünün; 
yemek yiyoruz ve yemek yemek için de dişlerimize ihtiyacımız var. Kim yemek yerken acı çekmek ister? Beslenme tüm 
vücudumuz için, sağlıklı olmak için vazgeçilmezdir. Beslenme 
de ağızda başladığına göre ağız ve diş sağlığımıza önem 
vermeliyiz. Dişlerimizi de ağzımızda tutabilmenin tek yolu da 
hijyendir. 


Diş hekimlerinin de takip ettiği bir “diş hekimliği modası” 
var mı? 

Olmaz mı:) Sonuçta teknoloji her yerde hızla ilerliyor ve bizim 
sektörümüzde de o hızla devam ediyor. Birçok yeni cihaz 
çıkıyor, bazısı çok “moda” oluyor. Kimi sizin için gerçekten 
gerekli, işinizi kolaylaştıran cihazlar olurken kimisini de bir şov 
aracına dönüştürüyorlar. Bu da bize bazı zamanlarda zorluklar da yaşatmıyor değil. Size neyin gerekli olduğunu bilip ona 
göre cihaz alıyorsunuz ama şovu yapılan cihazları da hastalar 
duyup sorabiliyorlar. 
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DOÇ.DR OSMAN ÖZDEMİR 


UĞUKLARDA KRİLEN KALP HASTALIKLARI 


Yetişkinlerde olduğu gibi, çocuklarda da çeşitli kalp hastalıkları görülmektedir. Bu hastalıklar yetişkinlerin kalp hastalıklarından 
oldukça farklıdır. Son yıllarda spor yapan çocuk sayısının artması ve yazılı-görsel basında çıkan haberler yardımıyla çocuk kalp 
hastalıkları daha bilinir hale gelmiştir. Çocuklarda görülen kalp hastalıklarını ve bunların belirtilerini tanıyarak çocuklarımızın 
kalp sağlığını kontrol ettirmek onların ileride sağlıklı birer yetişkin olmaları için çok önemlidir. Peki, bu konuda neler yapabiliriz? 
Okurlarımız için Pediatrik Kardiyoloji Uzmanı Doç.Dr. Osman Özdemir anlattı. 
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Çocuklarda görülen kalp hastalıkları; doğuştan (konjenital) 
kalp hastalıkları, kalp ritim bozuklukları ve sonradan gelişen 
(kazanılmış) kalp hastalıklarıdır. 


Doğuştan kalp hastalıkları, kalpte doğum sırasında bulunan yapısal bozukluklar olarak tanımlanabilir. 

Bu bozukluklar, genellikle hamileliğin erken evrelerinde 
organların gelişmeye başladığı dönemde oluşur. Bu hastalıklar, yenidoğan bebeklerin yaklaşık 901'inde görülmektedir. 
Bunların da yaklaşık 9625'i “kritik kalp hastalığı” olarak değerlendirilmekte ve bu hastalara kısa sürede müdahale edilmesi 
gerekmektedir. Ülkemizde yaklaşık olarak yılda 1,3 milyon 
bebek doğduğu göz önüne alınırsa, her yıl 13 bin bebeğin 
farklı kalp hastalıkları ile doğduğu söylenebilir. 


Doğuştan kalp hastalıklarının çoğunda sebep bilinmemektedir. Ancak bu hastalıkların genel olarak genetik ve çevresel 
faktörlerin etkileşimi ile ortaya çıktığı düşünülmektedir. 


Günümüzde bu hastalara başarılı girişimler ve ameliyatlar yapılabildiği için, doğuştan kalp hastalığı bulunan birçok çocuk, 
sağlıklı olarak yetişkin yaşlara ulaşmaktadır. 


Çocuklardaki kalp ritim bozuklukları; çarpıntı, bayılma, 
hatta ani ölüm gibi bulgularla ortaya çıkabilmektedir. 


Bu bozuklukların sıklığı düşünülenden çok daha fazladır. Öyle 
ki bazı ritim bozuklukları 250 çocuktan birinde görülebilmektedir. Ancak bu bozuklukların tanısı, zamanında ve doğru 
konulamadığı için genellikle gözden kaçmaktadır. 


Kalp kası ya da kapak bozuklukları gibi sonradan gelişen kalp 
hastalıklarına; enfeksiyonlar, akut eklem romatizması, ilaçlar 
veya zehirlenmeler neden olabilmektedir. 


Akut eklem romatizmasına bağlı kalp hastalığı (romatizmal 
kalp hastalığı), ülkemizde doğuştan olmayan en önemli kalp 
hastalığıdır. Akut eklem romatizması, halk arasında “beta” 
olarak adlandırılan bakterinin sebep olduğu boğaz iltihabın- 


dan sonra ortaya çıkan; eklemler, kalp, beyin, cilt ve cilt altı 
dokuda bozukluklara yol açan bir hastalıktır. 


Kalp hastalığı olan bebek ve çocuklarda, farklı belirtiler 
ortaya çıkabilir. 


Kalp hastalığı olan bebekler, ilk birkaç ay içerisinde belirti verirler. 0-2 yaş arası bu bebeklerde; ağlarken artan morarma ve 
bayılma, beslenme güçlüğü ve yeterli kilo alamama, emerken 
çabuk yorulma, nefes darlığı ve solunum sıkıntısı, alından soğuk terleme veya göz kapaklarında şişlik gibi belirtiler olabilir. 


Çocuklarda ise; koşma, yüzme veya ani heyecan sonrası 
bayılma, ani başlayan çarpıntı atakları, egzersizle başlayan 
göğüs ağrısı, solunum sıkıntısı ya da sık tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları, sebebi açıklanamayan epilepsi, 
ateşli boğaz enfeksiyonu sonrasında dizlerde gelişen ağrı ve 
şişlik, büyüme ve gelişme geriliği, ailede sebepsiz ani ölüm 
öyküsü, kalp hastalığı yönünden uyarıcı olabilir. Hafif kalp 
bozuklukları ise, genellikle belirti vermezler ve uzman doktor 
muayenesinde belirlenen üfürüm sonucunda bu hastalıklara 
tanı konulur. 


Yapılacak birkaç basit ve zararsız test ile kalp hastalığı 
tanısı kolaylıkla konulabilir. 


Çocuk Kalp Hastalıkları (Pediatrik Kardiyoloji) Uzmanı tarafından yapılan muayene, çekilen kalp grafisi (elektrokardiyografi 
- EKG) ve kalp ultrasonu (ekokardiyografi - EKO), kalp hastalığının tanısı için çoğunlukla yeterlidir. Ayrıca, anne karnındaki bebeğe, 20-22. gebelik haftalarında yapılan fetal EKO ile 
doğuştan kalp hastalığı tanısı kolaylıkla konulabilir. 


Günümüzde spor yapan çocuk sayısının giderek arttığı, kalp 
hastalıklarının her zaman bulgu vermediği ve hayatı tehdit 
edebildiği unutulmamalıdır. Bu itibarla anne ve babaların, çocuklarının kalp sağlığı konusunda gerekli dikkati göstermeleri 
önemlidir. 
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ÖZDEMİR EXCLUSİVE'DEN WP HİZMET 


Yıllardır biriktirdiği tecrübesiyle güzellik ve bakım hizmetine yeni bir anlayış getiren Özdemir Exclusive Güzellik, spor 

merkezlerinde olduğu gibi üyelik sistemi ile başkentin cemiyet hayatına damga vuracak gibi gözüküyor. Üyelerinin 

dışında özel müşterilerine de hizmet veren teras-cafe5Sinin yanında bir de VIP araç ile müşterilerine transfer hizmeti 

de sunuyor. Kısacası Özdemir Exclusive Güzellik, bakım ve güzellik anlayışını baştan yaratıyor. Özdemir Exclusive'in 
detaylarını merkezin sahibi Arif Özdemir'den öğrenelim... 


Röportaj: Berna Özsoy bernalife.com.tr Fotoğraf: Ferhat Bağcı ferhatOlife.com.tr 


Arif Bey, Özdemir Exclusive'den bahsedebilir misiniz? 

Özdemir Exclusive Güzellik, Türkiye'nin 
ilk ultra-lüks üyelik sistemli, güzellik, estetik ve kişisel bakım merkezidir. Özdemir 
Group Estetik olarak 3. şubemiz olup, 

çok farklı bir konsept, hizmet ve sistemle 
Ankara cemiyet hayatına renk katacağımızı düşünüyoruz. 


Spor salonlarında olduğu gibi bir 
üyelik sistemi getirdiniz ve bu da bir 
güzellik merkezinde dediğiniz gibi bir 
ilk. Bu üyelik sistemi nasıl olacak? 
Platinum, Altın, Gümüş, Bronz gibi ana 
kategorilerde sunulacak üyelik paketlerimiz, 1,3,6ve 12 aylık olmak üzere 4 alt 
kategoride müşterilerimize sunulmaktadır. 


Bu üyeliklerin her birinde müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda seçebilecekleri güzellik, estetik ya da kişisel bakım 
uygulama hizmetleri olacaktır. 


Ayrıca yine en önemli iki yenilik de, ilk 
kez Özdemir Exclusive müşterilerine takdim edilecektir. VIP araç ile müşterimize 
özel transfer hizmeti ve ücret ödemeden, 
istedikleri zaman sevdikleriyle paylaşabilecekleri teras-cafe hizmeti. Kısaca şehrin 
göbeğinde huzurlu, sağlıklı ve sakin bir 
katta bahçe havası... 


Ayrıca üyelik paketleri devredilebilir olaca- 
Sından mali bir değeri de olmuş olacaktır. 


Bir güzellik merkezinde göremeyecegimiz türden bir de “form bar”ınız var. 
Burada bizi neler bekliyor? 

Herkesin en çok merak ettiği konu bu 
aslında. Türkiye'de yine konsept olarak bir 
ilk niteliğindeki bu form barımızda, diyetli, 


diyabetli ya da sporcu müşterilerimize özel 
menü ile günlük hayatta yemedikleri ama 
yemek istedikleri her şeyi yemelerini ve 
içmelerini sağlıyoruz. 


Protein tozlu Cheese-cake'ten sıfır şekerli 
Kazandibi'ne ya da doğal meyveli glutensiz 
Muffin'e, bitter çikolata özlü amino Pancake'lere kalori oranları sıfıra yakın form 
sandwich ve yiyeceklere kadar tüm form, 
organik gıdalar ve tabi ki olmazsa olmaz 
doğal vitamin bara kadar her şey olacak. 


Kısaca DD form markası ilk lansmanıyla 
bu konsept içerisinde doğmuş olacak. 


Üye olmayanlar da barınızdan faydalanabilecek mi? 

Üyeler dışında tüm işlemlerimiz elbette 
özel müşterilerimize açık olarak hizmetlerine sunulacaktır. 


Arif Özdemir 
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Ancak üyelik paketi sistemi alışkanlığı kısa 
zaman içerisinde bireysel işlem alışkanlıklarının çok önüne geçerek en ön planda 
gözükmeye devam edecektir diye düşünmekteyiz. 


DD Form barımıza gelince, üyelik paketleri 
içerisine, üyelerimize tanıdığımız ziyaretçi 
getirme hakları da dahildir. Ziyaretçileri 
ile birlikte form bar ziyaretinden onlar da 
ücretsiz yararlanabilecekler. 


Peki, merkezinizde ne tür uygulamalar var? 

Merkezimizde, lazer epilasyon gibi klasik 
ilk akla gelen klişe güzellik uygulamalarından başlayarak cilt bakımı, vücut bakımı, 
girişimsel olmayan tüm estetik işlemleri, 
bölgesel şekillendirme, zayıflama, profesyonel makyaj ve kalıcı makyaj uygulamaları, tüm son teknoloji cihazlar ve uzman 
estetisyenlerimizin engin tecrübe farklılıklarıyla Ankara'nın VIP müşteri kitlesinin 
beğenisine bir “Özdemir” markası olarak 
sunulacaktır. 


Terasınız hem yaz hem de kış aylarında üyelerinize hizmet veriyor. Yıl 
içerisinde burada organizasyonlar 
yapmayı düşünüyor musunuz? 
Elbette... Özellikle, cemiyet hayatı ve onların saygıdeğer, toplum değerleri bilinciyle 
hareket etmeleriyle tanınan vakıflarının 
özel organizasyonları için hizmetimizi kiralayabileceği bir mekan özelliği de taşıyacaktır. Başta kimsesiz çocuklar ve yardıma 
muhtaç yaşlılar vb. olmak üzere, toplum 
yararına düzenlenecek özel organizasyonlardan ücret alınmayacaktır. 


Etkinlik çerçevesinde, ünlülerin ve yine 
cemiyetin, bir arada katılacağı kokteylli 
uygulama tanıtımlarımız ise oldukça ilgi 
çekici olacak. 


Form, diyet ve bölgesel zayıflama 
konusunda oldukça iddialısınız. Bu 
uygulamalardan bahsedebilir misiniz? 
Özdemir Group Estetik olarak, tüm şubelerimizde yıllardır en çok iddialı olduğumuz hizmet grubu bu zaten... 


Ancak Özdemir EXCLUSIVE Güzellik 
şubemiz konsept olarak diğerlerinden çok 
farklı olduğu gibi, bu alanda da farklılıklarıyla ön plana çıkacak. 


Üyelik paketlerinde bir müşteriyi baştan tırnağa, önce sağlık yönünden sonra 
fiziksel görüntü itibariyle değerlendirip 
gerek diyet gerek bölgesel incelme, gerek 
vücut ve cilt bakım takviyeleriyle yepyeni 
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biri olarak görünmesini sağlayacağız. DD 
Form bar hizmetlerimizi, profesyonel 
diyetisyen desteğini, uzman estetiysen 

ve son teknoloji cihazlarımızın kullanımına şahit olan müşterimiz tabiri caizse, 
güzellik merkezi kulübümüzde yatacak ve 
kalkacak. Sonucu anbean takip edip sosyal 
yaşam tarzını birlikte belirleyeceğiz. Bu da 
bir ilk diyebiliriz. 


Son zamanlarda revaçta olan ameliyatsız estetik uygulamaları da merkezinizde yapılmakta. Bu uygulamaların 
avantajları neler? 

Biz bu işlemlere non-invaziv estetik ya 

da güzellik uygulamaları diyoruz. Bu tarz 
işlemler ile başta yüz bölgesi, cilt kusurları 
olmak üzere tüm vücut cilt kusurlarını 
giderebilmekteyiz. 


Daha güzel bir estetik görünüm amaçlı 
olarak ya da anti-aging amaçlı olarak da bu 
yöntemlere başvurabiliyoruz. 


Burada en önemli kriterler müşterinin 
işleme uygunluğu, kararlılığı ve müesseseye güvenidir. 22 senenin verdiği tecrübe 
ve istihdam ettiğimiz, alanında uzman 
profesyonellerimizle, en iyi bildiğimiz işi, 
bu anlamda da layığıyla yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. 
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ÖNCELİĞİMİZ İŞ DİSİPLİNİ VE GÜLER YÜZLÜ HİZMET 


Özellikle diş hekimleri için vazgeçilmez olan diş protez laboratuvarları, hem hekimin kullandığı malzemenin kalitesi için hem de hastanın sağlığı için dikkatli seçilmesi gereken önemli detaylardan biri. Laboratuvar seçerken de tabi tecrübeye ve kaliteli hizmeti de göz ardı etmemek gerek. 1999 yılında kurulan 

ve hala diş protez laboratuvarı olarak devam eden Dentanom Diş Protez Laboratuvarı kurucusu Adnan 
Karatekin ile laboratuvarı hakkında konuştuk... 


Dentanom Diş Protez 


Laboratuvarı 


Röportaj: Berna Özsoy berna Dankaralife.com.tr Fotoğraf: Ferhat Bağcı ferhat Dankaralife.com.tr 


Adnan Bey, öncelikle kendinizden ve Dentanom Diş 
Protez Laboratuvarı'ndan bahsedebilir misiniz? 
1977 Çorum doğumluyum. Sungurlu Lisesi'ni tamamladıktan 
sonra mesleğe başladım. 1993 yılında lise hayatım bittikten 
sonra Ankara'ya yerleştik ve Diş Teknisyenliği ile tanıştım. 
Sırasıyla çıraklık eğitim merkezinde 4 yıllık eğitimi tamamladıktan ve askerlik görevimden sonra 1999 yılında Dentanom 
Diş Protez Laboratuvarı'nın temellerini attım. 2008 Mayıs 
ayında aldığımız karar çerçevesinde ismimizi DENTANOM 
Çok Amaçlı Diş Protez Laboratuvarı olarak değiştirdik. Ama 
sadece ismimizi değiştirdik kalitemizde sizler için elimizden 
geleni değil; fazlasını yapmak için uğraş içindeyiz. 


Ayrıca laboratuvarımız Ankara Ticaret Odası ve Diş 
Teknisyenleri Derneği'nin üyesidir. 


Teknoloji geliştikçe laboratuvarların işleri de kolaylaşıyor sanırım. Siz ne tür cihazlar kullanıyorsunuz? 
Elbette... Her sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde de 
teknoloji işimizi kolaylaştırdı. Hatta kolaylaştırmakla kalmadı. Yeni yöntemler doktorlar için de hastalar için de zaman 

da kazanç sağlıyor. Nasıl gündelik hayatımızda teknolojinin 
önemi şu an tartışılmaz ise laboratuvar ortamında da teknoloji şu anda had safhadadır. 


Bizim kullanmış olduğumuz teknolojik cihazları saymak gerekirse, alçı karıştırma, döküm ünitesi, akrilik tepme üniteleri, 
deflex cihazı, Sirona cad-cam tasarım ve miling ünitesi, Dental Wings tasarım ve Yena kazıma ünitelerini sayabilirim. 


Laboratuvarda hangi işlemleri yapabiliyorsunuz? 
Metal destekli porselen, hareketli protez, metal desteksiz 
porselen (zirkonyum), empress, deflex, vs. işlerini yapıyoruz. 
Porselenlerimizde ise vita, ivoclar ve istek üzerine ceramco 
çalışmaktayız. 


Diş yapımı ile ilgili en önemli aşamalardan birini de 
siz gerçekleştiriyorsunuz. Bu çalışmaları yaparken 
dikkat ettiğiniz noktalar neler? 

Bizim ilk önceliğimiz iş disiplini ve güler yüzlü hizmet anlayışıdır. Çalışanlarımızı seçerken dikkat ettiğimiz tek husus 
budur. Çünkü çalışanlarımız bizi temsil eder. Biz güler yüzlü 
bir aile olursak ancak zor işlerin altından kalkabiliriz. Hizmet 
vermiş olduğumuz doktorlarımızla da güçlü bir güven bağımız vardır. Sonuçta ortaya başarılı bir iş çıkması güvenden 
geçer. Bosch'un da demiş olduğu gibi “insanların güvenini 
kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim.” 
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İle YÜZ ESTETİĞİ ÜZERİNE 


KİMDEN BİR DUDAK ALSAN 
AFRODİT TEN Mİ 7 EROS'TAN MI? 


Türk plastik cerrahları olarak bir kez daha dünyada bir ilki başararak ve geri kalmış 
Batı tıp literatürünün sıkıcı havasından kurtularak, dudak anatomisini halkımızın 
ilk bakışta anlayacağı bir terminoloji ile sınıflandırdık. Gelsin alkışlar... Şimdilik 
elimizde Afrodit, Venüs, Eros, Portos, Aramis, Fransız ve İspanyol modelleri var. 
Pek yakında solar sistemi, Kıta Avrupası'nı ve “Üç Silahşörler”i tamamlayacağımız 
gibi... Beyler üzülmeyin, erkekler için de Mars dudağı pek yakında muayenehanele- 


Dudak dolgusu son yıllarda büyük bir popülerlik kazandı. Dudak 
dolgunluğu kadın yüzünün kadınsılığına ve gençliğine vurgu yapan 
bir unsur. Dudak hacminin yüze göre normalden az olduğu bireylerde dudak dolgunluğunu arttırarak hem dudağın hem de göreceli 
olarak çene, burun ve gözlerin görselliğini olumlu yönde etkileyebilmek mümkün. 


Ama tabi biz görselliği olumlu yönde kullanmak değil de “ben 
dudaklarımı yaptırdım” diye bağıra bağıra gösterme derdindeyiz. 
Yüzümüzün şekline değil de beğendiğimiz kişilerin dudaklarını 
yüzümüze taşımak istiyoruz. Doktorumuzu dinlemek de işimize 
gelmiyor çünkü o Afrodit dudağını istiyoruz... İnanın bana normal 
olan yüzünüze olumlu şekilde etki edecek, güzelliğinize vurgu 
yapacak bir işlem... 


PEKİ HASTALARIMIZ BU İŞLEMDEN 
NELER BEKLEMELİ? 


Plastik cerrahide “beklenti” kelimesinin üzerine kitap yazsak 
yazılır. Beklentiler karşılanmadığı sürece hastalar mutlu olamazlar. 
İşimizin özü de insanların fiziksel görünümlerini düzelterek onları 
daha mutlu, daha sosyal, daha üretken bireyler haline getirmektir. 
Beklentinin gerçekçi olabilmesi için hastanın aydınlatılmış olması 
şarttır. 


Yoksa beklentiler istatistiklerden, bilimsel verilerden, tecrübelerin 
rafine olması ile ortaya çıkmış konsensüslerden; yani gerçeklerden 
ziyade hayaller üzerine dayanır ki hayal ile başlanılan işin hayal 
kırıklığı ile bitmesi kaçınılmazdır. 


Hayaller şu: doktorun muayenehanesine gideceğiz, elimizdeki karimizde yerini alacaktır. 


talogdan istediğimiz dudağın şeklini seçeceğiz, “çek doktorcuğum 
oradan bir Afrodit dudağı” diyeceğiz, oradan da arkadaşlarla öğle 
yemeğine gideceğiz, oldu bitti. 


Gerçekte durum şu; dudak dolgusu yüzün estetik bütünlüğüne, çenenin ve dişlerin anatomisine uygun olarak, tıbbi güvenlik sınırları 
içerisinde, elbette hastanın isteklerini de göz önünde bulundurarak 
yapılan bir tıbbi uygulamadır. Kuaför işi değildir, ciddi komplikasyonları vardır. 


Sizin katalogdan model seçemeyeceğiniz gibi bazı durumlarda 
doktorunuz sizin bu işleme uygun bir aday olmadığınız gerçeğini 
kibarca söyleyip bir de çay ikram edip sizi evinize gönderebilir. 
Dudak dolgusu dudağın şeklini değiştirmekten ziyade dudağın orijinal şeklini koruyarak onu dolgunlaştırmayı hedefleyen bir uygulamadır. Yani Aslı'nın dudağı Artemis gibi olmasın isteriz, yine Aslı 
gibi olsun ama doğal bir dolgunluğu olsun isteriz. 


Her insan kendisine has ve eşsiz bir dudak yapısı ile doğar ve estetik cerrahide tercih edilmeyen / çirkin dudak tipi diye bir kavram 
yoktur. Orijinalliği bozmadan güzelleştirmek diğer tüm estetik 
cerrahi uygulamalarında olduğu gibi esastır, ana hedeftir. 


Benden uyarması; erotik isimli bir dudağım olacak diye yola çıkıp 
kendinizi “yan masadaki sosis dudaklı abla” durumuna düşürmeyin. 
Dudak dolgusuna adım atmadan önce kendi dudağınızın güzelliğini 
keşfedin, alıcı gözle bakın, elinizde ben kendi dudağımla ilgili bunları seviyorum ve değişmesini istemiyorum dediğiniz bir listeniz olsun. “Sevecek bir şeyini bulamıyorum ben bu dudağın” diyorsanız, 
Google'a “dudak dolgusu doktoru” değil, “vücut biçimi algı bozukluğu” yazın ve önünüze çıkan metinleri açık fikirlilikle okuyun. 
Sevgiyle kalın, güzel kalın... 
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çağrılarınızı 
yolda karşılıyoruz 


* 


çağrı merkezimizle, şirketinize zarmnan ve para kazandırıyor, 
müşteri mermnuniyeti sağlıyoruz. 


tecrübeli personelimizle, 
7 gün 24 saat, tüm çağrılarınızı sizden önce biz karşılıyoruz. 
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ANKARA'DA SADECE BAYANLARI 
ÖZEL VIP HİZMETİN EKSİKLİĞİNİ KAPATTI 


Güzellik merkezi dediğimiz zaman aklımıza rutin bakımlarımızı yaptıracağımız, belli aralıklarla gidip işimizi hallettikten 
sonra hemen çıkıp gidebileceğimiz bir yer gelir. Peki, size klasik güzellik merkezlerinden daha farklı ve kendinizi özel hissettirecek, VIP hizmet alabileceğiniz bir yer var desek? Kişiye özel uygulamalarıyla, VIP hizmet anlayışı ve verdiği güvenle 
yıllardır kadınların ilk tercihlerinden olan Aris İstanbul artık Çukurambar'da... Aris İstanbul Çukurambar VIP Güzellik ve 
Bakım, Türkiye'de birçok şubeye sahip. Ama Aris İstanbul Çukurambar'ın en büyük özelliği VIP hizmet vermesi ve diğer 
şubelerinden daha kapsamlı uygulamalar yapmaları. Aris İstanbul Çukurambar VIP Güzellik ve Bakım kurucuları Ezgi 


O ARİS 


Doğan ve Fatma Sayan ile yaptıkları uygulamalar ve başarılarının sırrı hakkında konuştuk... 


Röportaj: Berna Özsoy berna © 


Birçok şubesi olan başarılı bir güzellik merkezisiniz. 
Ankara'ya gelme hikayeniz nasıl oldu? 

Ankara'da sadece bayanlara özel, VIP hizmet veren, hijyenin ön 
planda tutulduğu belli bir merkez yoktu. Biz de bu alanda tüm eksikleri kapatmaya karar verdik ve şu an bulunduğumuz noktada ne 
kadar doğru bir karar aldığımızı da bize duyulan ilgi ve güven ile bir 
kez daha anlamış olduk. 


Merkezinizde ne tür uygulamalarınız var? 

Son sistem ve sadece bize özel üretim olan buz epilasyon, her şeyin 
tek kullanımlık ve kişiye özel olduğu profesyonel cilt bakımlarımız, 
birden çok ve etkili cihazlarla desteklediğimiz bölgesel incelme 
programlarımız, alanında uzmanlarla büyük başarı elde ettiğimiz 
microblading (kıl tekniği) uygulamalarımız, ekstra olarak, hydra 
facail (agua peel), karbon peeling, dermapen, led mask, iğnesiz 
mezoterapi, radyo frekans, kaş dizayn, tek kullanımlık manikür pedikür, özel el — ayak bakımları, kirpik lifting, ipek kirpik, ben silme 
işlemlerimiz de mevcuttur. 


Senelerdir devam eden başarılı bir aile şirketisiniz. Bu başarıyı bu kadar zaman sürdürmek zor olmadı mı? Başarınızın 
sırrı nedir? 

Bir bayan olarak bayanların ne istediğini bilmemiz, şirket yöneticileri olarak danışanlarımıza birebir ilgilenmemiz, hijyen, disiplin 
ve VIP hizmete verdiğimiz önem, bizi bu alanda ayıran en büyük 
farkımızdır. 


ÇUKURAMBAR VIP 
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Çalışanlarınızla oldukça sıkı bir bağınız var. Bunu nasıl sağlıyorsunuz? 

Çalışma arkadaşlarımızla olan bu uyumumuz bizi olumlu yönde 
etkiliyor. Başarı bir ekip işidir. Bulunmuş olduğumuz bu noktaya 
birbirimize duyduğumuz sevgi, saygı, güven ve anlayış ile geldik. 


Merkezinizde çalışmak isteyenlerin eğitimlerinde nelere 
dikkat ediyorsunuz? 

Deneyim ve eğitim bizim için esastır. Kadro olarak gerekli tüm eğitime ve belgelere sahibiz. 15 yıldır bu sektörde olmamızın verdiği 
tecrübelere dayanarak da çalışma arkadaşlarımızı seçerken oldukça 
titiz ve uzun bir eğitim sürecinden geçiriyoruz. 


Malum şu anda kış aylarına girmiş bulunmaktayız. Okuyurcularımızın evde uygulayabilecekleri bakımlar için neler 
önerirsiniz? 

Cilt yapılarına uygun, içerik bakımından temiz ve uzman tarafından 
belirtilen ürünler seçmeliler. 


Son olarak, Aris Çukurambar olarak sosyal medyada kısa 
sürede firmanızı başarılı bir şekilde tanıttınız. Bunu nasıl 
başardınız? 

Bize sorulan her soruya saat fark etmeksizin yanıtlamamız, müşterilerimizin memnuniyetini paylaşmamız, instagram canlı yayınlarımızda merak edilen tüm soruları içtenlikle cevaplamamız bizim 
farkımız oldu. Bu alanda oldukça olumlu geri dönüşler alıyoruz. 


Adres: Kızılırmak Mahallesi 14435 Cadde 1/53-D Çankaya/Ankara Telefon : (0312) 220 19 05 


lifebusiness 


ÖZSAYGI NEDİR? NASIL KAZANILIR? 


Özsaygı, kişinin kendi benliği ile ilgili algısının, kendisi hakkındaki düşüncelerin, tutumlarının olumlu ve kendisine 


Özsaygısı yüksek olan birey, kendini 
değerli hisseder ve sahip olduğu 
güçlü yanları, becerileri, yetenekleri 
hakkında olumlu bir tutuma 
sahiptir. Kendini tüm özellikleriyle 
olduğu haliyle kabul eder. Özsaygısı 
yüksek bireylere dışarıdan 
bakıldığında olumlu bir ruh haline 
sahip olduğu fark edilir. Bununla 
birlikte, yaşamındaki hataların 
sorumluluğunu üstlenir ve kendisini 
hatalarıyla birlikte kabullenir. 
Kendine inancı tam olduğu için 
karşısına çıkacak problemlerle baş 
edebileceğine inanır yani problem 
çözme becerisi gelişmiştir. 


Ayrıca, kendini değerli, saygı 
görmeye ve kabul edilmeye değer 


hisseder, bireysel algısı ise çevresine, 


topluma yararlı, etki yaratan bir 

kişi olduğu yönündedir. Özsaygısı 
düşük olan birey ise, yeteneklerine 
şüpheci yaklaşır ve kendisi hakkında 
gerçekçi olmayan hatta olumsuz 


sayılabilecek izlenime sahiptir. Kendi 


değerleri hakkındaki fikirleri diğer 
insanların görüşlerinden çoğunlukla 
etkilenir, kendisini acımasızca 
yargıladıkları, eleştirdikleri gibi 
insanların onu sevmediği, çok 


Makale içinde kullanılan 
benlik saygısı, özsaygı ile aynı 
anlamdadır. 


....... 
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verdiği değerin yüksek olmasıdır. 


önemsemediği inancına sahiptirler. 
Hatta kendilerini çaresiz, 

zayıf hissedebildikleri gibi işe 
yaramadıklarını da düşünebilirler. 
Özsaygısı düşük kişiler, özsaygısı 
yüksek olanlara göre daha çok 
tehditlere açıktır. Yüksek özsaygıya 
sahip insanlar, birçok yeteneğe 

ve güçlü yana sahip olduğunu 
bildiğinden dolayı bunlardan 
herhangi birine gelecek tehdit, 
toplam öz kavramının pozitifliğini 
ciddi bir şekilde yaralamaz. Düşük 
özsaygılı kişilerde ise özsaygı için 
alternatif destekler olmadığından 
dışarıdan gelen tehditlerden 
özsaygıları daha çok etkilenir. 
(Baumeister 1993) Güvenli ve yüksek 
özsaygıya sahip kişiler olumsuz 
eleştirileri dikkate almazlar, çünkü 
bu eleştirilerin kendilerini doğru 
bir şekilde ifade etmediklerini 
düşünürler. Benlik kavramlarından 
emin olmayan düşük özsaygıya sahip 
kişiler ise bu eleştirilerin doğru 
olabileceği yanılgısı içinde olurlar. 


Maslow'a göre kişinin kendisiyle 
ilgili sağlıklı bir benlik algısı 
olmalıdır. Bu ihtiyaç ise piramitin 
üçüncü sırasında yer alan kabul 


görme, sevme/sevilme ile karşılanır. 
Yani kişi öncelikle ebeveynleri 
tarafından koşulsuzca sevilmek ve 
sonra çevresindeki birinci halka 
tarafından kabul edilmek ister. Bu 
şekilde büyüyen çocukların kendileri 
ile ilgili benlik saygısı da olumlu 
yönde gelişir. 

Özellikle ergenlik dönemi (11-18 
yaş) özsaygının kazanılması için 
çok kritik bir dönemdir. Bu yaş 
aralığında Erikson'un psikososyal 
gelişim kuramına göre kimlik 
kazanımına karşı rol karmaşası 
sürmektedir. Bu süreçte, özbenlik 


Tel: 0512 238 2621 
Fax: 0312 2382623 


ve özgüven doğru yönde şekillenir 
ve gelişirse bunlara paralel olarak 
birey özsaygısını da kazanır. Tam 
tersi durumda ise kişi bir sonraki 
basamağa, yetişkinlik (yakınlığa 
karşı uzaklık dönemi, 18-30 

yaş arası) dönemine sağlıklı bir 
geçiş yapamaz. Kişinin özsaygısı 
onun sosyal, duygusal, bilişsel 

ve akademik yaşamını da etkiler. 
Özsaygısı yüksek olan bireyler 
toplum içinde daha mutlu, daha 
girişken, daha yapıcı tutuma sahip 
olur ve sosyal ilişkilerinde güven 
duyan ve güven duyulan kişi olarak 
bilinir. 


Ergenlik dönemindeki bireylerde 
beden imajı/ dış görünüş çok 
mühim olduğu için bu dönemde 
özsaygıda değişiklikler gözlenebilir. 
Özellikle beden imajına karşı 
olumsuz tutum geliştirildiğinde 
özsaygı düşmektedir. (Simmons 
1987; Harter 1993) Bu süreçte 
ergenin en çok etkileşimde olduğu 
insanların onun üzerinde çok 
büyük bir etkisi vardır. Aile, 
arkadaşları, öğretmenleri ve 

diğer sosyal çevreden oluşan bu 
grubun iletişim durumu onun 
davranışlarını değiştirebilir. 
Çevresinden gelebilecek eleştirilere 
karşı, ailesi her zaman onun yanında 
olduğunu, onu olduğu gibi kabul 
ettiğini hissettirmeli ve desteğini 
esirgememelidir. 


Bunun yanında, ergen bu 
dönemindeki akran ilişkilerinde 
bir taraftan kendisinin sahip 
olduğu özellikleri fark eder, 
potansiyelini keşfeder, yaşanan 
etkileşimler yoluyla kendi fikirleri 
oluşur ve değerlendirmeler yapar. 
Bu anlamda yakın etkileşimde 
bulunduğu arkadaşlarının kimler 
olduğu ailenin kontrolünde olduğu 
sürece sosyal iletişimin ergene 
sosyal beceri kazandırdığı, kimlik 
organizasyonunu oluşturduğu 

ve özsaygısını geliştirdiği de 
unutulmamalıdır. Bununla birlikte, 
ebeveynlerin ergen çocuklarıyla 
kuracağı ilişki her zaman sıcak ve 
kabul edici bir zeminde yürümelidir. 


Web: www.ozgunozmen.com 


Dvr. Aysen. Üzrünk 


EDİKLERİNİZ PSİHOLOJİNİZİN AYNASI 


TEDİĞİNİZ YİYECEKLER PSİKOLOJİNİZİ KONTROL EDEBİLİYOR! 


Bugüne kadar tükettiğiniz besinlerin vücudunuzda ne gibi metabolik değişiklikler yaptığı ile ilgili birçok yazı okumuş, uzmanları 
dinlemiş ve hatta diyet yapmış olabilirsiniz. Ancak bu besinlerin fiziksel yapınızdan çok ruhsal durumunuzu etkilediğini biliyor 
muydunuz? Yapılan araştırmalar tüketilen besinlerle ruh hali arasında ciddi bir etkileşim olduğu yönünde. Bu nedenle beslenmenize dikkat ederek daha enerjik ve mutlu olmanız mümkün. Gün içinde huzurlu olmak ve olumlu düşüncelerle sarmalanmak 
istiyorsanız karbonhidratlar, kaliteli bir uyku ve zihinsel faaliyetlerde artma istiyorsanız proteinler, daha enerjik bir yapıya sahip 
olmak istiyorsanız vitaminler ve öğrenme kabiliyetinizin artmasını istiyorsanız yağları tüketmeye özen göstermelisiniz. 


Karbonhidratlarla huzur bulun... 

Karbonhidratlar kan akışını hızlandırıp sakin ve huzurlu 
hissetmenize yardımcı olur. Araştırmalar 2 hafta süresince 
karbonhidratlardan fakir bir diyete maruz kalanlarda, diyet 
sonrası depresyona girme riskinin arttığını göstermiştir. 


Ancak beyaz ekmek, makama, şekerli besinler gibi basit 
karbonhidratlar yerine; tam tahıllı ekmekler, taze meyveler, 
tahıllı gevrekler gibi kompleks karbonhidratları tercih etmek 
gerekiyor. 


Proteinlerle zihninizi canlandırın 

Protein içeriği yüksek bir besin tükettiğinizde en küçük yapıtaşı olan aminoasitlere kadar parçalanır. Bu aminoasitlerle 
oluşan nörotransmiter adı verilen maddeler uyanık kalmanızı 
ve enerjik hissetmenizi sağlar. 


Esansiyel bir aminoasit olan triptofan proteinlerin sentezinde 
kullanılır. Triptofan, beynin “iyi hissetme” kimyasalı olan serotoninin bir ön maddesidir. 


Özellikle; et, balık, yağlı peynirler, kuru baklagillerde bol 
miktarda bulunur. Triptofan içermeyen bir diyet aynı zamanda 
depresyon, anksiyete, uyku bozuklukları, hormon eksiklikleri 
ve düşük konsantrasyon seviyelerine yol açar ve düşük serotonin seviyelerine neden olur. 


Antidepresan vitaminler 

Folik asit gibi B grubu vitaminleri ile depresyondan korunmanız mümkün. Tabi ki tüm besinlerde olduğu gibi B grubu 
vitaminlerinin fazla tüketimi sonucu vücutta birikme ve organ 
harabiyetleri yaşanabiliyor. Bu yüzden gün içinde bir ana 
öğünde özellikle; ıspanak, semizotu, maydanoz gibi koyu yeşil yapraklı sebzeleri, ara öğünlerde ise; mandalina, portakal, 
fındık, ceviz, badem gibi meyve ve yağlı tohumları tüketmek 
yeterlidir. Folik asitin eksikliği başta seratonin düzeyini düşürerek depresif bir ruh haline girmenize sebep olabilir. 


Öğretici yağlar 

Serotonin ve dopaminin reseptörlerinin büyük bir kısmı omega-3 yağ asitlerinden oluşuyor ve omega 3 yağ asitleri bellek 
gelişiminde ve ruh halinin iyileştirilmesinde önemli bir rol 
oynuyor. Araştırmalar, düşük omega 3 seviyelerinin depresyon, karamsarlık gibi psikolojik bozukluklara neden olduğunu 
göstermekle birlikte öğrenmenin zorlaşmasına da sebep 
olduğunu gösteriyor. Bu yüzden özellikle çocukların haftada 
2 kez balık tüketmesi gerekiyor. Omega 3'ün diğer kaynakları 
ise; keten tohumu, ceviz, semizotu omega 3 ile zenginleştirilmiş yumurtalardır. 


Bizi biz yapan şey aslında yediklerimizdir. Bu yüzden iyi bir 
mod için yediklerinize dikkat edin. 


Adres: Reşit Galip Caddesi Numara: 54/9 Çankaya / ANKARA Tel : (0312) 436 03 36 


facebook: diyetisyenayşegülöztürk twitter: dyt.ayşegülöztürk instagram: diyetisyenaysegulozturk 


BESLENME ve EĞİTİM DANIŞMANLIĞI 
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RAKİPSİZ GÜVEN 


Ankara'daki İlk ve Tek 


PCI-DSS Sertifikalı 


Veri Merkezi 


1.T. 
Telecom 
V € (| Datacenter 
7x24 PROFESYONEL SERVİS 


Tamamı Universitelerin ilgili bölümlerinden mezun teknik ekip ile 7x24 kesintisiz teknik destek. 


OPERATORDEN BAĞIMSIZ 
Toplam 3 adet 10 Gbit fiber hat ile Ankara'da emsalsiz altyapı. Multinome BGP 
ve Bursa Disaster Merkezi. 


TSM DENEYIMI 

TSM, Dış Hizmet Sağlayıcılığı, e-Fatura, 
KEP, Disaster ve Yük dengeleme gibi 
ileri düzey konularda deneyimli kadro. 


DEĞİŞMEYEN PERSONEL 
Size her telefon edişinizde tekrar tanışma faslı yaşatmayan sabit kadro. 


Cloud Power 


VeriTeknik 


2004 yılından bu yana Veri Merkezi hizmetlerini 
mühendislik yaklaşımı ile vermektedir. 


İş sürekliliği objektifi altında, sürdürülebilirlik, felaketten 
kurtarma, yük dengeleme ve yük paylaşımı konularında 
uzmanlaşmıştır. 


BİRÇOK NEDENİNİZ VAR 


Mesleki Sorumluluk Sigortası, PCI-DSS 3.1, IPv6, TSE 
Belgeli Veri Merkezi, TS 13080, TS 13242, TS 12498, ISO 
27001, ISO 270535, ISO 9001, ISO 2000-1, ISO 22301, 
ISO 24762, N*l Jeneratör, N*l UPS, N*l Personel, N*1 
Uplink, 9699.99 uptime, Makale Arşivi, 3. Şahıs Mallarını Kapsayan Sigorta, Linux Yönetim Kitabı. 


Tel: 312 234 7000) e-Mail: iletisim(Dveriteknik.com 


www.veriteknik.net.tr | Fatih Sultan Mahallesi, 2365 sk. No:7 Çayyolu Ankara 
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NN a, 
SAÇLARINIZIN YENİDEN ÇIKMASINI İSTER MİSİNİZ? 


Hepimizin saçlarında dökülmeler olmuştur. Ancak bu dökülme saçlarda seyrelmeye sebep olacak aşamaya geldiğinde bazılarımız için can sıkıcı olabiliyor. Kişilerin özgüvenini azaltan ve zaman zaman sosyal 

yaşantısını olumsuz etkilemeye kadar gidebilen bu durum insanları bu konuda çözüm aramaya yöneltiyor. İşte bu noktada S Hair tüm iddiası ile size saç ekimi dışında bir çözüm sunuyor. Peki, acı çekmeden, 

sadece saça özel büyüme faktörü içeren bir serumun son derece konforlu bir yöntemle uygulanması ile 

saçlarınızın doğal yoldan yeniden çıkmasını istemez misiniz? Cevabınız “Evet” ise tüm merak ettikleriniz 
röportajımızda... 


Röportaj: Berna Özsoy berna Dankaralife.com.tr Fotoğraf: Oğuzhan Güzel guzel Gankaralife.com.tr 


Tolga Bey, S Hair'dan bize biraz bahseder misiniz? 
Türkiye çapında İstanbul, Kayseri, Isparta, Malatya ve Ankara 
olmak üzere 5 şubesi bulunan; özellikle saç üzerine uzmanlaşmış ve artık marka haline gelmiş özel bir merkezdir. Saçlarında seyrelme, dökülme, bölgesel açılma gibi problemler 
yaşayan kişilere çok özel bir çözüm sunuyoruz. Aynı zamanda 
cilt bakım uygulamalarımızla da yenilenmelerini ve kişisel 
bakımlarına cilt ve saç sağlıklarını daha çok önemsemelerini 
sağlamaya çalışıyoruz. 


S Hair olarak ne tür uygulamalarınız var? 
Merkezimizin öncelikli faaliyet konusu saç çoğaltma işlemidir. 
Herhangi bir cerrahi müdahale yapmadan kişilere saç çoğaltma işlemi yapıyoruz. Bir başka ifade ile yaptığımız işlemle, 
seyrelmiş saçlarınızın doğal olarak yeniden çıkmasını sağlıyoruz. Bunun yanında müşterilerimize cilt bakım uygulamaları 
da sunuyoruz. 


Bu işlemi bize daha detaylı anlatabilir misiniz? 
Saçların doğal olarak çıktığını söylüyorsunuz. Bunu 
sağlayan nedir? 

Biz saça özel büyüme faktörlerini içeren bir serumu mikro 
iğneleme yöntemi ile saç derisine uyguluyoruz. Saçların doğal 
yoldan çıkmasını sağlayan ana etken bu büyüme faktörü 
içeren serumdur. Ancak bunun uygulanma şeklinin de enjeksiyon değil de mikro iğneleme yöntemi olmasının özel bir 
sebebi var. Bu sayede cildi uyararak hücrelerin yenilenme için 
harekete geçmesini sağlamış oluyoruz. Bu iki faktörü birlikte 
kullandığımız için oldukça yüz güldürücü sonuçlar alıyoruz. 


Yaptığınız işlemin bugüne kadar yapılan saç ekimi, PRP 
ve Mezoterapi uygulamalarından farkları nelerdir? 

En önemli farklılık bu işlemde herhangi bir cerrahi yöntem 
veya enjeksiyon yapılmaması ve etkili olmasının yanında çok 
konforlu olmasıdır. Bize işlem için başvuran kişilerden kan 
almıyoruz veya kan vermiyoruz. Dışarıdan belli olacak veya 
kişiyi günlük hayatından alıkoyacak herhangi bir uygulama 
yapmıyoruz. Uyguladığımız yöntem son derece konforlu 

ve ağrısız bir yöntemdir. Kişi 10 dakikalık bir işlem sonrası 
hemen günlük hayatına devam edebilir, istirahat gerektirmez, 


morarma şişlik gibi etkiler oluşturmaz. Tüm bunların yanında 
elbette ki en önemli farklardan biri uyguladığımız serumun 
içeriğidir. Büyüme faktörünün yanı sıra saça özelleştirilmiş 
pek çok etken maddeden oluşan özel bir serum kullanıyoruz. 


Peki, bu yöntem herkese uygulanabilir mi? 

Yöntem, analizini yapıp onay verdiğimiz herkese uygulanabilir. Bu nedenle işlem öncesi kişilere ücretsiz olarak bir saç 
analizi yaparak bu işleme uygun olup olmadıklarına bakıyoruz. Eğer kişinin saçlarındaki sorunlu bölgede herhangi bir 
tüylenme kalmadıysa (yani tamamen kelleşme söz konusu ise) 
bu bölgedeki saç folekülleri ölmüş olduğundan yeni saç çıkmasının mümkün olmadığını kendilerine iletiyoruz ve işleme 
başlamıyoruz. Ancak bu kişiler saç ekimi yaptırmak istediklerinde bildiğiniz gibi ense bölgesindeki saçların yeterli sayıda 
olması gerekiyor. Böyle bir durumda ensedeki saç sayısı yeterli değilse bu kişiler için sadece enseye uygulama yaparak saç 
sayısını çoğaltma ve ekime hazırlama işlemi yapabiliyoruz. 


Tüm işlemler uygulandıktan sonra kişinin herhangi 
bir bakım yapması gerekir mi? Nelere dikkat etmek 
gerekir? 

Uygulamamız 15 günde bir yapılan toplam 12 seanslık bir 
işlem sürecidir. 6 ay süren bu işlem sonrasında herkesin yapması gereken saçlarına iyi bakmaktır. Bakım derken kastettigimiz şey zararlı maddeler içermeyen bir şampuan kullanımı, 
saçta kepek ve yağ durumuna göre bunların ve nem düzeyinin 
korunmasıdır. Çünkü bu faktörler dökülmeye sebebiyet verir. 
Bunları ortadan kaldırmalıyız. 


Bu yöntem kelliğe son veriyor diyebilir miyiz? 

Bu çok iddialı bir söylem olur ancak pek çok kişi tarafından 
karşılaşılan saç dökülmesi ve seyrelmesi problemine cerrahi 
olmayan doğal ve konforlu bir çözüm sunduğunu rahatlıkla 
söyleyebiliriz. Saçları tamamen seyrelmemiş olsa bile normalin üzerinde dökülmesi olan, stres, genetik faktörler gibi pek 
çok nedenle saçları aniden dökülmüş olan, saçkıran gibi sağlık 
problemleri yaşayan pek çok kişi bu yöntem sayesinde saçlarına tekrar kavuşuyor. Biz de buna öncülük etmekten gurur 
duyuyoruz. 


Mustafa Kemal Mahallesi 2155. Cadde Nep Office 4/1(Cepa AVM ARKASI) ÇANKAYA / ANKARA Gsm: 0530 3501 46 26 
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MÜGE ŞAKİNLİ İLE 


LALER EPİLAŞTIN HAKKINDA 


Kadınların olduğu kadar erkeklerin de şikayetçi olduğu tüylenme ve kıl sorununa karşı farklı uygulamalar bulunmaktadır. Günümüzde bunun en yaygın olanı lazer epilasyondur. Hem hormonel olarak rahatsızlığı olanlar hem de bir estetik 

yöntemi olarak lazer epilasyon kadınlar ve erkekler tarafından kullanılmaktadır. Peki, lazer epilasyonda nelere dikkat 

edilmelidir? Kimlere lazer epilasyon yapılamaz? Erkeklerde uygulamalar nasıl oluyor? Lazer epilasyon hakkında tüm 
merak edilenleri Epiclinic sahibesi Müge Şahinli'ye sorduk... 


Röportaj: Berna Özsoy berna Dankaralife.com.tr Fotoğraf: Oğuzhan Güzel oguzhan ©ankaralife.com.tr 


Müge Hanım, lazer epilasyondan önce dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? 

Öncellikle kişinin görülüp değerlendirilmesi, tüylenme nedeninin 
araştırılması, tahlil ve tetkiklerin yapılması gereklidir. Uygulamaya 
geçmeden önce tüylerin sarartılmamış olması, cımbız, ip, ağda ve 
epilatör cihazı gibi köke yönelik müdahalenin lazer epilasyondan 
önceki son üç haftada yapılmaması şarttır. 


Lazer epilasyonla ilgili birçok cihaz var. Şu anda hangisi 
daha etkilidir? 

En iyi lazer epilasyon cihazı göreceli bir kavramdır. Her zaman 
lazer epilasyon cihazının teknolojisine göre üstün ya da zayıf olduğu 
hususlar söz konusudur. Ayrıca her cihaz her cilt tipi için ideal olmayabilir. Alexandrite lazer, Nd Yağ lazer ve Diode lazerlerle kalıcı 
epilasyon sağlandığı FDA ( Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi ) tarafından onaylanmıştır. Aralarında etki mekanizmaları ve uygulama 
şekilleri açısından farklılıklar vardır. 


Bu arada aynı prensiple çalışan farklı marka lazer epilasyon cihazları arasında da performans farklılıkları bulunmaktadır. Örneğin; 
bir markaya ait Alexandrite lazer epilasyon cihazı yüz kıllarında 
yüksek başarı sağlarken, bacak kıllarında son derece başarılı başka 
bir marka cihaz, bazı bireylerde yüz kıllarını termine ederek daha 
da arttırabilmektedir. 


Lazer epilasyon işleminden, etkin sonuç alınabilmesi için hangi 
teknoloji veya marka olursa olsun uygulama, ehil ve uzman kişiler 
tarafından yapılmalıdır. Tıbbi işlemlerde, sonuçları etkileyen pek 
çok parametre vardır ve tecrübe, başarılı sonuçlar için çok önemlidir. 


Lazer epilasyon için en doğru zaman nedir? 

Daha önceki zamanlarda lazer epilasyon kış aylarında ve sonbahar 
aylarında yapılmalıydı. Hala günümüzde sadece sonbahar ve kış 
aylarında uygulanması gereken cihazlar kullanılmaktadır. Eğer bu 
cihazlarla yazın uygulama yapılırsa ciltte ciddi anlamda reaksiyonlar 
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oluşabilir. Bu nedenle lazer epilasyon yaptırmadan önce gideceginiz merkezi iyi araştırmalısınız. Tercih edeceğiniz merkezlerde 
doktorunun olması ve bu işin eğitimini almış belgeli ve tecrübeli 
uygulayıcıların olmasına dikkat edilmelidir. 


Her mevsimde lazer epilasyon tedavisi uygulanabilmektedir. Ancak 
yaz aylarında lazer epilasyon için kişinin ten rengine göre tıbbi 
lazer epilasyon cihazlarını tercih edilmelidir. Epilasyon tedavisi için 
kullanılan lazer sistemleri melanin yapılarının yoğun bulunduğu kıl 
köklerinde 1sı artışına sebep olur. Bu spesifik hedefleme ise dalga 
boyu ile sağlanabilmektedir. Bu nedenle farklı cilt ve kıl renkleri 
için farklı sistemler kullanılmaktadır. 


İstenmeyen tüylerimizden şikayet ettiğimiz, özellikle yaz döneminde giydiğimiz kıyafetleri gönül rahatlığıyla giyip hareket edebilmek 
ıçın, lazer epilasyona kış mevsiminde de başlamak gerekiyor. 


Genellikle havaların ısınmasıyla birlikte hem zayıflama programına 
hem de lazer epilasyon sistemine rağbetin arttığını, lazer epilasyona başlamak için en uygun zamanın sonbahar-kış dönemi olduğunu 
hepimiz biliriz. Fakat teknoloji olarak gelişmiş, günümüzde de 
tercih edilen Nd-yag - Alexandrite lazer epilasyon cihazı bronz 
tenlerde, ince ve sarı kıl yapısında da etkin olan bu lazer epilasyon 
cihazında yazın da işlem yapılabilmektedir. 


Peki, lazer epilasyon acı verir mi? Yapılan bölgeye göre acı 
oranları değişir mi? 

İstenmeyen tüylerden kurtulmak amaçlı uygulanan lazer epilasyonu işlemi aşırı acı hissi uyandıran bir uygulama değildir. Ama acı 
hissi kişiden kişiye değişiklik gösterdiği gibi bu acı oranı cihazlar 
arasında da değişim gösterebilmektedir. Eski lazer cihazlarının acı 
oranına göre günümüzde kullanılan lazer cihazlarında acı oranı de- 
Sişebiliyor. Günümüzde yeni teknoloji bir lazer epilasyon cihazının 
acısı yapılan ağda acısından daha azdır. Bu cihazlarla yapılan atışlar 
sırasında kişinin hissedeceği şey o bölgeye bir paket lastiğinin 
hafifçe çarpması gibidir. 
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Lazer epilasyondan sonra kişiler güneşten etkilenirler mi? 
Artık günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle lazer cihazları da 
bugünkü yapılarına ulaşmışlardır. “Bronz tenlere işlem yapılmaz” 
şartı kalktı. Koyu tenlerde de işlem yapılabildiği gibi işlem sonrası 
en az iki gün güneşe birebir maruz kalmamaları yeterlidir. İşlem 
sonrası iki gün, günde iki defa olmak suretiyle iyi bir güneş koruyucu kullanılması yeterli gelecektir. Hastalar iki gün sonra güneş 
koruyucularını kullanarak güneşlenebilir ve yüzebilirler. Sadece 
hastalarımızdan yaz aylarında, güneşin daha etkili zamanlarında 
(Haziran, Temmuz, Ağustos) işlem yapıldıktan sonra birkaç saat 
sonrasına kadar lazer epilasyon yapılan bölgelerinin birebir güneşe 
temas etmemesi, oluşabilecek reaksiyonları engelleyecektir. 


Hastalarımızın tercih ettikleri merkezlerde de uzman ehliyetli 
kullanıcılarının olması, cilt ve kıl yapılarına uygun cihazın bulunması 
ve doğru ayarlanmış bir lazer sistemiyle cilde hiç hasar vermeden 
sadece kılları hedefleyerek çalışılmasına özen göstermeleri gerekmektedir. Bu belirtmiş olduğumuz önerilerimize dikkat edilmez 

ise ciltte reaksiyon oluşabilir ve reaksiyon oluşmuş ciltte de güneş 
ekstra reaksiyonun artmasına neden olabilir. 


Kimlere lazer epilasyon yapılamaz? 

Lazer epilasyonda en iyi sonuçlar koyu renkli tüylere sahip ve açık 
tenli kişilerde alınıyor. Bunun sebebi lazer enerjisinin kıla rengini 
veren koyu renkli pigment tarafından tamamen emilebilmesidir. Çok 
ince ve açık renkli tüyler (beyaz, gri, sarı ve kızıl) prensip olarak lazer epilasyon tedavisine iyi cevap vermiyor. Ancak günümüzde lazer 
teknolojisinin gelişmesi ile birlikte farklı ten ve tüy rengi kombinasyonlarına sahip kişilere de güvenle lazer epilasyon uygulanabilirken 
başarılı sonuçlar da alınabiliyor. Örneğin; ince kıllarda, koyu tenlerde daha etkili farklı bir lazer epilasyon yöntemini tercih ediyoruz. 
Genital, kol altı ve bacak gibi bölgelerde ise yine farklı cihazlarla 
çalışıyoruz. Fakat kıl yapısı olarak lazer epilasyon etki yapmadığı tek 
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kıl yapısı beyaz kıllardır. Bugüne kadar olan lazer cihazlarının beyaz 
kılı etki etmediği tıbben kanıtlanmıştır. 


Lazer epilasyon erkekler için güvenilir mi? 

Bayanlarda olduğu gibi erkeklerde de lazer epilasyon uygulanabilir. 
Erkek kılları daha aktif olduğu için erkek bireylerin mutlaka önce 
Nd Yag lazer uygulanmalıdır. 


Malesef Nd Yag lazer cihazının işlem yapan başlığı tırnak üstü kadar 
küçük olduğu için kullanıcı kişiler hastaya Nd Yag uygulamaktan 
kaçınırlar. Daha iyi bir sonuç için de mutlaka hastaya gerektiği gibi 
uygulama yapılması, hastanın daha iyi ve daha hızlı sonuç alması 
sağlanabilir. 


Erkeklerde sırt ve göğüs bölgesine lazer uygulaması yapılırken 
kadınların sırt ve bel bölgelerine önerilmiyor. Bunun nedeni nedir? 
Bunun nedeni erkek tüyleri, kadınlara göre daha sert ve koyudur. 
Bu yüzden lazer epilasyon cihazları daha başarılıdır. Erkek kılları 
hormonel olarak daha aktif olduğu için erkek hastalarda birkaç seans 
gerektirebilir. 


Kadınlarda kıl yapısı erkeklere göre daha incedir. Bazı bölgelerdeki 
kıl yapıları daha ince ve açık olduğu, ( sırt, bel, göğüs, göbek..vs ) 
birçok lazer cihazı bu tür kıl yapısında başarısız olduğu ve aksi bir 
etki de yaratabileceği için çok önerilmez, uygun değildir. 


Günümüzde ince ve sarı kılı görebilen lazer epilasyon cihazları oldu- 
Su için de artık bireyler gönül rahatlığıyla (bayanlar) sırt, göğüs,bel, 
göbek gibi kıl yapısı daha ince ve açık renkte olan bölgelerini de 
lazer epilasyon yaptırabilirler. 


İyi ve kalıcı bir epilasyon için önemli olan doğru cihaz ve bu alanda 
uzmanlaşmış ehliyetli uygulayıcı tercih edilmesi... 


Adres: Meşrutiyet Caddesi Meşrutiyet İş hanı no:10/47 Kat:5 Kızılay/Çankaya/Ankara 
Telefon : 0312 339 3939 Faks: 0312 419 0943 E-posta: bilgia&amugesahinli.com www. mugesahinli.com 


BESA KULE  ANTARES AVM 
1480 Sok. Besa Kule İş Merkezi Halll Sezal Erkut Caddesi, 
06510, Çukurambar, ÇANKAYA / ANKARA Afra Sokak 1/A, 06010 Ayvalı - Etlik/Keçiören/Ankara 
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TEOMAN RED BULL CANLI SAHNEYİ SALLADI 


Türk rock müziğin sevilen isimlerinden Teoman, online konserler serisi olarak düzenlenen Red Bull 

Canlı Sahne'de müzikseverlerle buluştu. Zorlu PSM Studio'da gerçekleşen ve www.redbull.com/canli- 

sahne adresinden canlı olarak yayınlanan konseri ekran başından binlerce kişi izledi. İstanbul'da Sonbahar şarkısıyla konsere başlayan, O, Serseri, Papatya, Bugün, Paramparça gibi en sevilen şarkılarını 

seslendiren sanatçı bir saatlik konserin sonunda bis yapıp sahnede kalarak, hayranlarına benzersiz bir 

coşku yaşattı. Hayranlarıyla tek bir ağızdan şarkılarını seslendiren Teoman'ın performansı 25 Aralık'a 
kadar aynı adresten izlenebilecek. 


— 


Canlı Sahne konserler serisinin üçüncü konuğu oldu. Zorlu PSM Studio'da gerçekleşen ve eş zamanlı olarak www. 
redbull.com/canlisahne adresinden canlı olarak yayınlanan 
konseri ekran başından binlerce kişi izledi. 


T ürk rock müziğin efsane isimlerinden Teoman, Red Bull 


İstanbul'da Sonbahar şarkısıyla konsere başlayan, O, Papatya, 
Bugün, Paramparça gibi yıllara meydan okuyan şarkılarını 
seslendiren Teoman, Red Bull Canlı Sahne konseri boyunca 
hayranlarına benzersiz bir coşku yaşattı. 


Konserini yarım saat daha uzatan sanatçı dinleyicileriyle tek 

bir ağızdan en sevilen şarkılarını söyledi. Teoman'ın uzun süre 
unutulmayacak özel performansı 25 Aralık'a kadar aynı adresten izlenebilecek. 

Yıl sonuna kadar her ay başka bir ismin ağırlanacağı konserlere 
katılım kısıtlı sayıda olacak. Bu özel performanslara davetiye 
kazanmak için müzik severlerin sosyal medya hesaplarını takipte kalması yeterli. 


Önceki aylarda konser veren MFÖ ve Selda Bağcan konserlerinin tekrarı da www.redbull.com/canlisahne adresinden 
izlenebiliyor. 
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3. ANKARA ULUSLARARASI KOMEDİ FESTİVALİ SEYİRCİLERİNİ BEKLİYOR 


Türkiye'nin ilk komedi festivali olan Ankara Uluslararası Komedi Festivali'nin üçüncüsü, 4-20 Kasım 
2017 tarihleri arasında düzenlenecek. Çok alternatifli bir programa sahip festival süresince yerli ve yabancı ünlü güldürü sanatçıları çeşitli mekanlarda Ankara seyircisi ile buluşacak. 


müzikaller, çocuk etkinlikleri ve amatör komedyenler için 
düzenlenen etkinlikler bulunduran 3. Ankara Komedi Festivali, başkent seyircisine keyifli bir Kasım ayı vaat ediyor. 


> rogramında tiyatrolar, stand up gösterileri, atölyeler, 


Festivalin sanat yönetmenliğini bu yıl da usta mizah yazarı 
Vedat Özdemiroğlu üstlenecek. Açılış ve kapanış gösterilerini 
Ankaralı sanatçıların gerçekleştireceği 3. Ankara Komedi Festivali, 4 Kasım 2017 tarihinde Ege Kayacan'ın tek kişilik şovuyla start alıp, 20 Kasım 2017'de Çankaya Üniversitesi Tiyatro 
Topluluğu'nun ücretsiz tiyatro gösterisi ile son bulacak. 


Festivale bu yıl Haldun Dormen, Erkan Can, Cem Davran, 
Bahtiyar Engin, Nihat Sırdar, Sunay Akın, Vedat Özdemiroğlu, 
Alpay Erdem, Yıldıray Şahinler, Shazia Mirza, Ayhan Taş, Burak 
Satıbol, Hatunlar Stand Up Ekibi ve Hayrettin konuk olacak 
isimlerden. Açık Mikrofon Gecesi, Hatunlar Stand Up Gecesi 

ve Ankara Sanat Tiyatrosu'nun sergileyeceği performanslar ise 
oldukça dikkat çekeceğe benziyor. 


Etkinlikler, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi (Yenimahalle), MEB Şura Salonu, Yılmaz Güney Sahnesi, Ankara Sanat 
Tiyatrosu, Nazım Hikmet Kültür Merkezi (Kızılay), If Performance Hall, Route Sahne, Nefes Sahne, Noxus Sahne, Manhattan 
Sahne ve Çankaya Üniversitesi'nde sergilenecektir. 


3. Ankara Uluslararası Komedi Festivali hakkında detaylı bilgiye 
www.ankarakomedifestivali.com.tr adresinden veya etkinliğin 
Facebook, Instagram ve Twitter sayfalarından, etkinlik biletleri- 
ne ise Biletix, Dost Kitabevi şubeleri ve etkinliklerin düzenleneceği salonlarda bulunan gişelerden ulaşabilirsiniz. 
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ANKARA 


KOMEDİ 
. FESTİVALİ 


INTERNATIONAL ANKARA COMEDY FESTIVAL 


Ege Kayacan 
Şahsi Show (Stand Up) 


— Deniz Özturhan 
Deniz Seviyesi (Stand Up) 


İ Shazia Mirza 

z8 With Love From St Tropez (Stand Up) 
e hai v m © (Showisin English / Gösteri dili İngilizcedir) 

de 10 Alpay Erdem 

r $ Sahne 2017 (Stand Up) 


”9 İstanbul Halk Tiyatrosu 
Alevli Günler (Tiyatro) 


Baturay Özdemir 
Prime Time (Stand Up) 


Niloya Müzikali 3 
(Çocuk Etkinliği) 


Nihat Sırdar & Sunay Akın 
Sivri Sinek Dedin de Aklıma Geldi 
(Stand Up) 


Hatunlar Stand up 
Çok da Fifi 


Aslı Akbay & Erim Bilgin 
Malignant Humour (Stand Up) 


(Show isin English / Gösteri dili İngilizcedir) 


Buse Sinem İren 
Mahsusçuktan Stand Up 


Hasan Can Kaya 
Hep Zemin (Stand Up) 


Vedat Özdemiroğlu ile 
Açık Mikrofon Gecesi 


Ankara Sanat Tiyatrosu 
Ödenmeyecek Ödemiyoruz (Tiyatro) 


Hayrettin 
(Stand Up) 


it 
20.00 , 
V mai 
1 


gi * 


Vedat Özdemiroğlu ile 
Mizah Yazarlığı Atölyesi (Atölye) 


1 gi i > Köstebekgiller Aile Müzikali 
Kk j öy (Çocuk Etkinliği) 


V Haldun Dormen Tiyatrosu 
Bir Zamanlar Gazinoda (Tiyatro) 


12.00 -14.00 


Paz Sun 
20.00 


Zeki Kayahan Coşkun 
Kafanız Hayrolsun (Stand Up) 


Paz Sun 
18.00 


Nip 
7d 


Çankaya Üniversitesi Tiyatro Topluluğu 
Yanlışlıklar Komedyası (Tiyatro) ücretsiz Gösterim 


Mahşer-i Cümbüş 
Tiyatro Sporu 


www.ankarakomedifestivali.com tr 
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Bilet Satış Noktaları: 
Dost Kitabevleri (Kızılay, Tunalı, Çayyolu Şubeleri) 
Nazım Hikmet Kültür Kongre Merkezi / Yenimahalle - 0546 971 14 86, 
Yılmaz Güney Sahnesi, Ankara Sanat Tiyatrosu, 
Meb Şura Salonu, Nazım Hikmet Kültür Merkezi / Kızılay, 
IF Performance Hall, Noxus, Nefes, Route ve Manhattan 
Ayrıntılı Bilgi için: 0312 380 83 47 


GEZGİN 


Kültür Sanat 


biletix 


ticketmaster" Türkiye 


Çankaya 


BELEDİYESİ 


| KÜLTÜR SANAT * GGİGDESGİ 
. ANKARA e 
KÜLTÜR SANAT 


You 
/ankarakomedifestivali /ank komedi. fest Tube /ankarakomedifestivali /ankarakomedifestivali 
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DAHA İNCE DAHA SIKI BİR VUCUT 


Bir türlü kurtulamadığınız bölgesel fazlalıkları, vücudunuzda sıkılık ve selülit sorunu yaşıyorsanız etkinliği kanıtlanmış sistemlerle etkili sonuçlar almak mümkün. Medikal Estetik Hekimi Dr. Buket Yıldırım yeni nesil teknolojiler sayesinde bölgesel fazlalıklardan kurtulmanın ve 
daha sıkı bir vücuda kavuşmanın mümkün olduğunu söylüyor. 


yapılmaksızın bölgesel yağları dondurarak yağ hücrelerini 

parçalıyor. Boston General Hospital Hastanesi'nden Dr.R. 
Rox Anderson ve Dr. Dieter Manstein, çok fazla buzlu dondurma 
yiyen üç ile beş yaş arasındaki çocukların yanaklarında çökme 
olduğunu gözlemleyince, buradan yola çıkarak yağ hücrelerini 
kontrollü biçimde düşük ısıya maruz bırakarak bölgesel incelme 
sağlanıp sağlanmayacağı üzerine çalışmalar yapmaya başlamış. Bu 
çalışmalar sonucunda geliştirilen Zeltig CoolSculpting teknolojisi 
FDA onayını da alınca, bölgesel yağlar için soğuk şekillendirme 
sistemiyle çalışan ilk sistem hâline gelmiş. 


ps onaylı Zeltig CoolSculpting, herhangi bir ameliyat 


Sistemin uygulandığı alanda, yağ hücrelerinin sıcaklığı sıfır dereceye kadar düşürülüyor ve kristalize olan yağ hücreleri düşük 
ısılarda yaşayamadıkları için parçalanıyor ve bir süre sonra da 
karaciğer yardımıyla vücuttan atılıyor. 


Uygulama öncesi herhangi bir hazırlığa ihtiyaç duymayan CoolSculpting tedavisi lokal fazlalıkların olduğu her bölgeye uygulanabilir. Dr. Buket Yıldırım, tedavinin “love handle” da denen belin yan 
kısımlarındaki fazlalıklar, çene altı, kollar, üst ve alt karın, bacaklar, göbek, kalça, sırt, sutyen altındaki katlar ve basen gibi tüm 
bölgesel fazlalıklarda etkili olduğunu söylüyor. “Her bölge için tek 
seans yeterli oluyor. 


Uygulama yapılacak bölgenin cilt üstüne koruyucu bir jel ped 
konuyor. Yağ fazlalığının olduğu bölge bir kapsülün içine vakumlanarak çekiliyor ve bir saat sürecek tedavi başlıyor. Cihaz yağ 
hücrelerinin bulunduğu alanı kontrollü bir şekilde dört derece ile 
eksi dört derece arasında donduruyor. Böylece yağ hücrelerinde 
programlanmış ölüm süreci başlıyor.” 


Hasta işlemin ilk üç, dört dakikasında vakumlama yüzünden bir 
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sızı hissedebiliyor. Uygulama sonrasında ise herhangi bir ağrı söz 
konusu değil. Bölgede birkaç gün hassasiyet, kızarıklık ve hafif 
bir sızı görülmesi normal. Değişim üç hafta içinde başlıyor. Bu 
etki ikinci ve üçüncü aylarda daha da belirgin bir hâl alıyor, ikinci 
aydan itibaren değişime uğrayan yağ hücrelerinin yüzde 20-40 kadarı donarak ölüyor ve metabolize olarak lenf sistemi ile vücuttan 
atılıyor. 


Daha sıkı bir vücut için... 

Thermage CPT, vücut gençleştirmede kullanılan yöntemlerden 
biri. Bu yöntem, cerrahi bir müdahale olmadan vücutta daha sıkı 
bir görünüm yaratmayı ve yaşla birlikte bozulan hatları yeniden 
oluşturmayı amaçlıyor. Dr. Buket Yıldırım, “Zayıf hastalarda sık 
karşılaşılan şikâyetlerden biri, kilolu olmamalarına rağmen vücutlarının eskisi gibi şekilli görünmemesi oluyor,” diye anlatıyor. 
“Bu uygulama ile cilde kaybettiği elastikiyetini geri vermek, daha 
şekilli bir siluet yaratmak mümkün olabiliyor. Tüm cilt tiplerine 
her mevsim uygulanabilmesi, işlemin tekrarının gerekmemesi, 
doğal bir görünüm sağlaması ve iyileşme sürecinin olmaması bu 
uygulamanın tercih edilmesinde oldukça etkili.” 


Thermage CPT, kolların, kalçanın, bacakların ve karın bölgesinin 
sıkılaşmasında ve şekillenmesinde uygulanabiliyor. Sistem selülit 
görünümünü hafifletmekte de etkili. 


Dr. Buket Yıldırım, cildin alt katmanlarına radyo frekans dalgaları göndererek etki eden uygulamanın bir el aparatı sayesinde 
daha kolay ve daha etkin enerji gönderimi sağladığını, uygulama 
bölgesine göre değişse de tedavinin ortalama 1-1.30 saat kadar 
sürdüğünü belirtiyor. “Thermage CPT ciltteki kolajeni ısıtarak 
daha düzgün, daha sıkı bir cilt için yeni kolajen üreterek yeniden 
biçimlendirme sağlıyor. Sadece tek bir seansta cilt altına kontrollü olarak verilen radyo frekans enerjisi, cildin derin tabakasındaki 
liflerin kolajen moleküllerine ulaşarak bu lifleri kısaltıp gerginleştiriyor, dokulardaki sarkmaları toparlıyor.” 


Tek bir seans uygulanması ile izleyen günlerde ciltte bir dirilik 
hissi meydana gelse bile, tedavinin gerçek etkisi kolajen yapıda 
yarattığı değişikliklerle birkaç hafta sonra ortaya çıkmaya başlıyor 
ve artarak devam ediyor. Tam sonuç ise birkaç ay içinde gerçekleşiyor. Sistemin bir diğer önemli avantajı ise uygulama bitti- 
Şinde hemen sosyal yaşamanıza geri dönebilmeniz. Çünkü tüm 
anti-aging süreç cildin alt tabakalarında gerçekleşiyor ve cildin 
yüzeyinde herhangi bir tahribata neden olmuyor. İşlem sırasında 
oluşan hafif kızarıklık da tedaviden birkaç saat sonra tamamen 
yok oluyor. Uygulama eğer istenirse iki sene sonra tekrar yapılabiliyor. 


ATÖLYE: Üsküp Cad. Çevre Sok. B Blok 8/3 Çankaya/ANKARA 
0312 426 73 30 - 0532 781 22 22 - 0506 140 2591 
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21 - 23 Şubat 2018 İstanbul Kongre Merkezi - ICC 


5. 


KONGRE, 
TOPLANTI ve 
ETKİNLİK SEKTÖRÜ 
FUARI 


Dai 


11 TURKISH 
KUl/” AIRLINES 


Toplantı ve Etkinlik Organizasyonlarınız 
İçin Aradığınız Her Şey 
ACE of M.I.C.E. Fuarı'nda! 


RAKAMLARLA AME'17 
15.000 professional ziyaretçi e 220 stantlı katılımcı e 39 ülkeden 746 hosted buyer(satın alıcı) 
9.791 B2B (yüz yüze) görüşme e 19 oturum, 35 konuşmacı 6 4.975 m stant alanı 
13.410.242,00 değerinde iletişim kampanyası e 160 sponsor & pariner 
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1LK TO ME LATER 


FASHİON WEEK VE EMRE ERDEMOĞLU TASARI 


er yıl moda tutkunlarını, moda severleri, bloggerları, stil danış- Yİ w. Bi 

H manlarını, cemiyet ve iş dünyasının seçkin isimlerini bir araya Ul: 4 Nİ 
getiren Mercedes Benz Fashion Week, bu yıl da yine muhteşem e v 

geçti. Bu yıl dikkat çeken önemli defilelerden biri ise; tabi ki sevgili > 

moda tasarımcısı Emre Erdemoğlu'nun defilesi oldu. Öncelikle nazik ig 


daveti için kendisine çok teşekkür ederim her şey muhteşemdi Emre, 
kutluyorum seni... 


EİB Moda Tasarım Yarışması'nda kazandığı ödül sonrasında ulusal 

ve uluslararası birçok yarışmada ödül sahibi olan başarılı tasarımcı 
Emre Erdemoğlu 2018 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu, Aysel Gürel'in 15 
şarkısının resmedilerek koleksiyona işlendiği bu defilede tüm dikkatleri 
üzerine çekmeyi başardı. 


Gelişen teknoloji ile Aysel'in şarkılarını “Print” tekniğiyle tüm koleksiyonun iç detaylarında kullanarak ortaya muhteşem parçalar çıkardı. 
Defilenin sonunda ise sanatçı dostu Gökhan Türkmen de özel tasarlanan kombini ile büyük alkış alarak defileyi sonlandırdı. 


Mercedes — Benz Fashion Week'de bu yıl Emre Erdemoğlu'nun parçaları 
arasında; el işlemesi dantel kabanlar, print desenli kimonolar, röpteşambır formlar, oversize nakışlı kabanlar, boncuk işlemeler, 70'ler stili 
kare kemik gözlükler, kıpkırmızı uzun el örmesi saçaklı kemerler herkesi 
büyüleyen parçalar arasına girerken, herkesin bu parçalardan gözlerini 
alamadığı da gözlerden kaçmadı. 


Sevgili Emre Erdemoğlu, yolun çok çok açık olsun ve tasarımların ile 
bizi Avrupa'da, dünyada duyurmaya devam et... 
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Hikmet Çetinkaya 
hikmet.cetinkaya © 


.com.tr 


HEPİMİZİN BİR 
SOZU VAR... 


Konu sanattan açılınca herkesin bir sözü 
mutlaka vardır. 


00 v se 

rneğin, sanatçılar sözü alın- 
O ca; eğitimden, ilgisizlikten 

başlar, galerilerin yetersizliğinden, sergi yerlerinin olmayışından çıkarlar. Bu cümlelerin arasına 
ise, sanatsal malzemelerin pahalı 
oluşundan, teşvik primlerinin ve 
yurt dışı kaynaklarının olmayışından da mutlaka söz eder. 


Galerici dostlar söze başlarsa; 
sanatçıların yeterli olmayışından, 
özgün eserlerin çıkmayışından, 
sanatçıların atölyelerinden satış 
yaptıklarından, eser fiyatlarının 
tutarsızlığından, galerilerin zor 
durumlarından, eser satışlarının 
yeterli düzeyde olmamalarına sözü 
getirirler. 


Koleksiyoncu dostlarımız sözü 


alınca; sanatçıların kısır çekişmelerinden, çekememezliklerinden, 
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suyun bulandırılmasından, özgün 
yapıtların ortaya çıkmayışından, yeteri kadar resim alındığından artık 
koyacak yerlerinin olmadığından 
gibi söylemler dile getirilir. 


Sanat eleştirmeni veya yorumcusu sözü alırsa; açılan sergilerden, 
yoruma değer sanatçı bulamadıklarından, ilgisizlikten, yeterli düzeyde 
araştırma olmayışından bahsedecektir. 


Üniversitelerimizin Güzel Sanatlar 
Fakültelerindeki eğitimci kadrosunu dinlersek; meraklı, ilgili gençlerin gelmediğinden, öğrencilerin not 
öncelikli işler çıkardığından, kitap 
okuma araştırma yapma ve sergi 
gezme alışkanlıklarının olmadığından söz edecektir. 


Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerimizi dinlediğimizde ise; mezun 
olduktan sonra ne yapacaklarını 
bilemediklerini, daha önce mezun 
olanların da pek başarılı olamadıklarını, hocaların ve okulun yetersizliğinden gibi veya buna benzer 
cümleleri duyabilirsiniz. 


Hobi amaçlı resim yapan sanatçıları dinlediğinizde ise; çok iyi resim 
yaptıklarından, galerilerin kendilerine sergi açmadığından, haklarının 
yendiğinden, çevrelerinin ve aile 


dostlarının eserlerini çok beğendiklerinden mutlaka söz edecektir. 
Farkında mısınız, sanatın her kademesinde olan kişilerin mutlaka 
söyleyecek, konuşacak bir şeyleri 
vardır. 


Sayısını unuttum, sanatçıların üye 
olduğu birçok dernek var. Adında da mutlaka “sanat — sanatçı” 
kelimesi geçer. Bunlar ne mi yapar? 
Hepsi bir sorunu dile getirir, çözüm 
için fikirler üretir, konuşur. 


Tamam da, dinleyen yok ortada, 
herkes konuşuyor çünkü. Bir yerde 
çok seslilik, hep bir ağızdan, aynı 
anda konuşunca ortaya çıkan insanı 
rahatsız edici bir uğultu, ses kirliliği 
oluyor. 


Ah... bir dinleyebilsek, konuşmaya 
ara verip de karşımızdaki ne söylüyor, anlamaya çalışabilsek. 


“Her şeyi ben bilirim, en doğru 
benim söylediğim, benim dediği- 
mi kabul edeceksin" mantığından 
uzaklaşabilsek, bilgi yönünden öyle 
zenginleşeceğiz ki. 


Pardon, sessizlik biraz; bakın birisi bir şeyler söylüyor, 
gelin hep beraber dinleyelim 
mi? 


İntamat kanallari: ici Sil 
Internet kanalları: iki OCAK e NAR 


de radyoğk YAMAN 


twitercoi 


facebooktömu! 
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Ankara'nın en çok tercih edilen eğlence mekanlarının arasında olan 6:45 Kaybedenler Kulübü Ankara, düzenlediği özel ve görkemli 
bir davetle kış sezonuna “merhaba” dedi. Ankara Life Dergisi'nin sponsorluğunun yanında Hmbrger ve Pzz'in de sponsor olduğu, 3 
Kalem İç Mimarlık ve Tasarım ile M2N Dijital'in sahipliğinde düzenlenen geceye çok sayıda davetli katıldı. 


uhteşem gece Salata'nın canlı performansıyla 
G | | / | başladı. Grubun vokali olan İmge Eskioğlu, 
hem fiziği hem de sesiyle davetlileri etkilemeyi 
başardı. 


Alanında başarılı genç müzisyenlerden oluşan grupta, 
davulda Ali Kabakçı, klavye ve erkek vokalde Sercan 
Ulusoy, solo gitarda Ayberk Sağlam,ritim gitarda Fırat 
Erkol ve bas gitarda Bedirhan Yiğit Koca performanslarıyla dikkatleri üzerlerine çekti. 


“Size yalan söylüyorlar” mottosu ile çizgi roman dünyasına bir kahraman daha yaratan genç çizer Şeyda Kutlu 
da fantastik Ankara öyküsü “Gezgin” adlı çizgi romanını 
davetlilerin beğenisine sundu. 


Dj Arda Orkun Aydın ile iyice canlanan gece, Tonmaister 
Serdar Erbaş performansıyla devam etti. Gecede şanslı 
davetliler, birbirinden güzel sürpriz ödüller kazandı. 
Partide gönüllerince eğlenen davetliler gecenin geç 
saatlerine kadar partiyi terk etmediler. 
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Veteriner Hekim, Köpek Eğitim Uzmanı 


> EA 
KÖPEKLERDE KIŞ AYLARINDA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR 
VE ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER 


a 5 ami 


olunum yolu hastalıkları: soğuk kış aylarında gezinti ya da park oyunları esnasında aşırı 1slanan ve soğuk hava akımına maruz kalan köpeklerle, bahçede yaşayan, izolasyonu iyi yapılmamış kulübelerde ve özellikle iyi beslenmeyen köpeklerde üşütmeye bağlı solunum yolu 
hastalıklarına yakalanma oldukça sık görülür. Bu tip hastalıklar köpekte iştahsızlık, öksürük,burun 
akıntısı,titreme ve yüksek ateşle karakterize olabilir. Köpeklerimizin üşütmemeleri için onları 
kuru tutmak, iyi beslemek, kısa tüylü ve üşümeye yatkın olan yavru ve yaşlı olanları gezintiler 
esnasında kıyafetle desteklemek, iyi izole edilmiş kulübeler yapmak alınacak önlemlerin başında 
gelir. Hastalık semptomlarının bir ya da birkaçını gösteren köpeklerin mutlaka vakit kaybetmeden veteriner muayenesinden geçmesi gerekir. 


Kışın sahipli köpeklerin gezinti programları sıcak havalarda olduğundan daha kısadır. Köpeklerimiz bu mevsimde daha fazla evde vakit geçirmek zorunda kalırlar. Evlerimizdeki kuru hava, 
halı ve sentetik kökenli eşyalar hassas burun yapısı ve solunum sistemine sahip olan dostlarımızda birtakım alerjik rahatsızlıklara sebep olabilir. Ayrıca sigara içilen evlerde yaşayan köpeklerde sigara dumanının zararlı etkilerine bağlı olarak birçok solunum yolu rahatsızlıkları 
gözlemlenebilir. Öksürük, hapşırma, uzun süren burun çekme ve burun akıntısı belirtiler 
arasındadır. Evleri düzenli havalandırmak, iç mekanların havasını nemlendirme, dostlarımızın yanında sigara içmemek ve düzenli halı temizliği yapmak önemlidir. 


Mide-Bağırsak Hastalıkları: Üşütmeye bağlı ya da gezintiler ve oyun esnasında aşırı 
kar yiyen köpeklerde sindirim sistemi rahatsızlıkları şekillenebilir. Kusma, ishal, iştahsızlık, dışkıda kan, vücut ısısında artış gibi belirtiler gözlemlenebilir. Bu tip olgularda 
veteriner muayenesi ihmal edilmemelidir. Köpeği sıcak ortama almak, sürekli temiz su 
takviyesiyle kar yemesini engellemek hastalığın ilerlemesine engel olacaktır. 


Ortopedik Rahatsızlıklar ve Yaralanmalar: Özellikle kar yürüyüşlerinde kırık camlar 

gibi kesici maddeler kar tarafından kamufle olurlar ve farkedilmezler. Bu tip kesik 
yaralanmalarında ilk yardım uygulamalarının yapılıp kesi ya da yaranın ciddiyetine 
bağlı olarak veterinere başvurulması gerekir. 


Ayrıca buzlu alanlarda koşu veya oyun aktiviteleri sırasında dizkapağı 

kaymaları,çapraz bağ lezyon ve hatta kopmaları,burkulmalar,çatlak ve kırıklar 
şekillenebilir.özellikle buzlu zeminlerde oyun ve koşu egzersizlerinden dostlarımızı uzak tutmak alınması gereken önlemlerin başında gelir. 


Donma ve Soğuk Yanıkları: Donma son derece tehlikeli ve ölümcül bir olgudur. 
Aşırı soğuklarda kısa tüylü,düşük kondüsyonlu, yaşlı, yavru, iyi beslenmeyen, hasta ve iyi bir sığınağı olmayan köpekler donmaya açık poziyondadırlar. 
A Cc Donma semptomları; vücut ısısının aşırı düşmesi, bilinç kaybı, zayıflamış 
refleksler ve yüzeysel solunumdur. Bu tip olgularda köpeğin kurulanması, 
bir battaniyeye sarılması, ılık bir su banyosu ile kan akışının hızlanması ilk 
uygulamalar arasında olmalıdır. Kulaklar, patiler, kuyruk gibi vücudun uç 
noktaları azalan kan akışıyla donmadan en çok zarar görecek bölgelerdir. 
Bu bölgelerin ovularak ısıtılması oldukça önemlidir. 


Özellikle kısa tüylü ve beyaz köpeklerde soğuk ısırmasına bağlı burun 
ucu, kulaklar ve kuyrukla, bilek ve dirseklerde yaralar oluşabilmektedir. Bu tip köpeklerin yumuşak zeminlerde yatırılması, barındıkları 
yerlerin ısıtılması ve soğuk ısırma bölgelerinin silikon bazlı kremlerle 
korunması ve enfekte olmamasının sağlanması gerekir. 


Tabi ki dostlarımızın gezinti, beslenme, bakım gibi ihtiyaçlarını biz 
sahipler karşıladığımız için, soğuk kış aylarında kendi sağlığımızada 
dikkat ederek, bize bağımlı olarak yaşayan köpeklerimizi mağdur 

etmemeliyiz... 


Ankara Canine College Adres: Oğulbey Serpmeleri No:342 (Bala Kavşağı Karşısı), Gölbaşı, Ankara Tel: 0 532 426 91 635 - 0533 68422 64 
Köpek Eğ. ve Reh. Merkezi www.ankaracaninecollege.com waw.kopekokulu.com www.kopekkoleji.com www.tarkanozvardar.com 
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>. KÖPEĞİMİ TRAŞ 
-< “ETTİRMELİ MİYİ 


Bu cümle 1990'larda Tarkan'ın sadece çıkış şarkısının adı olmayıp, aynı zamanda kedi köpek sever dostlarımızın da sık a 
sık söyledikleri veya etraflarındaki arkadaşlarından, dostlarından sık sık duydukları bir tabirdir. Neden dediğinizi duyar 

gibi oluyorum! Çünkü bu dostlarla iç içe geçirilen bir hayat kıyafetlerimizde, mobilyalarımızda, araçlarımızda kılların My *, 

birikmesine sebep oluyor! a 
Bizlerde hekim olarak hep duymuşuzdur “Hocam inanın siyah giyemez oldum, Annem kıl dökmesinden nefret ediyor, 
Misafirler bile gelmek istemiyor! Vs... Ne olur buna bi çözüm bulalım!!” diye başlayan çeşitli soruları. 
Bu sorunla yaşamaya alışmak, elimizde kıl toplayıcı bantlarla ve yapışkanlarla dolaşmak bir mecburiyet mi? 
Tabiki HAYIR.... Nasıl dediğinizi duyar gibiyim! 


Öncelikle dostlarımızın vücut anatomilerini daha iyi bilmemiz gerekir. Kedi ve 
köpekler başta olmak üzere birçok dostumuzun bizlerde olduğu gibi derilerinde 
bir gözenek sistemi bulunmaz ve bundan 
dolayı terleyemezler. Terleyerek derilerini 
havalandıramayıp, toksinleri de atamadıkları için vücutları dışarıdan gelecek zararlı 
maddeleri gözeneksiz deri yapılarından 
vücuda alamazlar ve herhangi bir geçiş olmaması içinde derilerinin üzerinde ince bir 
yağ katmanı vardır. Bu katman deri sağlığı 
için vücut savunmasında önemli bir role 
sahiptir. Bu yağ katmanının bozulmaması 
için yaz aylarında 2 haftadan, kışın ise ayda 
birden daha fazla yıkamamak ve yıkarken 
Uzman Veteriner Hekimler tarafından 
önerilen medikal şampuanları kullanmak 
öncelikli görevimiz olmalıdır. İnsan şampuanları kesinlikle kullanılmamalıdır. Çünkü 
içerdikleri maddeler aynı olsa bile miktarları ve pH'ları farklılık göstereceğinden 
geri dönüşü olmayan sağlık problemleri 
şekillendirebilirler. .. 


İyi bir deri sağlığı, kaliteli ve parlak kıllar 
için en önemli noktalardan biride sağlıklı, 
dengeli ve yeterli beslenmedir. Bizler 
hem etçil hem de otçul beslenebilen bir 
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canlı olmamıza rağmen minik dostlarımız 


sadece etçil canlılardır, evde bizim verdi- dostumuzun kıllarını düzenli taramayı da traş yaptırmayı unutmayınız. Bu sayede 


Şimiz yemekleri yiyor olmaları bu durumu ihmal etmemeliyiz. Düzenli taramak deriye O deri havalanarak, yeni çıkan kıllar daha 
değiştirmez. Bundan dolayı profesyonel masaj etkisi yaparak kan dolaşımını hız- sağlıklı ve kaliteli olacaktır. Traş işlemini 
mama kullanmalıyız ve mamalara ait landırarak kan damarları tarafından derinin özellikle Veteriner Hekim, Tekniker veya 
ölçü kaplarındaki ölçülere de uymalıyız. ve kılların daha iyi beslenmesini sağlamış teknisyenler tarafından yapılmasına özen 
Vitamin, mineral ve esansiyel yağ asidi olursunuz. Özellikle Furminatör adlı özel gösteriniz. Çünkü traş işlemi esnasında 
içeren preparatları da düzenli kullanmak tarakları da kullanırsanız kırılmış, yıpran- uzmanlar ayrıntılı muayene de yapmış 
veya aralıklarla kür şeklinde aşılamalarını mış, cansız kılları dökülmeden toplama olurlar. Böylece deri problemleri başta 
yaptırmak da faydalı olacaktır. ımkanı da bulmuş olursunuz. olmak üzere birçok hastalığın belirtileri 
fark edilebilir ve belirlenen hastalıklar kısa 
Dostumuzun ırkına, kıl yapısına uygun bir Dostunuzun kıl yapısının daha iyi olabil- sürede tedavi edilebilir. 
fırça edininiz ve mümkünse her gün minik mesi için yılda en az iki defa olmak üzere 


Bu saydıklarımızın dışında düzenli Hekim 
kontrolleri, iç-dış paraziter muayene ve uygulamalarıyla yıllık check-up işlemlerini de 
v düzenli yaptırdığınız durumda Dostunuzun 
N kıl yapısının ışıl ışıl parlak, hepsinin aynı 
yönde olacağını ve kılları tutunca elinize 
gelmediğini gözlemleyeceksiniz. 


Evet.... 
Kıl olmamak için dikkat etmemiz gereken 
00 / oldukça fazla detay var. Ama bunları alış- 
'a* J kanlık haline getirdiğiniz de hem Dostur- 


nuzun ne kadar sağlıklı olacağını hem de 
bu sayede sizinde Dostlarla yaşamanın 
mutluluğunu daha iyi özümseyebileceğinizi 
yaşam sizlere gösterecektir. 

Lütfen Dostlarınıza daha fazla zaman 
ayıralım ki daha sağlıklı, uzun bir hayatı 
paylaşabilelim. Kıl olmadığımız mutlu 
hayatlara........ 
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KUM YONEM 
HORE SANATINI ANKARA Y 


şirimi Sempozyumu 2011 yılından bu yana Türkiye'de devam ediyor. Başta Ankara olmak Ü 
sergiler de açan Yongmoon, hem seramık hem de bir Kore sanatı olan macsabalı bizl 


Haber: Berna Özsoy berna ©«11:0r0!if5.com.tr Fotoğraf: Oğuzhan Güzel oguzhan(B.......com.ir 


acettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakül- 
H tesi Seramik Bölümü akademisyenlerinden 

olan Prof. Kim Yongmoon, ülkemizde adını 
macsaballarla duyurmuş bir isim. Uzakdoğu'da halen 
kullanılan ve bizdeki kasenin sanatsal bir yorumu 
olan macsabalları dünyaya tanıtan isim olan Yongmoon, her sene Macsabal odun Pişirim Sempozyumu da 
düzenliyor. Kim Yongmoon'un başkanlığında ve Mutlu 
Başkaya'nın koordinatörlüğünde her sene düzenlenen 
etkinlik, uluslararası düzeyde herçekleştiriliyor. 


Sempozyum Seferberliği 


Türkiye ve dünyada saygınlığını kanıtlamış eserleri ile dünya koleksiyonlarında yer almış değerli 
sanatçıların katıldığı sempozyum; Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü'nün, Güzel Sanatlar Fakültesi 
Dekanlığı'nın ve Kore Büyükelçiliği'nin değerli katkı- 


larıyla gerçekleştiriliyor. 


Bu etkinliğin; Kore, Çin ve ülkemizde aynı yıl içinde 
birbirini izleyen sürelerde seramik camiasını birleştiren büyük bir etkinlik olduğunu, kardeş ülke Kore ve 
Türkiye'nin köklü seramik tarihini ve çağdaş seramik 


va 
* 


uygulamalarını, tüm dünya ile paylaşabildiği 
bir organizasyona dönüştüğünü belirten E te 
pe Üniversitesi Seramik Bölümü Başkanı Prof 
Candan Dizdar Terviel, Uluslararası Macs al 
Pişirim Sempozyumu'nun her sene tekrarla! 
ipuçlarını da veriyor. y 


Macsabal: BirKore Geleneği 


Ankara Life Dergisi'ne verdiği röportajda ama 
“bir Kore yaşam tarzı” olan macsabalı başta 
insanı olmak üzere tüm dünyaya tanıtmak 
vurgulayan Güney Koreli ünlü seramik sa 
Yongmoon, bu bağlamda birçok sergi, sempozyum ve 
festivale katıldığını belirtiyor. Ankara içinde de a 
sayıda etkinlikte sanatını tanıtan Yongmoon, Art Ankara gibi uluslararası fuarlarda da canlı performans- 


lar gerçekleştiriyor. . A ai 
o j 


En son geçtiğimiz günlerde Armada Alışveriş . 
Merkezi'nde düzenlenen sanat festivalinde Kore ğ 
müziği ve dansı eşliğinde canlı bir performans gerçekleştiren ünlü sanatçı, ziyaretçilerden büyük beğeni 
almıştı. 
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Şairlerin Düşünürlerin Şehri 
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. yüzyıldan kalan “Katerina Kilisesi”, şehrin en eski 
1 (4 yapılarından olan “Hauptwache”, zamanında 

imparatorların taç giyme törenlerine şahitlik etmiş 
“Kaiser Katedrali”, 19. yüzyılın ortalarında oluşturulan Frankfurt 
Parlamentosu'na ev sahipliği yapmış “Paul Kilisesi”, “Alstadt” 
yani eski şehir bölgesinde görülmesi gereken yerlerdendir. Gökdelenlerin yanında yükselen “Dom Katedrali” ise modern binalara 
tüm ihtişamıyla kafa tutmaktadır... 


Frankfurt'un bir başka özelliği de farklı ilgi alanlarına hitap eden 
müzeleridir. 


Main Nehri'nin iki yakasında bulunan “Museumsufer” bölgesindeki bu müzelerin en önemlilerinden biri “Staedel Müzesi”dir. 
Müzede modern ve klasik döneme ait çok sayıda sanatçının 
eserleri sergilenmektedir. Ayrıca; Alman Mimarlık Müzesi, 
Alman Film Müzesi, Yahudi Müzesi, Uygulamalı Sanatlar Müzesi 
ve Dünya Kültürleri Müzesi gibi müzeler de müze severler için 
oldukça renkli alternatitflerdir. Müze kültürünün çok gelişmiş 
olduğu Frankfurt'ta her sene yılda iki kez müzelerin geç saatlere 


kadar ziyaret edilebildiği şenlikler de yapılmaktadır. 

Frankfurt'ta Alman mutfağına özgü sosisli sandviç “bratwurst 
lardan mutlaka denemeli, şehrin kendine özel meşhur biralarından içmelisiniz. Meinhattan bölgesindeki gökdelenin üst katında 
bulunan restoran Frankfurt manzarası için güzel bir seçenek 
olabilir. Türk nüfusu yoğun olduğundan her köşe başında dönerci/ 
kebapçı bulma olasılığınız da bir hayli yüksektir. Dünya mutfaklarının örneklerini de bulabileceğiniz kentte; İtalyan mutfağını 
deneyebileceğiniz Ciro Il Latio, akşam yemekleri için; Karin Caf& 
Frankfurt ise kahvaltı için önerilebilecek mekânlardandır. 


Aynı zamanda alışveriş yapacağınız güzel caddelerin de olduğu 
kent, Zeil Caddesi'yle alışveriş severler için iyi bir seçenektir. 
Trafiğe kapalı uzun bir cadde olan Zeil Caddesi'nde, bütün iyi 
markaların bulunduğu oldukça fazla mağaza görebilirsiniz. Ayrıca 
güzel ve şık kafelerde de yorgunluk kahvenizi içebilirsiniz. 
Finans ve para merkezi olmasının ötesinde keşfi hoş özellikler 
barındıran Frankfurt; gökdelenlerin gölgesinde tarihi saklıyor ve 
fısıldıyor olmanın haklı gururuyla bekler ziyaretçilerini... 


Estetik Lüks Değil Bir İhtiyaçtır 


Değirmen Fikir Sanat, her biri kendi dalında uzman sanatçılardan oluşan 
sanat kollektifidir. Sanatçılar yaşadıkları sehre ve içinde yaşadığımız 
mekanlara estetik değerler katma anlayışıyla ortak tasarımlar üretirler ve 
bu tasarımları özenle uygularlar. 


Sizlerinde bildiğiniz gibi yapılar insanlar için son derece önemlidir. Bu 
yapılara estetik değerler katmak, mimari projeleri sanatsal uygulamalarla 
süslemek, yapıları, insanlar için daha yaşanılabilir kılmaktadır. Sanat 
insanlara mutluluk ve haz verir. 


Geleneksel Anadolu çömlekçiliğinden aldığımız ilhamla dekoratif çömlekler 
üretiyoruz. Yaşam alanlarımıza seramik pano ve rölyefler tasarlayarak 
toprağın sağlığını sanatın ferahlığı ile birleştiriyoruz. Okul, hastane, 
banka gibi günlük hayatta sıklıkla kullandığımız mekanlara özgü duvar 
uygulamaları, resim, seramik pano, rölyef, heykel ve içinizi ferahlatacak 
dekorasyon fikirleri üretiyoruz. 


Tasarım dilinin tüm inceliklerini özenle uygulayarak yaşam alanlarına 
doğallık, kalite ve sıra dışı bir estetik kazandırmayı amaçlıyoruz. Doğadan, 
kültürümüzden, sanat tarihinden ilham alıyoruz. 


Projelerinizi gerçekleştirdiğiniz ve gerçekleştireceğiniz o güzel yapılara, 
bizlerin de sanatsal katkılarımızı istediğiniz sürece sizlerle çalışmak isteriz. 


Votzimmen ata mah. lizbon cad. 1095.sk 91/22 çankaya/lankara 0312 472 64 55 0505 395 10 90 


FİKİRSANAT 
Nin 


askla çekiyoruz... 


www.oguzhanguzel.com | T: 545 2259 545 | facebook.comloguzhanguzelwedding 


ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 


Doğumundan ergenliğe, 
güvenilir ellerde! 


Medicana International Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ünitesi, doğumundan 
ergenlik dönemine kadar çocuğunuzun tüm sağlık ihtiyaçlarında yanınızda... 


Medicana Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ünitesi 


* Yeni Doğan Yoğun Bakım * Çocuk Endokrinolojisi 
* Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları * Çocuk Kardiyolojisi 
* Çocuk Alerjisi ve İmmünolojisi * Çocuk Nörolojisi 


* Çocuk Cerrahisi 
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